si a 


K.MARAŞ GENEL-İŞ SENDİKASI BAŞKANI ÖKKEŞ BAĞDATLI; 


"Maraş halkı, hükümetin MHP canilerinin üzerine yürümesini bekliyor” 


KAHRAMANMARAŞ (ÖZEL) ! rol oynadılar. Tertibi önce ideolojik olarak başlat- 

Kahramanmaraş olayları ile ilgili olarak düşün- tlar, sonra mezhep meselesine dönüştürdüler. 

celerini sorduğumuz Kahramanmaraş Genel-İş DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ve Tekstil Sendi- 

Sendikası Şube Başkanı Ökkeş Bağdatlı şunla- kasına yönelik bir tertibi bütün halka yönelik bir 

rı söyledi: tertip haline soktular. MHP ve AP aslında buradaki katliamla hükümeti düşürmeye çalıştılar. 


Resmi ağızlar 
"Olaylar bastırıldı, sokakların W tümüne hakimiz” derken, 

komando eri, ”Dirisini kurtar © 
8 mıyorlar, ölüsünün başında © 
8 nöbet bekletiyorlar” diyordu. © 


Pişkinler Fabrikası Bi 


s 


PEL 


patronu Abdurrahman $ Pişkinler'in silahlı $ 

fedaisi ve Şerefoğlu köyü i 
| muhtarı Ahmet Yıldız, Aladan Gi 
f mahallesinden Kürt'Mahmut'u Bi 1 * telefonla aradı.Kürt 


ADP TEE 


"Tertipçiler MHP içinde kümelenmiş bir avuç 2 ğ pa a EN è fabrikatör ve toprak ağalarıdır. Bunlar daha önce , Bir sendikacı olarak, işçileri ve bütün halkı bir Kahramanmaraş'ta işçilerin sendikalaşmasını en- “aşık suda boğmak isteyen Kontrgerilla ve MHP” gellemek için çeşitli hilebazlıklara giriştiler. Terti nin üzerine yürünmesini istiyorum. Hükümetin bu bin esas sorumluları Belediye Başkanı Ahmet Un. canilerin üzerine yürümesi gereklidir. Katliamın elecu, MHP İl Yöneticisi fabrikatör Hasan Balcı, fab- | başılarının yakalanıp cezalandırılmasını istiy orumrikatör A bdurrahman Pişkin, Faruk Arıkan gibi şa- o Kahramanmaraş halkı ve tüm Türkiye halkı Ecevit hıslardır. hükümetinden bir avuçluk MHP canilerinin üzerine 

Bu şahıslar Kahramanmaraş katliamında önemli gitmesini bekliyor. È 


alevi komünisti temizledik...” £ 


i "an 5 i R mim RE ETET ZARTESİ GÜNÜ Aydınlık 'TA 


e 


Kuruluş yılı 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


ANKARA (ÖZEL) 

, ABD Dışişleri Bakan 

Yardımcısı Warren Christopher, Guadeloupe Ziryesinde biraraya gelen 4 
Batılı ülkenin temsilcilerinin Bonn'da toplanarak Türkiye'ye yardımı görüşeceklerini açıkladı. Ankara'da Başbakan Ecevit ve Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'le görüştük ten sonra dün Federal Almanya'Ya giden Christop- 


TOPLUMLARARASI GÖRÜŞMELERİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 


BM temsilcisi 
Kipriyanu ve 
Denktaş ile görüştü 


Saat 13.50'de Emniyet E Müdür Muavini Hüsnü Bey'in Bi telsizinden şu sözler duyuldu: ğ “Ağabey, bugün en mutlu günümüzü yaşıyoruz...” 
O gün günlerden 22 Aralık cuma idi ve cenaze törenine © saldırı için hazırlıklar i tamamlanmıştı. 
Karamaraş mahallesinden yurttaşlar : “Saldırıdan 8-10 gün önce geldiler, biz belediyedeniz dediler, Yeni numara vereceğiz deyip evlerimizi kırmızı tebeşirle çizip geçtiler.Sonra anladık kı, bu işaret, saldırıda alevi evlerini tanımak için vurulmuştu” 


GELE GEN 


CUMARTESİ 


13 


OCAK 1979 


300 KURUS 


y4% 


Rusya'nın görüşmeleri erteleme önerisi 
2 oya karşı 13 oyla reddedildi 


LEFKOŞE (ÖZEL, 

Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin başlaması olasılığı hızla güçlenirken, Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in özel tersileisi gündem konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Özel Temsilci Galindo Pohl önce Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Rolandis ve (Devamı Sa. 7, Sü, 5'te) 


“UYGULAMALARIYLA TEPKİ YARATAN içişleri Bakanlığı Müsteşarı Celayir, görevinden alındı 


ANKARA (ÖZEL) 
Emniyet örgütünün uzun bir süredir tepkisine neden olan uygulamalarıyla tanınan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Celayir görevinden alındı. Selami Celayir'den boşalan yere, eski İzmir Valisi Orhan Erbuğ atandı. 
Dün görevine başlayan Orhan Erbug, daha önce İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılı- 
1, Emniyet Genel Müdürlüğü, Bingöl, Kars ve mir Valiliklerinde bulunmuştu. Selami Cdayir'in görevinden alınması, eski bakan Özaydınlı'nın istifasından ve Orhan Eyüboğlu'nun İçişleri Bakanlığına vekâlet etmesinden sonra üçlü kararnameyle yürürlüğe kondu. 


MHP, Eşgüdüm Daire Başkanı'na sâldırıyor 


Hergün gazefesi:” Korgeneral Yardımoğlu iktidara yaranabilmek 


için eşgüdümü kabul effi” BASYAZ! | 


Kamboçya'da 


her, Bonn'da Alman Hükümeti yetkililerine Türkiye'deki temadarıyla ilgili bilgi vereceğini de belirtti. Bakan Yardımcısı bu bilgilerin Bonn toplantısına hazırlik mahiyetinde olacağını da bildirdi. 

4 Batılı ülkenin Türkiyeye yapılacak yardımı IMF önerileri doğrultusundaele almak istediklerini söyleyen Bakan Yardımcısı, Bonn toplantısının gelecek hafta veya bir sonraki hafta yapılacağını da belirtti 


Türkiye'deki görüşme leri sırasında Kıbrıs sorununun da ele alındığını belirten Christopher, bu konuda ABD ve Türkiye'- 


x RR 


nin aynı şeyleri düşündü- ? Ft EI f m yi 3 ei izi iy günü ve sorunun çözü ~ 3 Pa münden iki ülkenin de çı- aa ii 


karı olduğunu söyledi. 


GENİŞ HABER 
5. SAYFADA 


Dok Gemi-iş Başkanı Aslan Sivri işçilerin ortasında. 


İNTEPE ADLI GEMİNİN İNDİRİLMESİ TÖRENİNDE 


HALİÇ TERSANESİ İŞÇİLERİ, DOK GEMİ-İŞ BAŞKANINI PROTESTO ETTİLER 


© "Necmettin Hacıeminoğlu” 


4 İSTANBUL (ÖZEL) 
imzalı yazıda Dün Denizcilik Bankasına bağlı Haliç ter-Korgeneral © Aslan Sivri, kendilerini sanesinde yapılan gemi indirme töreni sıra- 


sında yüzlerce tersane işçisi, Dok Gemi-İş 


Yardımoğlu na "hayasız” Genel Başkanı Aslan Sivri'yi protesto ederek 


yuhalayan işçilere 


Güvenlik Konseyi: Kamboçya'nın temsilci 


tur» 


i Konseyde konuşan Sihanuk; "Önderimiz ve hükümetimiz 


Kamboçya'da savaşıyor” 


@ Sihanuk, Konseyin Vietnam'”ı kınamasını istedi 


@ Güvenlik Konseyine ilk kez bir karar tasarısı sunan Çin” bütün Vietnam birlikleri geri çekilmelidir ” 


© Kore Halk Cumhuriyeti, Vietnam'ın saldırısını protesto etti 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

OVYETLER Birliği'nin engellemesine rağmen BM Güvenlik Konseyinde konuşan Demokratik Kamboçya hükümet temsilçisi Prens Norodom Sihanuk, Güvenlik Konseyinin Vietnam'ı kınamasını ve Viet 


insan hakları 
Doğu Perinçek 


OVYET sosyal-emperyalizminin propaganda araçları ve çeşitli ülkelerdeki hoparlörleri çalışmaya başladı: Pol Pot yönetimi, insanları şehirlerden köylere sürmüş, ülkeyi bir toplama kampına çevirmiş ve insan haklarını çiğnemiş. 

Bu propagandayı üç yıldan beri Amerika yapıyordu. ABD, Demokratik Kamboçya'nın devrimci hükümetini insan haklarını çiğnemekle suçlayarak önemli ölçüde tecrit etmekte epeyi başarı sağladı. Sovyet sosyal-emperyalizminin kışkırttığı Vietnam işgalcileri de, bu tecritten önemli ölçüde yararlanarak, bir buçuk yildir yoğunlaşan saldırılar sonucu Pnom Pen'i ele geçirebildiler. 

Artık batılı ülkeler, Vietnam saldırısının Sovyet sosyal-emperyalizminin bölgede yayılması anlamına geldiğini görebiliyorlar, ama bugüne kadar Sovyet sosyal-emperyalizminin Kamboçya hükümetini yıkma planına hizmet ettikleri de bir gerçek. 

Pol Pot'un önderliğindeki Kamboçya Komünist Partisi tarafından yönetilen Devrimci Halk Ordusu, 1975 yılının 17 Nisanında Pnom Pen'e girerek ülkenin bütününü ABD emperyalizmin- den kurtarmıştı. O zaman manzara şuydu: ABD 

(Devamı sa. 7, sü. 9'da) 


sözleşme farklarının bir an önce ödenmesini (Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


diye hakaret ediliyor 


HABER MERKEZİ 

MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in Eşgüdüm Daire Başkanlığı" nın "Yasa dışı" olduğunu iddia etmesiyle bir likte, MHP yanlısı Hergün gazetesi de Eşgüdüm Daire Başkanı Korgeneral Şahap Yardımoğlu'na saldırmaya başladı. 11 Ocak günlü Hergün'de Necmettin Hacı- 
(Devamı Sa.7, Sü.7 'de) 


izmir'de iki frenin 


silah çekmek istedi. nam'ı Kamboçya'dan çekilmeye zorlamasını iste- / di 

“BM Güvenlik Konseyı, Sihanuk Başkanlığindaki | heyetin Demokratik | Kamboçya'yı temsil etti- | ğini kabul etti. Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya, Kamboçya Konusunun 
15 Ocak tarihinde görüşülmesini içeren bir öneride bulundular. Bunun 


(Devamı Sa. 7 Sü. 3'de) $ 


Özaydınlı dan boşalan yer için 


çarpışması yeni bir isim: son anda önlendi me a ZA Hasan Fehmi Güneş İZMİR (AA) Öğle yemeği yemeyen hastane çalışanları 


ANKARA (ÖZEL) Kahramanmaraş olaylarından sonra İrfan Özaydınlı'nın istifası ile boşalan İçişleri Başkanlığını üsenmesi önerilen birçok kişinin bu görevi kabul etmediği bu arada Başbakan Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Senatosu 
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Senatörü Hasan Fehmi Güneş'i bu gö- 
(Devamı Sa. 7 Sü, 3'de) 


İzmir'de görevlilerin ihmali sonucu karşılıklı olarak aynı hatta giren iki trenin çarpışması son anda önlendi, 

Basmane - Çiğli seferini yapan banliyö treni ile Halkapınar istasyonundan hareket eden İzmir ekspresi arasında 50 
metre kala bir görevli- nin farketmesiyle trenler durdurulabildi. Görevli- 

(Devamı Sa. 7, Sü 8'de) 


FOER TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARI: "Tam Gün Yasası tazminatları ayrım gözetmeden ödenmeli” | eze 


© Hastane personeli, öğlen yemeğini yemeyerek sandan doğan farkların haksızlığı protesto etti me ini peni Mo e derek öğle yemeğine in- 


© Basın toplantısının izinsiz olduğunu iddia eden medi. 
polis iki kişiyi gözaltına aldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


(Devamı sa. 7, sü. 4'de) 


CHP'lisi, AP'lisi, MSP'lisi, TiKP'lisi ile okurlarımızdan gördüğü ilgi ve destekle, arkadaşımız Lütfü Oflaz, AYDINLIK "ta günlük fıkralarına devam ediyor 


Çarşam? 


“© Aydınlık, 


LÜTFÜ OFLAZ 
Aydınlık, 


13 Ocak 1979 


cYa 


de daha önce belirttiğimiz gibi (1), Marks Lenin ve Mao Zedung'un katkılarıyla da bir bütündür. Bu katkılar pratikten çıkmıştır; büyük ustaların kendi dönemlerinde yüzyüze gedip de çözdükleri meselderi, işçi sınıfının düşmanlarına karşı o günlerin somut koşullarında verilen mücadeleler içinde pelistirdikleri fikirleri içermektedir. Marksizmi sistemli ve bü- 
*tünsel bir şekilde incelemek, işte bu geçmiş mücadelderi ve tecrübelerini, büyük ustaların pratiğini ve bu pratiğin doğurduğu düşünceleri, üzerinde yükseldikleri nesnel zemin temelinde öğrenmemizi ve de gerlendirmemizi de sağlar. Bu ise bizim bugün, emperyalizm ve proletarya devrimi çağında, iki süper devletin dünya hakimiyeti uğrundaki mücaddesinin şiddetlendiği ve özellikle Rusya'nın yeni bir dünya savaşı tehlikesinin esas kaynağını oluş- 


ortaya çıkmış olan durum ve mese- 


da, öz bakımından önemli benzerlikler, hatta bağlantılar mevcuttur. Bu- 


minin oluşmasıdır. Bu gelişme, çok çeşitli ülkelerde benzer düşünce ve davranış biçimleri, benzer gelenekle. 
ri ve mücadele tecrübeleriyle üç aşağı beş yukarı birbirlerine benzeyen sınıfların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dünyanın ilkönce emperyalist ülkelerle geri ve ezilen ülkeler ara- 


301 mar 
a= 
Marksizmi niçin sistemli ve | bütünsel bir şekilde incelemeliyiz © 


j i Türkiye bugün dö- 


Marksizm, felsefesi, ekonomipoli- Sadece sosyalist devrime değil viz sıkıntısıyla kartiği ve bilimsel sosyalizm teorisiyle demokratik devrime de önderlik et- şı karşıyadır. Sıkıntı 2 
bir bütün olmanın yanısıra, bu köşe. mesi gibi meseleleri, ilkönce 20. 


milyar dolarlık ihracaat ve 1 milyar dolarlık işçi dövizi gelirine karşı 4,5 milyar dolarlık ithalat gideri alışkanlığından kaynaklanıyor. Aradaki fark, giderek büyümüş olan fark borçlanarak, yabancılara borçlanarak kapatılıyordu. Kıbrıs macerası borçlanma yolunu tıkadı. Amerikan emperyalizminin isteklerine uygun iç düzenlemelere tam olarak gidilmediği için, bir ikinci engel borçlanma yolunu tıkıyor. 


ihracatı artırın! 


2. Amerikan emperyalizmi bir yandan Kıbris meselesinin çözüme 


yüzyu başlarındaki Rusya'nın somut | koşullarında çözmüştür. Marksist ke- | sintisiz ve aşamalı devrim torisi, daha sonra Mao zedung tarafından, l 
1930 ların ve 1940'ların Çin'in so l 
mut koşullarına ağırlık veren "Çin Devrimi ve Çin Komünist. li | “Yeni Demokrasi Üzerine" ve e | mokratik Halk Diktatörlüğü ne" gibi yazılarında geliştirilmiştir. | 
1978 Türkiye'sinin koşulları 1905 | 
Rusya'sından veya 1938 Çin'inden l birçok noktada farklıdır ve bu yüzden bizim Mili Demokratik Dev- l rimimiz, gerek Rusyàá'daki 1905 ve l 
1917 Şubat devrimlerinden, gerekse 
Çin devriminin 1920-1949 döne- l minden farklı çizgiler taşımaktadır ve | taşıyacaktır. Ama Lenin'in ve Mao l Zedungun sözkonusu teorisi, gene de bu meselenin kendi ülkemizdeki l çözümüne çok büyük bir ışık tutmak- | tadır. | 
| 


turduğu koşullarda, Yarı - sömürge ve Aynı şekilde, yurdumuzdaki anaryarı - feodal bir ülkede, 1970lerin şiye önemli bir katkıda bulunan ma- bağlanmasını istiyor. Disonlarmın Türkiye'sinde verdiğimiz ceracılık, günümüzde dünyada "sos ğer yandan IMF'siyle 

mücaddeye güç katar. yalizm" maskesi takmış bir süper Türkiye ekonomisi üze-Şüphesiz geçmişte rarklı ülkederde devletin mevcut olmasının doğurdu- rinde baskı uyguluyor. 


ğu bazı yeni özellikler gösteriyor. Üçüncü olárak Türkiye' 


lelerin, bugün bizim yurdumuzda bü. Buna rağmen Marks'ın Bakunin'e, ye sanayii malları ihratün ayrıntılarıyla aynı şekilde tekrar. Lenin'in ise Narodnik'lere ya da catı tavsiye ediyor. İhlanması mümkün değildir. Her somut 1920'lerin “Sol''larına karşı verdiği racat tavsiyesi yapan gerçekliğin yeni ve daha önce yaşan- Mücadeleden, bizim sahte solcuları- çok. Dünya Bankasının mış olaylara benzemeyen yanları MIZ hakkında çok şey öğreninemiz uzmanları ihracat diye vardır. Gene de, dünya proletaryası. Mümkün olmaktadır. bastırıyorlar. İş adam- nın 1840'lardan bu yana karşılaştığı 

başlıca problemler ile Türkiye'deki "Emperyalizmin o bütünleştiği", hn eri PR: devrimci hareketin bugün karşı kar- "oligarşi", "yeni bir dünya savaşı- EAE e URE AEI a şıya bulunduğu problemler arasın- aa imkansız hale gediği" veya yalizmin borusunu ça- 


lanlar ihracat diye bastrıyorlar, Üniversite çev- 


Üç Dünya teorisinin devrimi redde. 
den bir sınıf uzlaşmacılığı olduğu" 


nun nedeni, 19. yüzyıldan itibaren gibi görüşleri eleştirirken, Lenin'in relerine ihracat hedefi ilkönce bir kapitalist dünya pazarının Kautski, Lüksemburg ve Troçki'ye gösteriliyor. Hükümet sonra da bir emperyalist dünya siste. karşı çeşitli mücadele ve polemikler üyeleri en başarılı ih- 


içinde oluşturduğu çok yönlü emper- racatçı diye tanıtılan Gü- 


yal d e savas par ninda geniş ney Kore'yi ziyarete teş- e a vik ediliyor, adeta zorlanıyor. Amerikan em- 


Daha yakın zamanlara gelirsek, 


ryalizminin bu tavsindan Bernstein tini ve Liu Şao- | peryalizmi 


yelerine hâlâ kanan gafiller var. Devlet Planla- 


bir çi tipi sağ oportünizmie; öte yandan Troçki tini ve Dörtlü Çete tipi "sol" 


sında ikiye, sonra da birinci, ikinci ve oportünizme karşı, Lenin ve Mao ma, ihracatımızı artırüçüncü dünyalar arasında üçe bölün. Z dung, panletamasdiktatörlüğü ves lıyiz diyor. Bazı ünimeğİ, sınıf mücadelesinin maddi te- sosyalizmin nasıl kurulacağı meselesi; versitelerin bazı hoca- 
| melindeki bu genel evrenselleşmeye ye düzgün bir; bakış. getirmişlerdir. y keseli da koroya katılıyor. 
bazı sınırlar koysa da, onu tamamen (Onların ort aya koydukları tezler, Sınai Kalkınma Ban- 
| veya esas olarak yoketmemektedir.! AEP'nin ve Halkın Kurtuluşu gibi | kası ve bazı sanayiciler 
Bu yüzden, 150 yıla yakın bir sire- uzantılarının Çin'e yönelttikleri ifti- 


de koro içindeki yerle- 


dir sınıf mücadelesinin birçok ülkede çaların içyüzünü görmemizi sağla- vr) La gündeme getirdiği büyük ekonomik, maktadır rini alıyorlar. Önlerine siyasi, askeri, ideolojik, vb. sorunlar Dömek Er Markeiim'in » BİLİME konan hedefin eğriliğini 


ortak bir öz taşımakta ve bizim Marksizm - Leninizm - Mao Zedung Düşüncesinin birikmiş bilgi hazinesinden çok büyük dersler çıkarmam 

za olanak vermektedir. 


Örneğin Lenin, "Demokratik Devrimde Sosyal - Demokrasinin iki Taktiği" adlı eserinde, demokratik devrim ile sosyalist devrimin ilişkisi, işçi- köylü ittifakı, proletaryanın 


günü Saat 14.00'de Metrohan 3'ncü k pılacaktır. 


SOLDAN SAĞA i) 7501258 yılları arasında İslam devletini yöneten Hanedan-Ateş. 2) Tersi birinin bağışlanma sı için aracılık eden (eski dil)-Tersi bir çok uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, Zafer, 3) Litrenin simgesi-lersi Amerika'nın Güneydoğu Asya'da kur durduğu, bugün fiilen yaşamayan pakt 
4) Buyruk-Kuzey Kafkasya'da yasayan küçük bir azınlık ulus, 5) Kızaktaki ge minin üstünde oturduğu ağaçlardan her- 
'biri-Klasik Türk Müziğinde bir makam 
6) Bakış, bakmak (eski dil)-Tersi Kimyada Södyum'un simgesi, 7) Motorun soğutma aygıtı, 8) Yol Su Elekirik İşleri Genel Müdürlüğünün kısa adı-Tersi men dil, başörtü gibi kadın eşyalarının kenarına işlenir-Kürtlerin bir kolu 


YUKARDAN AŞAGI 1) Atletizm yapan sporcu-Dünyanın uydusu, 2) Güneydoğu Anadolu'da petrol çıkarılan bir yerleşme 


HAVAGAZI TE SİSATÇIL ARINA İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Havagazı iç tesisatçılarına mahsus Yetki Belgesi Sınavı 2 Mart 1979 Cuma at Gaz Teknik Dairesi Başkanlığında ya- 


İlgililerin Talimatnamede bildirilen vesaik, resmi tasdikli ve fotoğraflı nüfus cüzdanları suretleri ile birlikte yazılı olarak en geç günü saat 17.30'a kadar Genel Müdürlüğe müracaat etme 


veya doğruluğunu araştırmadan, cins bir Afrika 


ni özümlemek, devrimci mli ve bütünsel bir şekilde 


ilg 
> = w O 

n in önemli bir gerekçesini papaganı gibi “ihracat 

me getirmektedir. artırılmalıdır" tezini tek- 

© rarlıyorlar. Hatta bazı siv- 

Devam Edecek ri akıllılar mal satarak 


döviz kazanırsak, hizmet satarak niye kazanmayalım mantığıyla, bankalar da dışa açılsın, dışarı- da, yabancı ülkelerde, dövizin bol olduğu ülkelerde şube açsın döviz toplasın diyor. İnsan hayal aleminin derinliklerine dalmaya görsün, lafta çok şey çıkarır, ama fiiliyatta söylenenlerin tam aksi oluyor. 


“Marksizm ve Marksizm - Düşüncesi", 


| 
“i 
| 
E 


Mao Zedung 
Wik, 3 Aralık 1978 


3. Türkiye rastgele sınai mal ihracatı yaparak döviz kazanabilir mi? 
Gerçeklere bakalım. Şu 
1978 yılına bakalım. Tür- 


15 Şubat 1979 Perşembe 
leri ilan olunur. 


(Basın: 10298 


63) 


Türkiye nin Maraş kentinde yaratılan tertipler neticesinde 500 vatan- 


HALKIN SESİ 


SUUDİ ARABİSTAN 


merkezi, 3) Kimyada Baryum un simgesi Yerine kullanma, yerleştirme (eski dil) 
4) Katolik kiliselerinin verdiği Hıristiyan lıktan çıkarma cezası, Yayılmalarını önlemek için çekilen kalın duvar-Iersi belirtiler (eski dii). © 


5) Su ve toprak 


Bildirme (eski dil-Demiryolu, 7) Bir nota, 8) Çoğu 


ülkede devlet başkanlarının oturduğu görkemli bina, 9) Kimyada Rutenyum'un simgesi- 


Ünlü halk ozanı Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde de adı geçen doğduğu köy. 


pan ya'nın kuzeyinde bir azınlık ulusun yaşadığı bölge-Uzaklık işareti, 11) Bir bitki-Tersi yeterli olmayan çok karşıtıArılığı bozulmamış, halis 12) Yanan ateşle birlikte yükselen 


gri renkli giz kasışımı Faki Mısır'da bir tanrı 


10) Tersi İs- 


daşımızın katledildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 


Eskiden beri bu tertip lerin Kontrgerilla ve MHP tarafından tezgahlandığını biliyoruz. Şimdi bu son olay ise MHP'ye kar. 
şı mücadelenin ne Kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. 


Mehmet Betil 


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 


İktisat uzmanı 


kiye 9 ayda neler ihraç etmiş? Kaça etmiş? İhraç ettiklerini kaça mal etmiş? Ve iç piyasada kaça Satmış? İhracattan bir dolar kazanırken kaç dolarlık ithalat yapmış? 

4. Türkiye'nin 1977 
ve 1978 yılı ihracatı 141 
ana grupta toplanıyor. 
Bu gruplarda toplanan ihracatın dokuz aylık sonuçlara göre 1977 yılı 
değeri tam 1 milyar 192 
milyon dolar. 1978 yılı 
değeri ise 1 milyar 435 
milyon dolar. 9 aylık sonuçlara göre ihracat artışı 243 milyon dolar. Ártış, geleneksel tarım ürünleri ihracatındaki artıştan kaynaklanıyor. Bir önceki yıl 27 milyon dolarlik buğday O ihracatı 
141 milyon dolara; 198 
milyon dolarlık meyva ihracatı 251 milyon dolara; 146 milyon dolarlk pamuk ihracatı da 
271 milyon dolara yükseliyor. 

Öte yandan tütün ihracatı 117 milyon dolardan 58 milyon dolara düşüyor. Sınai mal ihracatı ise peşpeşe yapılan devalüasyonlar ve sürekli yükseltilen vergi iadeleri- ne rağmen, geriliyor. 

5. Türkiye sinai mal 
olarak 1977 yılında ve 9 
ay sonunda 4192 ton konfeksiyonu 47 milyon 
997 bin dolar Kafşılığın- 
da ihraç ediyor. Sattığı bir kilo konfeksiyon karşılığında 11 dolar 45 sent para kazanıyor. Türkiye ekonomisinin cebine giren bu. 1978 yılının 9 
aylık sonuçlarına göre 3977 ton konfeksiyon satılıyor, Elde edilen döviz 40 milyon 199 bin 
dolar. İhraç fiyatı 11 
dolar 45 sentten, düşüyor 10 dolar 11 sente. 
Türkiye o ekonomisinin kilo başına kaybı tam bir dolar 34 sent. Devalüasyon yap, vergi iadesini artır. Konfeksiyon ihracatını eloğlu ucuza kapatsın diye mi? Konfeksiyon ihracatından kayıp 1977 yılı ihraç fiyatlarına göre tam 5 milyon 338 bin dolar, Onlar için çok güzel iş. Ama Türkiye için çok beter 


bir iş. Hayat pahalılığı. 


yüzde 50'den yüzde 70'e çıkmasın da ne yapsın. 
Bu faturayı birisi ödeyecek. Türkiye halkı ödüyor. Daha çok çalışarak 


Taif'te 


çalışan Türkiyeli işçiler: Maraş katliamını 


yaratan MHP'den di sorulmalıdır 


Biz Suudi Arabistançalışmak için gdmiş Türki. 
yeli işçiler olarak, Memleketten uzak ellerde çalışmak Zorunda kalan bizler, Maraşlı kardeşlerimizin ve tüm halkımızın acısını paylaşıyoruz ve MHP'den hesap sorulmasını İstiyoruz. 


Çocuğunu, anasını, bacısını komşusunu kaybeden Maraşlı kardeşlerimize ve tüm Türkiye halkına bassağlığı dileriz. 


ve daha az tüketerek. 
6. Türkiye 1978 yılının ilk dokuz ayında tam 
16 bin 657 adet buzdolabi satıyor. Buzdolapları 8 değişik ülkeye satılıyor. Kazanılan para 
3 milyon 178 bin 646 
dolar. Tanesi 191 dolâr- 
dan ihraç edilmiş. 4775 
lira ediyor. Bu buzdolaplarının iç piyasa satış fiyatı 11 bin lira. Maliyeti ise 8500 lira. 191 
dolara ihraç edilen buzdolabı demek ki içerde 
440 dolara satılıyor. 191 
dolara ihraç edilen buzdolabının maliyeti 340 
dolar. Bu maliyetin içinde ithal edilen parça var. 
İç pazardan satın alınan ama içinde ithal yoluyla karşılanan birçok şey olan parça var. Kullanılan elektrik için gereken ithal fuel oil, var. Elektrik üretmek için satın alınan jeneratör var. Bu varları toplayınca, buzdolabı ihracatıyla kazanılan bir doların yol açtığı ithalat bugünkü şartlarda 
1 dolar 60 sent. 
Emperyalizmin kılavuzluğunu “kabul edince, işte böyle batağa düşüyor ekonomi. 


Otomobil ihracmdan kazanılan 
1 dolar, 5 dolarlık 
ithalata yol açıyor! 

7. Türkiye 1978'in ilk 
9 ayında 204 adet otomobil ihraç ediyor. 622 
bin 200 dolar kazanıyor. 
Tanesi demek ki 3 bin 
50 dolara satılıyor. Eder 
76 bin 250 lira. 1978 
yılı içinde maliyet arışı gerekçesiyle otomobil fabrikaları en az 2 
kere zam talebinde bulundular. Böyle satışa maliyet artmasında ne yapsın? Otomobil fiyatı iç piyasada 360 bin liraya yükselirken 72 bin liraya ihraçat nasıl olur? 
Bir de iç pazara döviz karşılığı satılan otomobiller var. Bu satıştan da tam 137 milyon dolar 
elde ediliyor. Bunun 48 
milyon doları hazineye veriliyor. 88 milyon doları da otomobil üreticilerine. Ekmek yoksa pasta yesinler demiş yâ bir saraylı. Tam onun gibi.En temel malların üretimi dururken, Türkiye ekonomisinin (o Frankeş- 


taynı, daha hızlı büyüsün. Daha hızlı kaynak yutsun. İşin mantığı bu. 
Otomobil Derneği yöneticisi için Türkiye ekonomisinin durumu önemli değil. O, bu şekilde satışın sürmesini ve bu yoldan elde edilen dövizin daha büyük bir bölümünün otomobil fabrikalarına bırakılmasını istiyor. Otomobil ihracatında kazandığı her 1 do; ların, 5 dolarlık ithalat gereği yarattığını söyleyecek değil ya. 
1977 de, 20 liraya bulunan dolar bugün 45 lira ya bulunamaz olduysa sebebi gökte değil yerde. 
Döviz kıtlığı Türkiye'de akü üretimini de durdur du. Otomobil fabrikalari bekleyecek değiller ya, İthal edecekler. Ediyorlar da. Zaten ithal et- 


medikleri ne var? Kapasite yetersiz diyorlar. 
Dayanıyorlar ithalata. 


Kalitesi tutmuyor diyorlar. Yükleniyorlar ithalata. Bir de yan sanayi ye istihdam yaratma mavâlı 


uyduruyorlar, Yaratılan bir kişilik istihdamın ekonomiye (o maliyetihi 


söyleyecek değiller ya. 
Onların onca paraya bir kişi için yarattıkları iş 


imkanını, onca parayı başka alanlara yafırarak 
10 kişi, 100 kişi için 


Amerikan emperyalizmi kılavuzluğu veya ihracat yoluyla döviz kazanmak 


le döviz kazancı. Kazanırken kaybetmek acep başka nasıl olur? 


Türkiye ekonomisi bindiği dalı kesiyor 


9. Türkiye alüminyum 
profil ihraç ediyor. 1978 
yılının 9 aylık sonuçlarını devletin resmi istatistikleri sergiliyor. 2 bin 
737 ton alüminyum profil ihracatıyla 3 milyon 
771 bin 866 dolar döviz kazanılıyor. Bir kilo malın ihraç fiyatı 1 dolar 
38 sent. Bu ortalama fiyat. Ham alüminyumun dünya fiyatı bin yüz dolar iken bu iş nasıl oluyor? Araştırıyoruz. Deniyor ki; bu fiyat fason işleme fiyatıdır. İçinde alüminyum hammaddesi- nin bedeli yoktur. Hammaddeli ihraç fiyatı 2 dolar 26 senttir. Bu eder 56 
lira 50” kuruş. 80 liraya al. Bir o kadar da işleme masrafın olsun. Vergi iadesi - miadesi sat 56 
liraya. Kazanan birisi var "muhakkak. Ama, kaynaklarını tüketen, bindiği dalı kesen Türkiye ekonomisi alüminyum piyasa fiyatı çıkmış 80 liraya. 
Kilosu 80 lira. Fatura istemek yok. Çünkü resmi fiyatı 48 lira 50 kuruş. Bu Türkiye'de üretilen bir mal. Hammaddesi Türkiye'de mevcut. 
Yalnız üreten fabrikanın kendisi Rusya'nın hurdası, Rusya eldeki eski fabrikalarını Türkiye gibi ülkelere, astarı yüzünden pahalı derler ya, öyle satıyor. Kendisi Batı 


iş imkanı yaratmak; mün mülke lerinden- gidip Fran- 


kündür. 
mobil sektörü sürükleyici sektördür, Teşvik edilmeli. Cilaya bakın. Nere- ye sürüklüyor Türkiye ekonomisini? Emperyalizmin kucağına, Batağın dibine, 

8. lelevizyon -ihraç ediyor Türkiye. 12 bin 
682 adet satılıyor. Karşılığında giren döviz 1 mılyon 318 bin 396 dolar. 
Bunlar devletin resmi 
istatistikleri. 104 
dolardan gidiyor tanesi. 
Halk bunun beherine 10 
bin lira öderken. Ve bir tanesi 7 bin 500 liraya mal olurken. Televizyon alıcıları üretiminde tam 
70 dolarlık doğrudan ithal malı parça kullanılıyor. Tüp cam, rezistans, diyot, kondansatör vesaire. Dolar cinsinden iç pazar maliyeti 300, satış fiyatı da 400 dolar. Kazandığın her dolar için 
demekki, 2 dolar 50 
sentlik ithalat kapısı açılıyor. Yere batsın böy- 


Efendim” otö.: 


sız — Pedhirey © firmasının teknik yardımın- dan yararlanarak 500.000 
tonluk alüminyum tesisi kuruyor. Gelişmiş teknolojilere göre yapılan fabrikaları alıyor. Geri teknoloji demek yüksek üretim maliyeti demek. Yatırım ;malları alıyoruz. 
Karşılığında döviz yerine mal vereceğiz diye Rusya'nın * borusunu çalanların Türkiye halkına hediyesi, dış piyasada 27 
bin 500 liraya Satılan alüminyumu 80 bin liraya malettirmek oluyor. 
Hayat pahalılığı artmasın da ne olsun? Bir yandan Amerikan kıskacı, diğer yandan da Rus. Bu oyun görülmeden, bu zincir kırimadan Türkiye döviz kazanabilir mi? 


Birçok Sanayi malında bir dolarlık ihracat, 
2 dolarlık ithalat gerektiriyorsa, dış açık kapanabilir mi? Ekonomi kaynak yaratabilir mi? 


nü wa Tatil gö ördüğümüz yok 


habire tuğla örüyoruz 


Bizler Derbend emekçi halkı auze- nin gereği nisan ayında Ege bölgde rinde çalışmaktayız. 

Derbend'de bir ayuç azınlığa emeğimizi, gicümüzü satıp, yazları Sürekli çalışıyoruz. 

Patronun bol para kazanması için sabah altıdan yediye kadar. 


O acımasız sıcağın altında çalışıy oruz. 

Patronlar sigortadan vergi kaçırmak için 13 kişiden üçünü sigortalı gösterir, gerisini kaçak gösterir. 

İş kanunlarına göre haftada 2 gün tatil var. Ama biz tatil falan görmüyoruz. Habire tuğla örüyoruz. 

Ali Turna 


lütfü oflaz 
Bit yeniği! 


Son larında 


zamanlarda vuku bulan tren kaza- bir gariplik hissetmiyor musunuz? 


Bir düşünün hissetmiyor musunuz Sahi? 
Yoksa "tesadüftür" deyip geçiyor musunuz? 


3 haftada 3 büyük kaza... 

Onlarca ölü... Aklınıza bir bit yeniği getirmiyor mu? 

Bizim getiriyor. 

Getiriyor zira, bu kazaların lalettayin kazalar oldukları kanaatini taşımıvoruz. 


Hemen hepsinde; duran bir tren ve ardından ona vuran bir başka tren söz konusu, 

Sonra o yanlış makaslar (!) ve de yanmayan lambalar (!) 


Sonra yangınlar. . . 
Bütün bunlar bir tesadüfler silsilesinin sonucu mudur sizce? 


Arkadaşlar son kazayı fotoğraflamışlar. 
Masama serdim fotoğrafları bakıyorum. 
Sıkışmış uzuvlar. . . 

Yanmış insanlar, . . 

Paramparça vagonlar... 

Baktıkça başım dönüyor, midem bulanıyor. 


Ve soru işaretleri kafamda cirit atıyor. 


Önce montajcılar geliyor aklıma. 


Karayollarıyla, demiryolları arasındaki aman - sız rekabet... 

Karakış'ta sırf emniyet bakımından demiryollarınaolan olağanüstü rağbet. . . 


Vatandaşın kafasından trenlerin, otobüsler- den daha emniyetli olduğu düşüncesini çıkartma gayretleri!. , 

* Derken aklıma bir başka soru işareti takılıp kalıyor? 


Tüm bu kazalar kamuoyunun dikkatlerini başka taraflara doğru çekebilmek için kasten yapmış olamaz mı? 

O arada fırsattan istifade yeni birtakım tezgahlar tezgahlanamazmı? 


Üşenmedik oturduk düşündük bütün bünları. 

Hiçkimseyi de amaçlamadık. 

jemi" —... yn 

Sadece zihnimize“ takılan bını"' kâğıda aktardık. 

Savcılarımiza tahkikatlarihda karınca kararınca yardımcı olmaya çalıştık. 


itham altında bırakmayı 


Her rie kadar onlar, bilhassa son kazanın bir ihmal sonucu olduğuna kanaat getirmişlerse de yine de enine boyuna tartsınlar, araştırsınlar birazcık da kafa yorsunlar yukarıda anlattıkla - rımıza. .. 


Bir parça da işin bu yönünü kurcalasınlar. 
Bakalım altından ne çıkacak? 


İLAN 


15.000 Kg. Teknik Asetilen gazı SATIN-ALINACAKTIR. 

Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 

1- İSKENDERUN'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 

2- İSTANBUL'da Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat; 4-5'deki Mümessilliğimiz, 

3- ANKARA'da Kavaklıdere Tunus Cad. No; 63'deki Mümessilliğimiz, 

İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 78-1168 No'lu dosyayla ilgilidir meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlike engeç 30/1/1979 günü saat 14,30'a kadar İskenderun Demir ve Çelik Fab. 
Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğün- de bulundurmaları ilan olunur. 

(Basın: 10195-62) 


AYDINLIK 


Genel Dağıtım: 
TÜR-DA 
Hamam sokak No:4 Cağaloğlu-Istanbul 


7,5 Lira 


“ihtimaller hesa: + 


[Aydınlık A 


j 


Aydınlık Bİ 
13 Ocak 1979 (Aydınlık$i 


MISIR DIŞİŞLERİ 
BAKANI 
BUTROS GALİ: 


"ÖTEKİ 
ARAP ÜLKELERİYLE 


İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ" 


@Fransa Devlet Başkanı d'Estaing, Orta Doğu'da barışın Arapların birliği temelinde kurulacağını söyledi 


Cyrus Vance 


Riza Pehlevi 


ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CYRUS VANCE: 


“Şah bir kaç güne kadar İran'dan ayrılacak” 


e Vance, İranlı generalleri Bahtiyar hükümetini desteklemeye çağırdı 

e Şiraz'da yapılan gösterilerde SAVAK merkezi yakıldı. ABD Konsolosluğu basılarak ABD 


bayrağı gönderden indirildi 


AJANSLAR 

Mısır'ın Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı Butros Gali, ülkesinin, öteki Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. 

Arap ülkeleri Dışişleri ve Araplar arası İlişkiler Bakanları toplantısında konuşan Gali, Mısır'ın öteki Arap ülkelerine karşı olan taahhütlerine bağlı kaldığını belirtti ve Mısır-İsrail ilişkilerine değinerek şöyle dedi: 

"Mısır'la İsrail arasında diplomatik ilişki kurulması konusunda zaman henüz erkendir. Bu ilişki, en erken, Gazze'de yaşayan Filistinlilere idari özerklik verilmesin- den sonra kurulabilecektir. İşgal altındaki Ürdün topraklarını bu kapsam içine amamamızın nedeni ise 


Kamboçya halkı dün ABD emperyalistlerini ülkeden temizlemiş, büyük bir coşkuyla Pnom Pen'e girmişti. Bugün Somni pa halkı daha büyük bir görevle karşı karşıya. O bu kez de Rusya'nın desteğindeki Vietnamlı paralı askerleri ülkeden söküp atmaya ve büyük bir zafer yaşamaya 


hazırlanıyor. 
İSVİÇRE'NİN FRANSIZ KESİMİ RADYOSU: 


WASHİNGTON 
(AJANSLAR) 


ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, önceki gün düzenlediği bir basın toplantısında, İran Şah'ının 


ABD Dışişleri Bakanı, dünyanın petrol ihtiyacı- nın yüzde 50'sini karşılayan İran'ın. bulunduğu bölgede, ABD'nin hayti çıkarları olduğuna işaret etti 


birçok kişinin yaralanmasına yol açtı. 

Bilindiği gibi, Şiraz kentinde, daha önce ilan edilen sıkıyönetim, geçtiğimiz günlerde kaldırılmişti, 


Fransa 


ortaya çıkan bazı güçlüklerdir" 


DESTAİNG:BÜTÜN TARAFLARI BİRARAYA GETİREN ÇÖZÜM 


Devlet Başkanı Gis- 


"Kamboçya halkı, 


Pol Pot önderliğinde 


birkaç güne kadar bir ŞİRAZ'DA KIZILHAÇ SİYASİ card d'Estaing resmi bir ziyaret 

Naipler Konseyi kuraca- GÖSTERİLER TURUK COLAR! için rana Ni balam Tak DEV: 

ğını, pundon, ponta da Öte yandan İran'ın Şi- ZİYARET ETT l let Başkan Yardımcısı Taha Muhi- ® & A4 yurt dışına çıkacağıni raz kentinde Vabila Şeh Uluslararası Kızıl- yeddin Maruf onuruna verdiği ye- 

söyledi, hün'bu yol aleyhtarı gösterilerde, jag al bls mekte yaptığı konuşmada, Orta 

TA e erinde göstericilerin SAVAK heyetin, gecen ay Tah. | Doğu'da sürekli bir barışın, Arap 

a aldığı kararı yerinde kakozani yaktıklan, (e daki O esapavine; gi dünyasının bölünmesi değil, birliği 

bulduklarını ve destekle- Şah'ın. heykellerini ala: derek 400'ün üstünde si- temelinde kurulacağını söyledi. 


diklerini açıkladı, Cyrus Vance, Şah'ın yurtdışın- da ne kadar kalacağını bilemediklerini, ancak 


şağı ettikleri ye ABD Konsolosluğunu basarak ABD bayrağını gönder- 


yasi tutukluyu ziyaret ettiği ve bunlardan yaralı olan bir çoğunun hastanelerde tedavi görmesini 


Fransa'nın politikasının barış politikası olduğunu söyleyen d'Es - taing, bu nedenle Fransa'nın, bü tün tarafları ve Filistin halkının 


mam 


"Ortada kesin bir gerçek var. Bu, ta 


en bir Vie 


tnam işgalidir” 


> EYL EMET RA me e E ME T Se ik henkt; dep indirdikleri bildiril- ağa mer temsilcilerini bir araya getiren bir sih vü è x p za E ğini söyledi. “Askeri birliklerin ta- Tahran'da bir de "izleme" | SÖZÜM istediğini belirtti. DIŞ HABERLER SERVİSİ F TN 


Bahtiyar hükümeti konusuna da değinen Vance İranlı generalleri Bahtiyar hükümetini desteklemeye 


mamen geri çekildiği Şiraz kentinde, gösterilerin bütün gün sürdüğü kaydedildi. Bu arada, gösteri- 


bürosu açacağı,'i tutuklu ve kayıpların yakınlarına bilgi sağlamak için çaba harcayacaği bildiri- 


Irak Başkan yardımcısı Maruf da, Filistinlilerin gaspedilen haklarını geri almadan Orta Doğu'da bir barışın olamayacağını söyledi, 


çağırdı. cilere ateş 


açan polis, 


liyor. 


SOVYETLER BİRLİGİ KARADENİZ'DE YENİ BİR ©“ 


UÇAK GEMİSİ DAHA İNŞA EDİYOR 


©40 bin tonluk Kiev tipi veni uçak gemisi, gelecek yıl 


Sovyet savaş filosuna katılacak 


WASHİNGTON (AA) 

ABD hükümetinin bir raporuna göre, Sovyetler Birliği, deniz kuvvetlerine yeni bir uçak gemisi daha katmaya hazırlanıyor. Bu uçak gemisi, Kiev ve Minsk'ten sonra üçüncü büyük uçak gemisi olacak, 40 bin tonluk Kiev tipi yeni uçak gemisi, Sovyet filosuna gelecek yıl katılacak, Bu yeni uçak gemisinin de Kiev ve Minsk'in yapıldığı Karedeniz tersanelerinde inşa edildiği bildiriliyor. 

Kiev uçak gemisi, 1977'de Akdeni. 
ze inmişti. Minsk gemisinin şimdilik Karadenizde bulunmasına rağmen, Amerikalı askeri uzmanlar, geminin Pasifik'e yollanacağı görüşünü paylaşıyorlar. Sovyetlerin son bir kaç ay içinde Vladivostok'taki ana filo üslerine, Pasifik filosundaki gemilerinin ihtiyacından çok büyük bir havuz eklemeleri bunun bir belirtisi sayılıyor. 


MOSKOVA SAVAŞ DESTEK GEMİLERİNE ÖNEM VERİYOR 


ABD hükümeti yetkilileri, Moskova'nın savaş destek gemilerinin yapımına da önem verdiğini bildiriyorlar. 
Sovyetler Birliği'nin denizde uçak gemilerine destek sağlama konusunda uzun süre geri kaldıklarını söyleyen yetkililer, Berezina adlı destek gemisinin denize açılmasıyla bu konuda da gelişme kaydettiklerini belirtiyorlar. 200 
metre uzunlukta ve yaklaşık 35 bin ton olan Berezina, Kiev'in kara üslerine uğramadan uzun süre denizde yol alabilmesini sağlayacak. 


ABD hükümeti yetkilileri, Sovyetle. 
rin uçak gemilerine oldukça geç ilgi duymalarına rağmen, kısa Sürede tüm okyanuslara yayılabilen bir filoya sahip duruma geldiklerini belirtiyorlar. 


Sovyetler Birliği, savaş f4osuna Kiev ve Minsk'ten sonra ü 


A 
A 


Yeni uçak gemisinin de, Kiev tipinde olacağı bildiriliy or. 

Sovyetlerin Karadeniz'de inşa ettikleri Kiev uçak gemisi, 40 bin ton olup, 280 metre uzunluğunda ve 30,5 metre. genişliğindedir. Gemide, 25-30 kadar dikine havalanabilen uçak ile 35 adet helikopter bulunmaktadır. 
Kiev uçak gemisi, denizdeki hedeflere olduğu kadar karadaki hedeflere de saldırabilecek güç tedir. 


“SALT görüşmeleri Cenevre'de yeniden başladı 


CENEVRE 

ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Stratejik Silahların Sınırlandırılması (SALT) görüşmeleri, Cenevre'de yeniden başladı. 

Son olarak 21,23 Aralık tarihlerinde ABD Dişişleri Bakanı Cyrus Vance ile Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Gromi- ko, yine Cenevre'de bir araya gelmişlerdi. Ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. 


Japonya gelişmekte 


olan ülkelere yapacağı 


yardımı yüzde 13 artırıyor 


TOKYO (ANKA) 


Japonya'nın, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yaptığı yardımın bu yıl geçen yıla oranla yüzde 13 artacağı bildirildi. 

Buna göre, 1979 yılında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yapılacak Japon yardımı 3,8 milyar dolar olaçak, 


içüncü bir uçak gemisi daha katmaya hazırlanıy or. 


"Yasa 77” sözcülerinden Sabata 9 ay hapse mahkum edildi 


DIŞ HABERLER 5ERVİSİ 


“Yasa 77" sözcülerinden Jaroslav Sabata, 11 Ocakta Çekoslovakya'nın Trutnov kentinde yapılan duruşma sonunda 9 ay hepse mahkum edildi. 

Çekosl ovakya'daki Sovyet işgaline Karşı çıkan Sabata, görevi başındaki polise hakaret etmek iddiasıyla yargılandı. 

Sabata, geçtimğimiz 1 Ekimde, Çek-Polonya sınırında iki ,ülkenin muhaliflerinin buluşması sırasında polis tarafından gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştı. 


Trutnov mahkemesi tarafından 9 
ay hapse mahkum edilen Sabata'nın, daha önce çarptırıldığı 18 aylık gözal tı cezasını çekip çekmeyeceği henüz belli değil, 

Olaya şahit olanlar Sabata'nın polise hakaret etmediğini kaydettiler. 

Öte yandan Sabata'nın yargılanacağını 6 Ocakta kamuoyuna duyuran "İnsan Haklarını Savunma Komitesi” nin çabaları ile, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası, Demokrat Hukukçular Birliği ve öteki örgütler, Sabata' nın duruşmasına gözlemci gönderdiler, 


Vietnam'ın Kamboçya'yı işgaline, diger Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sviçre basın ve radyosunda da geniş yer verildi. Olay komuoyunda kınandı. 


İSVİÇRE'NİN 

FRANSIZ KESİMİ 

nigi BAPYOSU VE 

fsvisre'nin Fransız Kesimi Radyosu, 9 Ocak gü nü Güneydoğu Asya uz manı bir gazeteci ile yaptığı röportajı yayınladı. 
"Kamboçya Ulusal Cephesi" ve Kamboçya'daki savaşın bir iç mesele olup olmadığı konusunda radyonun yönelttiği soruya gazeteci şöyle cevap verdi 

"Ortada kesin bir gerçek var. Bu, tamamen bir Vietnam işgalidir. 

"Söz konusu cephe daha bir ay önce Vietnam tarafından o kurduruldu. 
Bu kadar kısa zamanda zırhlı araçlara sahip olmasına ve bir ayaklanma örgütlemesine olanak yoktur." 

Gazeteci, bundan sonraki gelişmelerin neler olabileceğini içeren soruya ise şöyle cevap verdi: 

"Savaş devam edecek. 
Kızıl Kmerler, gerillalar şeklinde kırlarda örgütleniyorlar. Aslında Vietnam Kamboçya'yı işgal elti, ancak halk üzerinde bir denetim kuramadı. 
Halkın yüzde 80'i Pol Pot önderliğinde direnmeye hazırlanıyor." 


Öte- yandan "Tribune de Genève" gazetesi olayı "Kızıl Kmerler kırlarda savaşa devam ediyorlar", "Fewille d'avis" gazetesi ise, "ülkede dire niş örgütleniy or, Sihanuk 


Vietnamlılara karşı çıkı“ 


yor" başlıkları ile verdiler 
LÜBNAN BASINI 
Beyrut'ta yayınlanan L'Orient-te dour gaze- 


tesi, Vietnam'ın Kanıboçya'yı işgalini manşetten verdi. Gazetenin başlığında şunlar yeralıyor: 


"Pnom Pen düştü." 

"14 tümen ve yüzlerce tank tarafından kusatılan Kamboçya başkenti, Vietnam ordusu- nun 120 bin askeri tarafından işgal edildi." 

CEZAYİR BASINI 


Cezayir'de yayınlanan ve hükümetin resmi organı olan "El Mücahid" gazetesi, ise işgali Kamboçya'da bir "Devrimci Halk Konseyi'nin kuruluşu" şeklinde verdi. 

Gazete Vietnam'ın Paris Büyükelçiliğinin iddialarına uzun yer veriyor. Büyükelçi şu iddialarda bulunuyor: "Kamboçya'da devrimci bir içsavaş sözkonusudur. Hiç kimse buna dışarıdan müdahale edemez. Biz sadece sınırlarımızı koruyoruz. Öte yandan FUNSK'u (Kamboçya Ulusal Cephesi) destekliyoruz..." 


inu IBU 


Vietnam'ın, 
Takeo 
Eyaletine saldırısında ele 

geçen 
Vietnam silahları. 
Bu Wi 

silahlar bugün düşmanı kovmada § kullanılıyor. 


Portekiz Komünist Par itisi (ML) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Vilar, gençlik örgütünün 
1. Kongresinde bir konuşma yaptı. 


` Portekiz Komünist Gençlik (ML) örgütünün Fernando de Sous adında eski bir gençlik önd. 
mucadeleler konusunda çok öğretici oldu. 


EDOUARDO TORRES LİZBON'DAN bildiriyor 


Portekiz Komünist Partisi (Marksist-Leninist)'in önderliğindeki, 


Komünist Gençlik (M-L) örgütü Birinci Kongresini başarıyla sonuçlandırdı. 

1921 yılnda kurulmuş olan bu gençlik örgütü Cunhal revizyonistlerinin eline geçmesiyle, gerici bir nitelik kazandı. 
Ancak, Portekiz Komünist Partisi (ML) 1974 
yılında gençlik örgütünü yeniden inşa etmeye başladı. 


Komünist Gençlik (ML)'nin 2 gün süren kongresinde, Portekiz 


gençliğinin somut sorunları ele alındı, Kongrede okunan faaliyet raporun- da, Caetano faşist diktatörlüğünün düşmesinden sonra, Sovyetler Birliği' nin 5, koluna karşı verilen mücadele ayrıntılı 


eridir. de Sous 


olarak anlatıldı, Bu arada gençlik içinde revizyonizmle uzlaşma ve maceracılık siyaseti izleyen Arnavutluk yanlısı akıma karşı verilen ideolojik mücadele değerlendirildi. 


PORTEKİZ 
GENÇLİĞİNİN 
HEDEFLERİ 


Rusya'nın 5. kolu olan Cunhal'ın partisi- nin iktidara ortak olduğu dönemde, revizyonistlerin öğrenim özgürlüğünü tamamen kısıtladıklarını belirten faaliyet raporu, önümüzdeki dönem için de Portekiz gençliğine şu hedefleri tespit ediyor; 

* Gençlik iğinde milli bağımsızlık duyğularını güçlendirmek, savaşın esas kaynağı olan Rusya" ya karşı direnişi yükseltmek. 

* Gençliğin öğrenim gibi için 


işsizlik, sorunları en geniş cephede" 


TE 


EN 


Portekiz Komünist Gençlik (ML)'nin 
1. Kongresi yapıldı 


mücadele etmek. 

* Örgütün faaliyetini, gençliğin daha geniş kesimlerine yaymak. 

Kongrenin açılış gününde, Portekiz Komünist Partisi (Marksist-Leninist)'in Genel Sekreteri Reduino Gomes Vilar da bir konuşma yaptı. 


Vilar, özellikle Komünist Gençlik (ML) örgütünün ülke hayatında öynaması gereken rol üzerinde durdu. 

Kongrenin son gününde, dünyanın çeşitli gençlik örgütlerinden gelen dayanışma mesajları okundu ve yeni Merkez Komitesi seçildi 

27 kişiden oluşan yeni Merkez Komitesi Kongrede onaylanan ey. 
lem programını ve tüzük değişikliklerin, teşkilatın yayın organı olan "Ser. | vir 0 Povc"' da yayınlamayı kararlaştırdı. 


Birinci Kongresinden bir görünüm. Kürsüde soldan ikinci Kongrede yaptığı konuşma, gençlere esiri 


işçileri 


, Yeni Ges-iş” e karşı 


Sahte TKP, Beton-İş ve Tüm Has-Iş'ten sonra Yeni Ges-Iş adlı korsan bir sendika daha kurdu 


DİSK 3. Bölge temsilcisi, 


uyanıklığa çağırdı 


© 3. Bölge temsilcisi'Saim Akbulut. DİSK” e bağlı sendikaların karşısına korsan sendikalarla çıkanların arkasında DİSK’ le ilişkileri askıya alınmış bazı 


sendikacıların bulunduğunu açıkladı 


İZMİR (ÖZEL) 


DİSK İzmir 3. Bitige Temsilcisi Saim Akbülu sahte TKP'lilerin kurduğu Yeni Ges-İş adlı sendikayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. DİSK'in adını kullanan Yeni Ges-İş'in "işçi sınıfı hainleri- nin kurduğu korsan bir sendika" olduğunu belirten Saim Akbulut, DSİ işçilerini bu sendikaya karşı uyanık olmaya çagırdı. 


Saim Akbulut açıklamasında Yeni Ges-İş'in yanısıra Ges-İş'i de ayhı kişilerin kurduğunu belirterek şunları söyledi: 

“Değerli DSİ işçiler. 
Daha evvel DİSK T Ges-İş'in yayınladığı bildiride Yeni Ges-İş ve Ges İş'in DİSK'in üyesi olmadığı,uzaktan yakından DİSK ilehic birilişiği olmadığı açıklandığı halde, bazı kişiler sahtekarlıklarına devam etmektedirler» Alkadaşlar, enerji işkolunda DİSK'e bağlı tek sendika vardır, O da Tek Ges-İş'dir. 


"Yeni Ges—İş yöneticileri her türlü yalancılığı, düzenbazlığı yapıp işçilerin DİSK sempatizan- 


hğındáh “yararlanmak is- | 


temektedirler. 
yayınlayacağımız özel sayı dergi- de sahtekarlıklarını belgelerle açıklayacağız. Üye fişlerinin altına DİSK yazmakla, tabelalarına 


PETROL-İŞ, 
ECZACIBAŞI iLAÇ 
VE FAS AKü FABRİKALARINDA TOPLUSÖZLEŞME 
İMZALADI 


İSTANBUL (ÖZEL) Petrol-İş Sendikası ile Eczacıbaşı İlaç Fabrikası arasında 900 işçiyi kapsayan ve 1.10.1978 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmesi, 10.1.1979 günü anlaşmayla sonuçlanarak yirürlüğe girdi. Petrol-İş tarafından yapılan açıklamada, EAS Akü fabrikasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin de sonuçlanarak 91,1979 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi. 

Öte yandan Petroliş Sendikası tarafından yürütülen Mutlu Akü, Bursa Akü, Çelik Akü, İlsan, Malazlar Kibrit, Semak Boya grevleri sürmektedir. 

İpraş Rafinerisi, Petrokimya Tesisleri, Türka Kibrit, İbrahim Ethem E laç, SASA Suni Elyaf, Bağfaş Gübre, Dyosan ve özel sektöre ait değişik 
18 işyerinde toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri de devam etmektedir. 


Beşer Balatacılık Sanayinde 


sözleşme imzalandı 


İZMİR (THA) 
İzmir'de kurulu Beşer Balatacılık Sanayii işyerinde çalışan işçilerle ilgili olarak süren toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak, sözleşme imzalandı. Yeni sözleşmevle Beşer Balatacılık Sanayiinde işçi ücretlerine iki yıl için 
240 lira zam sağlandı. 
Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikasının imzaladığı (o toplusözleşme mede birinci ve ikinci yıllar için ücretlere sağlanan 120'şer liralık zammin yanı sira, şu haklar elde edildi: Üç maaş ikramiye, günlük net 25 lira yol parası, 2000 lira izin ikramiyesi ve çalışma Süresinin haftada 46,5 saate indirilmesi. 


Yakında 


DİSK yazdırmakla DİSK' e üye olunmaz. Bu dükkancılıktır. Tabela sendikacılığı, çanta sendikacılığı dediğimiz korsan sendikacılığıdır. 


"DSİ işyerinde iki tür üye kaydı yapmaktadırlar. Birincisi Ges-İş üye kaydı. İkincisi Yeni Ges-İş üye kaydı. Aslında birbirinden farklı olmayan bu iki sendikayı tezgahlayan kişiler aynıdır. Bu aynı görüşlerin oyunudur. DSİ işçilerinin üye kayıt fişlerinde dikkat edecekleri husus, Yeni Ges-İş üye fişlerindeki DİSK' e bağlı oldukları yazısıdır. 

Aslında Yeni Ges-İş kesinlikle DİSK üyesi olmadığına göre bu sahtekarlıktır, bu düzenbazlıktır, bu yalantılıktır." 


YENİ GESİŞ'İ 
DİSK'LE İLİŞKİLERİ ASKIYA ALINANLAR 

KURDURTTU 


DİSK 3. Bölge Temsilcisi Saim Akbulut daha sonra. Yeni Ges-İş'i kurduranların DİSK'e ilişki- 


LA 


İŞÇİ SERVİSİ 

Federal Almanya'da çdik işçilerinin 1,5 aydan beri devam eden grevi sona erdi, Çelik işçileri anlasmayı onay- 


ler 


yöneticisini genel grev yapıldı. 


y 


çelik işçileri, anlaşmayı onayladı 


© Vardiya sistemlerinde yenilik yapılarak | çalışma saatleri 35 saate yakin bir süreye düşürüldü 

© Oylamada işçilerin yüzde 4” u, anlaşmaya “evet” yüzde40'1” hâyır”dedi 


Hükümetin olağanüstü hal ilan etmesine ve 100 kadar sendika ve parti tutuklamasına 


Greve ülkedeki 4 milyon işçiden büyük bir çoğunluğu katıldı. Ayrıca ra, başkent Lima'yi çevreleyen halkın da genel grevi desteklediği ve gösteriler 


leri askıya alınan bazı sendika yöneticileri olduğunu bildirerek, bunların, "işçi sınıfının birliğini kundaklamak,  örgütlenmesini sabote etmek amacıyla" bu tür girişimlere yardımcı olduklarını belirtti. 


Saim Akbulut açıklamasının son bölümünde şunları söyledi: 


"DİSK'e bağlı Keramik-İş karşısında Beton-İş, DİSK'e bağlı Devrim- | ci Sağlık-İş karşısında | Tüm Has-İş, DİSK'e bağl Tek Ges-İş karşısında | Yeni Ges-İş Sendikalarını kurdurarak tüzüksel suç işlemişlerdir. Bu o- | laylar karşısında kendilerini işçi sınıfımızın militanlarıymış gibi göstererek,işçi sınıfımızın sendikal örgütleri arasında sürekli hizip yaratan işçi sınıfı hainleri ile bir takım demekçi kişilerin DİSK ile ilişkileri askıya alınmıştır. Durum böyle e Yeni Ges- ! 
ş'in de ileride DİSK'e | katılması söz kónusu olamaz." | 


M 


istenebilecek» 


Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararı: 


«işkolu 


- fazla hak sağlanırsa, bu haklar 


KARA Ca şkolu toplu 3 sözleşmesinde işyeri toplu iş sözleşmesin fazla hak ve menfaat 


| sağlaması halinde, bu 


fazla hakların istenebilineceği belirtildi. 
Yargıtay Dokuzunfından bon uyig ilişkin ından konuyla ilişkin bir dava he ik olarak alınan kararda, işkolu toplu iş sözleşmesiyle getirilen hak ve menfaatlerin, işyeri toplu iş sözleşmesinde de aynen ve noksansız olarak yer almasının, talep hakkını ortadan kaldırdığı ifade edildi. 
Yargıtayca alınan kari Klan davada 


| ber iki toplu iş sözleş- 


«incelenmesi 

sonucund işkolu 

toplu iş sözleşmesinde 

yer alan ücre 

ocuk parası , malzemesi ve kı- 


mesinin 


“dem zammının işyeri 


toplu a sözleşmesinde yer aldığı kaydedilerek. bunların sadece kıdem zammından dolayı aleyhte bir fazlalk ọlduğu, bumn da işverence kabul edilerek ödendiği bildirildi. 

Öte yandan, Yargıtay Dokuzuncu Daire- nin baktığı bir başka davada ise, bir işçinin sendikaya kayıtlı ol ması veya bir sendika- dan diğer sendikaya geçmiş olması nedeniyle, iş akdinin feshinde sendikal taaliyetin varlığından söz edilemeyeceğine hükmedildi 


MEMELİ 


227 bull İŞÇİLERİNDEN... 


ladı, Yapılan oylamada grevci işçilerden yüzde 49,5 anlaşmaya "evet" yuzde 40,94'i" "hayır" dediler. Alman İş Kanununa göre işçilerin 


Genel 


c 


S! Betrieh | i ilki 


2100 işçinin Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurması üzerine 


İstanbul SSK hastanelerinde, sahte üye fişleri düzenleyen sendikalar 


hakkında tahkikat 


yapılıyor 


% Tüm Has-İş ve Devrimci 

© Sağlık-İş” in bazı noterlerle. 
anlaşarak, sahte istifalar düzenledikleri ileri sürüldü 


İSTANBUL (ÖZEL) Sağlık-İş Sendikası tarafından bir açıklama yaplarak, Tüm Has-İş ve Devrimci Sağlık-İş Sendikalarının İstanbul'da sahte üye kayıt fişleri düzenledikleri belirtildi. 
Sağlık-İş ïn açıklamasın- da, 2100 sağlık işçisi- nin bu durum karşısında noter kanalıyla İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurdukları ve bu sendikalara üye olmadıklarını açıkladıkları bildirildi. 


Sağlık-İş Oo Sendikası yetkililerinin bildirdiğine öre, 2100 sağlık işçisi, tanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne yaptıkları yazılı ihbarda şöyle dediler: 

"Türk-İş'e bağlı SağhKlİş Sendikasına üyeyim. Sağlık işkolunda başka bir sendikaya üye olmadım. Devrimci Sağ- 


lık-İş, Has-İş veya Tüm Has- Sendikalarınca adıma düzenlenen üye 


fişlerindeki imzalar bana ait değildir. Yetki tesbitinde bu durumun gözönüne alınmasını dilerim." 


Sağlık-İş yetkilileri açıklamalarında, Tüm Has-İş ve Devrimci Sağlık-İş'in birkaç noterle anlaşarak sahte istifalar düzenlediklerini beirterek, durumun tahkik edilmesi ve olaya bakanlığın el koyması için Türkiye Noterler Birliği ve Adalet Bakanlığına mü-Yacaat ettiklerini sövledi- 


Streikt 


ler. Açıklamada ayrıca, sahte istifalarla ilgili olarak müfettişlere talimat verildiği ve gerekli incelemelerin yapıldığı belirtiliyor 


Bir grup SSK'lı sağlık işçisi de gazetemize bir açıklama yaparak şöyle dediler: 


"Noterlik gibi bir müessesenin bu tip sahtekarlğa ortak olması çok acıdır. Bizim sendikamız Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş'tir. Sahtekarlarla, revizyonistlede ve işçi simsarlarıyla bir bağımız yoktur 


"Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderdiğimiz ihbar beyannamelerinin 


değerlendirilmesini isti 


yoruz. Yansız, tarafsız, * güdümsüz ve işçi birliğini bozucu karar 


vermemesi en büyük dilegimizdir. Simsarlarla mü cadelemiz sürerektir..." 


özgürce belirlemek istiy or. 


æ- à 
"Sağlık emekçileri sendikalarını hiç bi 


ir baskı olmadan 


Daha önce yapılan irade beyanında salt çoğunluğun sağlanamadığını açıklayan 


Devrimci Sağlık-İş, izmir Tepecik SSK Hastanesinde yeniden irade beyanı veya referandum yapılmasını istiyor 


© 5 Ocakta yapılan irade beyanında işçiler, Tüm rias-İş'e hayır demişlerdi 


yüzde 25'i bile anlaşmayı onaylarsa grev sona erer. Oylamaya 
154.065 işçinin katıldığı bildiriliyor. 

Varılan anlaşmanın 


Peru'da genel grev 


© işçiler yiyecek fiyatlarının düşürülmesini, ücretlerin artırılmasını, işçiler aleyhine yasaların değiştirilmesini ve işinden atılan işçilerin yeniden işbaşı yapmasını istiyorlar 


Peru'da 20 işçi sendikası ve sekiz 


yaptığı bildiriliyor. 
parti ortak olarak genel grev ilan etii- 


grev 


yiyecek fiyatlarının 


düşürülmesi, ücretlerin artırılması iş- 


rağmen a edilmişti, 


diler. 


çiler aleyhindeki yasaların değiştirilmesi ve işlerinden atılan işçilerin yeniden işbaşı yapması amacıyla ilan 


Sendikalar iki günlük grevden sonsendikalararası birliği zedeleme mek için üçüncü günü greve son ver- 


Vr 3 
Yağa ne BARR 
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LE 


nen 


Peru'da genel grev iki gün sürdu. 


EN 
". 


Çelik grevcileri çalışma saatlerinde önemli bir azaltmayı kabul ettirdiler. 


her iki tarafın da karşılıklı tavizter vermesi sonucu sağlandığı öğrenildi, Yıllık izin süresinin 
6 haftaya çıkması ve ücretlere yüzde 4 oranın- da zam yapılması, işverenlerin önceden beri kabul ettiği bir noktaydı. Grevin en temel talebi olan 35 saat konusunda işçilerin lehine ileri bir adım atıldı, 

Ek vardiya sistemi konarak çalışma saati- nin 35 saate yakın bir süreye düşürülmesi sağlandı. IG Metal Sendi- 


İngiltere'de vasıta şoförleri grevi, 


günlük 


derinden etkiledi 
© Bazı fabrikalar üretimi durdurdu. 


Yiyecek sıkıntısı 


kası bunu: önemli bir kazanç olarak ilan ediyor. Anlaşmaya vanlmasında Nordrhein - Westfailenı eyaleti Sosyal İşler “akanı Friedrich Farthmann'ın önemli bir rolü olduğu bildiriliyor. 

Çelik işçileri Alman - ya'da İkinci Dünya Sava şından sonra en büyük ve en sert grev olan bu grevden, çalışma saatlerinin azaltılması yönün- de kazanılmış yeni haklarla çıktılar. İşçiler önceki gün işbaşı yaptılar. 


hayatı 


başladı. 


Bir çok okul kapandı 


İngiltere'de ağır vasıta şoförlerinin başlattığı grev, günlük hayatın birçok alanına etkili bir şekilde yansıyor. Bazı fabrikalar, hammadde nakli aksadığı için üretimi durdurmak zorunda kaldı, Şehirlerarası ve şehir içi ulaşım da aksadı. Bazı okullarda öğretim durdu. 3 

Birçok yerleşme bölgesinde yiyecek sıkıntısı başgösterdi. Kırlık bölgelerde'ise çitfçiler, grev sürerse ürünlerin çürümeye başlayacağını öne sürdüler. 

Grev sonucu İngiltere'de benzin istasyonlarının çoğu kapandı. Benzin karaborsaya düştü. 

ngiltere İçişleri Bakanı şimdilik olağanüstü hal ilen etmeye gerek görmediklerini söyledi. Muhalefet Partisi önderi Margaret Thatcher ise, iktidara geldikleri takdirde bazı işkollarında grev hakkını sınırlayacaklarını açıkladı. 


Başbakan Callaghan geçtiğimiz gün sendika yöneticileriyle bir görüşme yaparak greve son vermelerini istedi. 


iris İZMİR (ÖZEL) 

İzmir” Tepecik SSK Hastanesinde 5 Ocak günü yapılan irade beyanı sonucunaı DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikasının itiraz edeceği öğrenildi. 

Tepecik SSK Hastanesinde 5 Ocak günü, Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş Sendikası ile sahte TKP' lilerin kukla sendikası Tüm Has-İş arasında, yetkili sendikayı belirlemek için irade beyanı yapılmıştı. 722 kişinin çalıştığı işyerinde irade beyanina 324 kişi katılmış ve Sağlık-İş» 238 oy alırken, 
Tüm Has-İş ise sadece 86 


oy alabilmişti. 
İrade beyanında, işyerinde çalışan işçilerin 


salt çoğunluğunun sağlanamaması üzerine, Devrimci Sağlık-İş Sendikasının işyerinde yeniden irade beyanı veya referandum isteyeceği bildi- 


TBMM Karma 
Komisyonu 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesini gorüşüyor 


Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altında toplanması istendi 


ANKARA (AA) 

TBMM Bütçe Karma Komisyonunda Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerine konuşan üyeler genellikle sosyal güvenlik kuruluşlarının bir çatı altında toplanmasını istediler. 

Milletvekili Yaşar Kemal Yüksekli, Sosyal Sigortalar o Kurumunun kaçak işçi çalıştırılması konusunda etkin önlemler alınması gerektiğini belirtti. "İşçi ve işverenlerin haklarının ne ol duğunu öğretecek yaygın bir eğitime gidilmelidir" dedi. 

Ayrıca sosyal güvenlik ile ilgili davalara bakacak özel mahkemeler kurulmasını ve tahsil edilmeyen SSK prim borçları için cari piyasa faizleri- nin uygulanmasını istedi. 

Komisyonda söz alan diğer milletvekilleri de sosyal güvenlik sistemi- nin yeniden gözden geçirilmesini ve tüm sosyal güvenlik (o kuruluşlarının bir çatı altında toplanmasını istediler. 


tiliyof. 

Öte yandan irade be yanında işçilerin reddettiği Tüm Has-İş Sendikasının İzmir'de tam bir korsan sendika olarak faaliyet gösterdiği, bir adresinin bile bulunmadığı öğrenildi. İzmir'de Ma- den-İş veya TÖB-DER binalarında faaliyet gösteren Tüm Has-İş' işyerinde İstanbul'da basılıp gönderilen bildirileri dağıtıyor. 

Yetkililer, Tüm Has-İş'in Tepecik SSK'da irade beyanına taraf olmasının bile kanunsuz olduğunu belirtiyorlar. 
Nitekim Sağlık-İş Sendikasının İzmir Bölge Çalışma Müdürlüğünden istediği bilgi üzerine gönderilen yazıda, bu işkolunda resmen faaliyet gösteren sendikalar `arasında Tüm Has-İş isimli bir sendikanın bulunmadığı açıklandı. 

Öte yandan Tüm Has-İş'in, diğer yerlerde olduğu gibi İzmir'de de DİSK'e bağlı, bir sendika olduğu propagandası yaptığı öğrenildi. Bilindiği gibi DİSK tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, Tüm Has-İş'in DİSK'le hiç bir ilişkisinin bulunmadığı ve bu sendikanın sahtekarlık yapin be lirtilmişti. DİSK 3. Bölge Temsilcisi Saim Akbulut *da çeşitli zamanlarda yaptığı açıklamalarda, bu işkolunda DİSK' i temsil eden tek sendikanın Devrimci Sağlık-İş olduğunu söylemişti. 


Türkiye SEK ile Türkiye Gıda-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi 


imzalandı 


ANKARA (AA) 

Türkiye Sit Endistrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile DİSK'e bağlı Türkiye Gıda Sanayi O İşçileri Sendikası arasında, kuruma bağlı 7 fabrikada çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi 11.1. 
1979 günü imzalandı. 

2 Ağustos 1978 gününden bu yana sürdürülen görüşmeler sonunda imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Süt Endüstrisi Kurumuna bağlı Burdur, Giresun, Havza, Muş Kastamonu, Diyarbakır, Siverek peynir ve tereyağı fabrikalarında çalışan işçilerin günlük ücretlerine birinci yıl için 90, ikinci yıl da 90 olmak üzere 180 lira ücret zammı sağlanmıştır. 


Sağlık emekçileri ve zorbalık 


Bir gün elimize Sağlık-İş'e ait bir açıklama geliyor: "Tüm Has-İş militanları Samatya Hastanesinde üyelerimize saldırdı.” 

Ertesi gün Devrimci Sağlık-İş'in bültenini okuyoruz: "Sağlık-İş Atatürk Eğitim Enstitüsündeki bazı faşistler aracılığıyla üyelerimizi yıldırmaya çalışıyor." 

Daha ertesi gün yine Sağlık-İş'ten bir/açık- lama alıyoruz: “İstanbul Şube sekreterimiz karşı sendikanın eli sopalı adamları tarafından dövüldü." 

Eyüp SSK'da komando baskısı... Süreyya Paşa Hastanesi duvarlarında slogan kavgası.. Haberler aynı minval üzre akıp duruyor. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinde 
yeni yetki döneminin yaklaşması ile birlikte 20 
bin sağlık emekçisi taşlı sopalı bir sendikal rekabet içinde buldu kendini. 

Bir Yanda, bu işkolundakı en büyük sendika olan, 20 bine yakın üyesi bulunan Türk-İş' e bağlı Sağlık-İş Sendikası. Diğer yanda, sahte TKP'nin kurdurduğu 200-300 üyeli kukla bir sendika: Tüm Has-İş. Ve yine küçük bir sendika olan bazı maceracı grupların etkinliğindeki Devrimci li Sahte TKP'liler Tüm Has-İş vasıtasıyla Sağlık-İş'e bağlı yerlere sızmaya çalışırken, her zamanki metodlarına başvuruyorlar. Zorbalık ve sahtecilik. Devrimci Sağlık-İş de bu yetki döneminde belli bir güç toplama. 
ya üye sayısını artırmaya çalışıyor. Ve gelen haberlerden anlaşıldığı kadarıyla, onun da yöntemi sahte TKP'lilerinkinden farklı değil. Zaten TKP'liler de Tüm Has-İş'in olmadığı yerlerde Devrimci Sağlık-İş'in arkasına geçiyor, onu alet olarak kelly onar Öte yandan Genel Merkezi AP yanlısı olarak bilinen Sağlık-İş'in de, işyerlerine girmeye çalışan bu ufak sendikaların zorbalık ve sahteciliğine karşı yer yer MHP'li komandoları kullanmaya kalktığı görülüyor. Sağlık-İş'in bazı yöneticileri TKP'nin zorbalığına MHP'li komandoları kullanarak cevap verme yoluna gidebiliyorlar. 

Özetle söyleyecek olursak, bir yanda bir avuç TKP militanı, öte yanda Sağlık-İş içine sızmış bir avuç MHP'li. İşçinin kafasında sopa sallayarak "sendika seçtirmeye" çalışıyor. Biri, "komünistleri yaşatmayacağız" diye yapıyor bunu, diğerleri de "faşistlere ölüm" diye bağırarak yapıyor. Tabii, sonuçta her ikisi de sopayı işçilerin kafasına indiriyor. Bunun adı da sendikal mücadele oluyor. 

İşte, bugün Türkiye'de kol gezen zorbalık. 
İkna yerine şiddeti koyan, "benden başkasına hayat hakkı yok" diyen faşist mantık sendikal alanda da böyle yansıyor. Revizyonist ve faşist mihrakların işçi sınıfı içindeki uzantıları var güçleri ile demokrasiyi yok etmeye, işçileri bölmeye, birbirine kırdırmaya ve bu kargaşa içinde varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Özellikle son birkaç yıldır da, işçi sınıfı içinde, zorbalığın, saldırganlığın ve bölücülüğün başını, TKP çekiyor. Rus Beşinci Kolu, sendikalarda demokrasinin en azgın düşmanlığını yapıyor. 

Bazı mikroplar güneş olan yerde yaşayamaz. Demokrasi de revizyonist ve faşist mikroplar için güneş gibidir. Bir yüzlerine vurdu mu, düşman suratları çıktı mı ortaya, öldürür, yok eder onları, Kitle içinde barınamaz olurlar. 
Bu yüzdendir ki onlar canlı kalabilmek ve üreyebilmek için güneşi karartmaya, ortalığı birbirine katmaya, karanlık çatlaklar yaratmaya muhtaçtırlar. En büyük düşmanlarına, demokrasiye azgınca saldırırlar. 

Kendine güvenen, fikirlerine ve işçiye güvenen ise demokrasiden yanadır. Çıkar ortaya, koyar kendini. Ben buy der. Yanıma gel der. Etrafımda birleş der. Bilir ki, demokrasi, doğruyu ve iyiyi güçlendirir. Yanlışı ve kötüyü ise siler süpürür, 

Demokratik bir ortam işçi sınıfının dostunu ve düşmanını seçmesi için gereklidir. Bugün MHP'li faşistlerin ve özellikle Rus Beşinci Kolu- nun işçi sınıfı içindeki bölücü,yıkıcı faaliyetini engellemek için, demokratik bir ortamın mücadelesini vermek hayati önemdedir. Mikropları öldürmek için güneş lazımdır. Öyleyse, sahte TKP'ye ve MHP'ye karşı olduğunu söyleyen her sendikacının baş görevi, saldırganlığı mahkum etmek, zorbalarla arasına kesin sınır çekmek ve demokrasiyi savunmaktır. 

İşte bizim bugün Sağlık-İş yönetiminden beklediğimiz de budur. 

Sağlık-İş bugün, bu işkolunda kitle temeli olan, 20 bin sağlık emekçisini kapsayan tek sendikadır. Sağlık İş yöneticileri, işyerlerine TKP sızmasına karşı mücadele etmek istiyorsa, her şeyden önce MHP ile arasına kesin sınır çekmelidir. MHP'li komandoların Sağlık-İş içinde: yürüttükleri zorbalığa yeşil ışık yakmayı bırakmalı, buna izin vermemelidir. Sağlık-İş bünyesi MHP'li komandolardan temizlenmelidir. Bu yapılmadan, bu konuda cesaretli tutum almadan, TKP sızmasına karşı etkin mücadele de mümkün değildir. 


Biz, ister kendine sağcı diyenlerden gelsin, 


ister solcu diyenlerden gelsin, sendikal mücadele adı altında yürütülen her çeşit zorbalığa karşı şimdiye kadar mücadele ettik. Sağlık işkolundaki tutumumuz da bundan farklı olmayacaktır. Sağlık emekçilerine yönelen her saldırı nereden gelirse gelsin, Aydmlık i karşısında bulacaktır. TKP'nin ya da MHP'nin kuyruğuna takılanlar dışında bütün sendikacıları da, kendi saflarında ortaya çıkmış da olsa, zorbalığa karşı açık tutum almaya ve işçilerin istediği sendikayı serbestçe seçme hakkını savunmaya çağırıyoruz. 


103. Davet Varakasının İlanın Tebliği İstanbul 13. İcra Memurluğundan DosyaNo, 1979/12095 


BORÇLU: ÜMMÜGÜL KELEŞ 

Şirinevler Fetih caddesi Aynur sokak Yeniçağ Apt. No.4 de iken halen adresi meçhul. 

Alacaklı Memiş Üçparmak'a olan borcunuzdan dolayı İstanbul 13. İcra Memurluğu- nun 1978/8531 sayılı takip dosyasında satılan 


adınıza kayıtlı 34 SY 581 plaka sayılı Murat 
124 marka vasıtanın satış bedelinden kalan 
34650 liraya haciz konulmuştur. Adresiniz meçhul olduğundan 'Teb.K.nun 28 ve 31 nci mad. gereğince 15 gün ilave edilmek *suretiyle 


ilanen tebligine karar verilmiştir. İş bu 103 davet varakanın gazetede ilan tarihinden itibaren 
18 gün içinde Yapılan hacze karşı diyeceklerinizi bildirmeniz İcra ve iflas K.nun 103ncü maddesi gerğince ilanen teblig olunur. 11/ocak/ 


1979 Basın: 185 -64 


13 Ocak 1979 


Hadi Uluengin ve Abdullah Gürgün Viyana'dan bildiriyor 


KITA SAHANLIĞI GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR 


Viyana raporunu 
Elekdağ ve Teodoropulos 


Ocakta tartışacak 


adalarının kıta 


Bu öneriler şunlar: 


cak 


bir 


niyor. 


"döviz sıkıntısı" 


lunacak. 


"Parmak Teorisi" 


kıyımız daki parmakları şeklinde 


tanması, 


© 
PARİS TOPLANTISINDA NELER SAĞLANMIŞTI? 


ması oluşturuyor. Kıta sahanlığı gö Aralık ayında Paris'te yapılan toplantısında Türkiye ile Yunanistan arasında sınıdı da olsa belirli konularda görüş birliğine varıldı. 

İyi haber alan kaynaklardan öğrendiğimize göre; Paris toplantısında her iki heyet ilk defa harita üzerinde görüşmelerde bulunarak, Meriç nehrinden başlayan 12 millik bölge üzerinde kıta sahanlığının tanim ve saptamasını yaptılar. 
Olumlu bir gelişme olarak niteleyebileceğimiz bu saptama bölgesinde adalar bulunmuyor. 

Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre; Paris toplantısında Yunanistan, Ege'deki 

unanistanıyla bağının kesilmesinin kendi güvenlik ve egemenliği açısından sakıncalı olduğunu belirtti, Fakat ödün olarak nitelendirilebilecek üç öneriyi Türkiye ye sundu. 


Paris'teki Türk del ögasyonunun "Deniz Saha: sı Teorisi"ni savunurken, Manş Denizinde Fransız sahillerine çok yakın olan fakat İngiltere'ye ait olan Jersey adasıın kıta sahanlığının belirlenmesini örnek olarak gösterdi. 

Yunanistan'ın önerilerinden bir tanesi ya da "Fasad Maritim” adı verilen ve Yunanistan'ın Anadolu'nun doğal uzantısi olarak kabul ettiği, Yunan 4daları arasında bir elin uzanan Türkiye ye ait olacak kıta sahanlığı var. 

Paris görüşmelerinde Türkiye, Ege'nin doğal zenginliklerinin iki ülke tarafından ortak bir şekilde işletilmesi görüşünde ısrar etti. Fakat kıta sahanlığının saptanmasını onayladı ve böylelikle Viyana görüşmelerinin 

Öte yandan Paris görüşmelerinde kenin kara sularının saptanmasında dımlar atıldı. Buna göre laşık yüzde 42'si Yunanistan'ın, yüzde 8'i de Türkiye'nin kerasularını toplantısında uzmanlar arasında tartışılacak olan bölge, Ege'nin geriye 


HADİ ULUENGİN 


Hafta başında Viyana'da başlayan Ege Kıta Sahanlığı görüşmelerinin ağırlık noktasını Ege" deki Yunan adalarının kıta sahanlığının saptan- 


rTüşme erinin 


— Yunanistan karasularını 12 mile çıkartmayacağını garanti edecek. 

— Ege'de ekonomik bölge ilan etmeyecek. 

— Ve Ege'nin açık sular statiisünü bozmaya- 


Verilen bu ödünlere karşılık batı komşumuz, Ege'deki Yunan adalarının kıta Yunanistanı'yla ütü 


yu karıda belirttiğieleri sırasında öne sürüadı verilen ve Türkiye” Cenevre Deniz Hukuku 


Anlaşması ndan hareket ediyor. Son yıllarda devamlı değişim ve yeniden belirlenme süreci i in- de olan deniz: hukukunda, genel olarak Japonya, Endonezya gibi takım adalardan oluşan ülkeler için 


“Arşipelo Teorisi” geçerli olarak bili- 


Buna karşılık Paris toplantısında Türkiye olarak nitâ 
"Anclav Maritim Teorisi"ni ileri sürerek Ege'deki Yunan adalarının kıta Bahanlığının buna göre belirlenmesini önerdi. Eğer Türkiye'nin savından hareket edilirse, kara bağlantısı olan Yunanistan'ın kıta sahanlıkları lirlenecek. Özellikle A 


endirebileceğimiz 


özel bir şekilde be- 


nadolu'nun çok yakında 

bulunan Yunan adalarının batı tarafında kalan 

Ege sularında da Türkiye'nin kıta sahanlığı bu- 
` nid 


de 


fakat sadece batı 


zemini hazırlandı. 
her iki ülolumlu a- ge'nin bütününün yak- 


oluşturacak. Viyana 


kalan bölümünün sap- 


Avusturya'nın baş kenti Viyana'da Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında dört gündür sürdürülen Ege Kıta Sahanlığı görüşmelerine dün de devam edildi. Dün öğle den sonra Yunanistan'ın Viyana Büyükdçiliğin- de, her iki ülke delegasyonları yeniden bir araya geldiler. Görüşmelere bugün de devam edileceği öğrenildi. 

Bazı kaynaklardan sızan ve doğrulanmayan haberlere göre, Viyana toplantısı sırasında görüşmeerin ana konusunu oluşturması beklenen, Ege'deki Yunan adalarının kıta sahanlığının saptanması sorununa, toplantılarda ayrıntılı bir şekilde inilmedi. Yine kesin olmayan bu haberlere göre, Viyana görüşmelerinin ağırlık noktasını Yunan adalarının dışında kalan ve daha önce yapılan Paris görüşmelerinde anlaşmaya varılan bölgeler dışındaki kıta sahanlıklarının saptanması oluşturdu. Bu bölgeler üzerinde bazı olumlu gelişmederin ortaya çıktığı sanılıyor. 

Viyana görüşmelerinden sonra her iki heyetin ohazırayacakları raporların, Ocak ayı 

nlarına doğru Ankara" 

a bir araya gdecek olan 

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Ge nel ear Elakdağ ve Theodoröpulos arasında tartışılmasına ke sin gözüyle bâkılıyor. 

Türkiye, Uluslararası Deniz Hukukunun sürekli değişim Ve yeniden saptanma sürecinde olmasından hareket ede rek, Ege Kıta Sahanlığı sorununun çözümlenmesinde zamanın kendi lehinde işlediği anlayışın- da olduğu izlenimini veriyor. Yunan tarafı ise, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve mali zorlukları çözmek için alması gereken Batı kaynaklı kredi ve yardımları elde etmek için Ege' de ödünler vermesi gerekeceği varsayımından hareket ediyor. 

Önceki gün Atina'da Yunanistan Dışişleri yetkililerinin Viyana görüşmelerine ilişkin olarak her iki ülke basının- da çıkmış olan haberleri spekülasyon olarak 'nitelendirmesini, Yunanistan'ın zaman kazanmak doğrultusundaki siyaseti olarak yorumlamak gerekiyor. 


ilk saptamalara göre K.Maraş'ta tahrip edilen 
ev ve İşyeri sayısı 750 


KAHRAMANMARAŞ 


(AA) 
Maliye Bakanlığı uzmanlarının da yer aldığı hasar tespit Çalışmaları Kahramanmaraş'ta 5 ayrı ekip tarafından başlatildi, 


Yapilan ilk tesbitte olaylar sırasında 310 işyeri ile 230 konut ile 6 
aracın yakılıp yıkıldığı've tahrip edildiği küçük yaşlarda 30 Çocuğun anne ve babasını kaybettiği belirlendi. 


SABANCI, YENİDEN SANAYI 


ODALARI BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ 


İSTANBUL(AA) 
Sanayi Odaları Birliğinin yeni yıldaki ilk toplantısında, Başkanlığa 4. 
kez Sakıp Sabancı seçildi. Başkan vekilliğine de Ankara Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yazar seçildi. 
İstanbul, Ankara, Adana, Ege Bölgesi, Eski- 


şehir, Kayseri, Konya ve Denizli Sanayi Odaları ile Kocaeli,Bursa ve Gaziantep Sanayi ve Ticaret O. 
dalarının Baskan ve öteki yetkililerinin katıldığı toplantıda yapılan seçimlerde, Sabancı'nın Sanayi Odaları Birliği Başkanlığına oybirliği ile seçildiği bildirildi, 


Ayrıca şu ana kadar kişi; vilayete başvurarak ' evinin ve işyerinin zarar gördüğünü bildirdi. Ancak bazı yurttaşların henüz hastanelerde tedavileri sürdüğün- en bu sayının artabileceği belirtildi. 

5 ayrı ekip tarafından 
sürdürülen hasar tesbit çalışmaları sonunda, zarar gören yurttaşların zararlarının devlet tarafından tazmin edileceği açıklandı. İlk saptamalara göre Zararın yaklaşık 
50 milyon lira olduğu belirtildi. Bu arada olaylar sırasında yakınlarını kaybeden çok küçük yaştaki 12 çocuğun da kreşlere yerleştirileceği bildirildi. 


 . Hergün Taha Akyol:”Perinçek tayfası © Kamboçya'dan ders almalı” 


Taha Akyol, 12 Ocak günlü Her. 
gün'de "Kamboçya'da Sovyet Dar. 
besi" başlığı ile yazdığı yazıda, “Pe. 
rinçek tayfası Çin'in burnunun ucundaki bir ülkenin akıbetinden ders almalıdır" diyerek, Rusya'nın saldır. 
ganlığı ile Türkiyeli devrimcileri tehdit ediyor. Akyol şöyle yazıyor: 


"Kamboçya bir komünist ülke idi. 
"Devrim" adına on binlerce insan katledilmiş, bir millet komünist rejimin kölesi haline getirilmişti. Bugün Kamboçya'yı işgal eden Vietnam taraftarları da komünisttir, dolayısıyla Kamboçya'da söz konusu olan bir re-Jim meselesi değildir. Ama Rus taraftarı Vietnam Kuvvetlerince desteklenen ve adı "Ulusal Kurtuluş Cephesi" 


olan kızıl güçler, Çin taraftarı KamboçyaYı işgal etmişlerdir. Kamboçya kuvvetleri süratle gerilemekte, yöneticileri Pekin'e sığınmaktadır. Mesele Rusya'nın Çin'e bir darbe indirmesi, böylece Uzak Doğu'da ve dört yıldan beri Sovyet Donanmasının stratejik hedeflerinden biri olan Hint Okyanusu bölgesinde Sovyet nüfuzunun 


güçlenmesi açısından son derece ö- 


nemlidir. 


Adeta Çin-Amerikan Yakınlaşmasıyla yediği darbeye karşı Rusya, Kamboçya: işgal ettirerek karşılık vermektedir!. . 

Rusya'nın 
Maocu çizgide olsa bile komünizme açmaya çalışan Perinçek tayfası Çin'in burnunun ucundaki bir ülkenin akıbetinden ders almalıdır.” 


burnunun o dibinde, 


Türkiye'yi 


Christopher 


ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı 


GÖRÜŞECEK" 


© "Dört batılı ülke, Türkiye'ye yardımı IMF önerileri 


© Christopher, Ankara'daki femasları konusunda Bonn toplantısını düzenleyen Federal Almanya yetkililerine bilgi verecek 


bildiride şöyle denildi: 


bu sorunlar ve bunları tur. 
yönetiminin 


üzerindeki 


Enver Sedat Kıbrıs 
Rum yönetimine bir ülti- 


matom göndererek 1 Şu-- 


bat 1978'de Lefkoşe'nin Rum kesiminde Asya-Afrika Dayanışma Örgütü Başkanı Yusuf El Sebai' 


"ABD tarafı, Türkiye'nin sorunlarını anlayışla karşıladığını ifade etmiş ve ABD yönetiminin Türk hükümetine, bugünkü ekonomik ve mali güçlüklerin üstesinden gelmesi için yardım etmek konusundaki ciddi çabalarını açıklamıştır. Her iki taraf, 


için öngörülen önlemler üzerinde ayrıntılı bilgi alışverişinde bulunmuş- 


“Sayın Warren Christopher, ABD Türkiye'ye malzeme ve hizmetlerinin verilmesi kısıtlamaların kaldırılma: sından sonra savunma alanında işbirliğini daha da güçlendirmek konusun- 


CRISTOPHER İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUNDA ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI 


"ABD, Türkiye'ye tam ve aktif ekonomik destek sağlayacak” 


ANKARA (AA) 
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Chirtopher ile hükümet yetkilileri arasında yapılan görüşmelerle ilgili olarak ortak bir basın bildirisi yayınlandı, Ortak basın bildirisin- de, Christopher'in Guadeloupe zirvesi hakkında hükümet yetkililerine bilgi verildiği ve " bu toplantıda Türkiye'nin sorunlarına ciddi. şekilde dikkat sarfedildiği, zirveye katılan ülkelerin bu konuda somut adımlar atılmasına kararlı oldukları, ABD' nin bu süre içinde tam ve faal desteğini sağlayacağı" kaydedildi. 
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher'in üç günlük temasları sonucunda yayınlanan ortak 


hükümetinin 


işbirliğini 


layacaktır. 
çözümlemek 


mıştır. 
savunma 


yi öldüren iki gerillanın Mısır'a iade edilmesini istedi. 

Ta Nea gazetesinin bildirdiğine göre, Ürdünlü Samir Kader ile Kuveytli Hüseyin El Ali Mısıra iade 


daki çabalarını teyid etmiş ve Türk 


yete geçmesi takdirle karşıladığını beyan etmiştir. 

“Taraflar her iki ülke arasındaki kapsamlı ilişki konusunda genel görüş alışverişinde bulunmuş ve bunun hem savunma hem de ekonomik 


konusunda görüş birliğine varmışlardır. Bu vesile ile, her iki taraf karşılıklı ilişkilerini daha sağlam ve daha iyi bir temele oturtmak konusundaki isteklerini belirtmiştir. Guadeloupe doruğunun ertesinde sayın Warren Christopher bu toplantıda Türkiye' nin ekonomik sorunlarına ciddi şekilde dikkat sarfedildiğini ve doruğa katılanların, ile birlikte atılabilecek somut müteakip adımları araştırmaya yönelik çalışmalara ivedilikle başlanması yolunda kararlı olduğunu anlatmıştır. ABD bu sürece tam ve faal desteğini sağ- 


"İki taraflı ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesine duyulan gereksinme de vurgulanmış ve yararlı bir görüş alışverişi yapıl- 


"Görüşmelerin sonunda, her iki taraf yakında iki ülke arasında imzalanacak olan Ceza yargılarının yerine getirilmesi konusunda bir anlaşma parafe etmişlerdir," 


tesislerin yeniden faaliyolundaki kararını 


içermesi gerektiği 


diğer hükümetler 


Enver Sedat, Kıbrıs'ta tutuklu iki gerilla iade edilmediği takdirde Kıbrıs Türk yönetimini — tanıyacağını açıkladı 


edilmediği takdirde, Enver Sedat Kıbrıs Türk yönetimini resmen tanıyacaklarını, Türk kesiminde elçilik açacaklarını ve Denktaş'ı Mısıra davet edeceklerini açıkladı. 


MHP, PALU-TUNCELİ ÇATIŞMASI © YARATMAK İSTİYOR 


© MHP'liler Osmanlılardan kalma anlaşmazlıkları hortlatmaya çalışıyorlar 


TUNCELİ (ÖZEL) 

s Tunceliye bağlı Akpdzar nahiyesi Belediye Baş kanının hafta başında öldürülmesi o Tunceli'de Kahramanmaraş benzeri bir çatışma körüklendiği yolundaki haberlere önem kazandırdı. 

Tunceli'de Kahramanmaraş olaylarının arifesinde de dikkatleri Doğu" Ya çeken bir kaçırılma olayı meydana gelmişti, Tunceli'nin Akpazar nahiyesinde, biri öğretmen, 
biri şoför iki yurttaş 19 
Aralık'ta kaçırılmış ti, Her iki yurttaşımız da Sunni idi ve Elazığ'ın Palu ilçesindendi. Bir süre sonra Tunceli'nin Mazgirt kazasına bağlı Örs köyün- de ölü bulundular. 

Hafta başında öldürülen Tuncei Akpazar nahiyesi Belediye Başkanı da çevresinde sevilen demokrat bir kişiydi. Belediye Başkanı da, daha önce kaçırılıp öldürülen iki Elazığlı gibi Suini idi. 


MHP Genel Başkanının sıkıyönetim ilan edilmesini istediği iller ara- 


sında Tunceli'nin de yer aldığı halırlandığında bu kentimizdeki o cinayetler daha fazla anlam kazanıyor 


PALU-TUNCELİ 
ÇATIŞMASI 
KORUKLENMEK 
İSTENİYOR 


19 Aralık'ta Tunceli" 
de iki Palu u yuritaşın kaçırlmasından sonra komandolar Palu-Tunceli çalışmasını körüklemeye başladılar. Ayra, Tunceli'nin Çemişgezek, Pertek ilçeleriyle Akpazar bucağında da mezhep çatşmasıi çıkartmaya hız verdiler. Aynı faaliyetin Elazığ'ın Palu ilçesinde de hız kazandığı gözler- den kaçmıyordu. 

Elazığ'da, Tuncelili yurttaşlara ait işyerleri- nin tahrip edileceği yolunda yoğun bir propaganda başlatıldı. Paluluların Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin köylerine saldıracağı söylentileri de yoğunluk kazandı. Pertek ilçesinde Alevi-Sunni ça- 


tışmasını körükleyen olaylar başlatıldı. Çemişgezek'de, Alevi köyleri- nin ilçe merkezini basacağı ve Sünnilere ait işyerlerini tahrip edeceği ve Sünni halkı katledeceği söylenerek kışkırtmalara hız verildi. 


Ru söylentilerin ardından, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kovancılar bucağında, (o Tuncelilere ait iki otobüsün yolu kesildi ve otobüsler taşlandı. Saldırının başını MHP'liler çekiyordu. 
Bu arada da Paluluları tahrik etmeye çabalıyorlardı. 


Gerginliğin mezhep çelişmelerinin yoğun ol duğu bölgelerde yaratilmaya çalışılması dikkati çekiyordu. 


MHP'nin Kahramanmaraş katliamı da bu arada gerçekleştirildi. 


PALU VE TUNCELİ ARASINDA GEÇMİŞTE 
ÇIKAN ÇATIŞMALAR 

HORTLATILMAK 
İSTENİYOR 


MHP Palu ile Tunceli" yi birbirine düşürmek için Osmanlılar döneminde meydana gelmiş çalışmaları su yüzüne çıkart- 


ANKARA (ANKA) 
Çimento Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulunda çimentoya yapılacak zam konusunda çalışmalar yapıldığı bildirildi 


Maliye Bakanlığı yetkililerinin bildirdiğine göre bu yıl içinde çimentoya zam yapılmaması halinde bu kuruluşun iki milyar lira dolayında zarar edeceği belirtiliyor. 
Öte yandan Başbakan Bülent Ecevit'in inşaat sektörünü etkileyeceği 


ÇİMENTOYA 
ZAM GELİYOR 


mayı esas aldı. Palu ilçesinde üslenen faşistler son zamanlarda halk içinde tecrit olmuşlardı. Bu durum da mezhep anlaşmazlıklarını o hafifletmiş ve iki şehir halkı arasında dostluk gelişmeye başlamıştı, Palu ve Tunceli arasında dostluk artınca faşistlerin altındaki zemin kaymaya başladı. 
MHP durumunu yeniden kuvvetlendirmek için çareyi eski mezhep çatışmalarına sarılmakta buldu. 


İki yurttaşımızın öldürülmesi bu çatışmaları kışkırtmak için başvurulmuş bir tertipti. 


KAN DAVALARINI 
VE AŞİRET 
KAVGASINI DA KÖRÜKLÜYORLAR 


MHP'liler bölgede gerginlik yaratmak için kan davalarıyla aşiret kavgalarından da yararlanıyorlar. 
Bir aşiretin mensubu vurulmaya görsün karanlık mihraklar, "şu aşiret vurdurdu"" diye propagandaya girişiyorlar. Her olayın ardından eski düşmanlıklar ortaya çıkarılarak halkın birliğini baltalamayı esas alıyorlar, 


düşüncesiyle zamma karşı olduğu belirtildi. 


ÖZEL SEKTÖR DE 
ZAM İSTİYOR 


Türkiye'de kamu kuruluşlarından başka, 16 
fabrikada çimento üreten özel sektöre ait kuruluşların çimentoya zam yapılması konusunda direttikleri öğrenildi, Özel sektörün zam yapılmaması halinde çimento stokuna başlayacağı bildiriliyor. 


Aiii 


doğrultusunda ele almak 


Christopher açıkladı: 


“DÖRT ÜLKENİN UZMANLARI BONN'DA TÜRKİYE'YE YARDIMI 


istiyor” 


© Orak Savunma Anlaşması görüşmeleri bir gün 


ertelendi 


© ABD, Türkiye'nin askeri gereksinimini karşılamak içi kendi ihtiyaç fazlasından malzeme gönderecek 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara'da Başbakan Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün' le görüşen ve heyetler arasındaki resmi görüşmelere katılan Birleşik Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher dün sabah Ankara'dan Federal Almanya' ya gitti. 

Christopher ayrılışın- dan önce, gazetecilerin sorularını o cevaplarken, sanayileşmiş dört Batılı ülkenin ekonomi ve maliye uzmanlarının gelecek hafta içinde, Federal Almanya'nın başkenti Bonn'da toplanıp Guadeloupe zirvesi çerçevesin- de Türkiye'ye yapılacak ekonomik yardımı görüşeceklerini doğruladı, Chirstopher kendisi- nin de Bonn'da, Federal Almanya yetkilileri ile görüşerek bu toplantıya hazırlık olmak üzere Türkiye'deki temasları hakkında bilgi vereceğini sözlerine ekledi. 

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher, Bonn'da toplanacak dört Batılı ülke temsilcilerinin “Türkiye'ye Yardım sorununu IMF önerileri doğrultusunda ele almak istediklerini" belirtti 

Christopher, ABD'nin 
1980 mali yılında Türkiye'ye 200 milyon 
dolarlık ekonomik, 100 
milyon dolarlık da askeriiyapdım yapacağ nusundaki haberleri doğ-Tularkeh bu arih 


rakamlar henüz Birleşik Amerika da resmen açıklanmadığını belirtti 

Bakan Yardımcısı Birleşik Amerika'nın bunun yanısıra Türkiye'nin askeri kapasitesini yükseltmek için kendi elinde bulunan askeri malzeme fazlasından göndereceğini de ifade etti. 

BONN TOPLANTISI 

Başbakan Bülent Ecevit'ten bu defa da "Batı dünyasının en yaratıcı, en 


olgun ve en akıllı liderlerinden biri" olarak söz eden Bakan Yardımcısı 


şöyle konuştu: 

"Yaptığım görüşmelerden izlenimim, Türkiye'nin büyük problemleri varsa da, ülkenin güçlü olanakları sayesinde geleceği parlaklır. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin geleceği için işbirliğinde bulunmaya hazırdır. İki ülke arasındaki savunma işbirliği yanında ekonomik işbirliğini de canlandırma ve güçlendirme yolunda olduğumuzu sanıyorum." 

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri "canlandırmak ve güçlendirmek konusunda kararlı olduklarını söyleyen Christopher, Bonn'da yapılacak toplantı hakkında şu bilgileri verdi: 

"Buradan Bonn'a gidiyorum. öğleden sonra Federal Almanya yetkilileri ile görüşmeler yapacağım, Onlara Ankara'daki (o görüşmelerden edindiğim bilgi ve izlenimleri aktaracağım. Bu bilgiler umuyorum ki gelecek hafta içinde Bonn' da yapılacak toplantı için bir hazırlık niteliği taşıyacaktır, Türkiye'nin sorunlarının acilliğini kavrayan Federal Almanya Başkanı Schmitd Guadeloupe toplantısına katılan dört ülkenin ekonomi ve maliye uzmanlarını Bonn'da toplantıya ça-Řirmiştır. Umuyorum, bu toplantı gelecek hafta, ya da en geç ondan sonraki hafta yapılacaktır." 


YÖNTEMLER VE İMF Christopher Türkiye' 
ye yapılacak yardım konusunda iki farklı yöntem üzerinde durduklarını, bunlardan birinin ikili ekonomik ilişkiler diğe-. 
rinin de çok taraflı ekonomik ilişkiler olduğunu söyledi, Christopher 
1980 mali yılında yapılacak yardım konusunda da bilgi verirken ekonomik yardımın iki katina çıkarak 200 milyo- 
ne, askeri yardımın da 25 
milyon artarak 100 milyon dolara ulaşacağını ifade etti, 
Ancak Bakal, Yardım- 


m. dani,bik hem kazanmış» 


cısı bu yardımların yapılabilmesi için İMF'nin değerlendirmelerinin dik- 


kate alınacağını şöyle ifade etti; 

"İMF'nin önerileri Bonn'daki toplantıda 


önemle dikkate alınacaktır, Görüşmeler hakkında bir önyargıya kapılma- dan konuşmak istiyorum. Ama Bonn'daki toplantıya katılacak dört ülke ve daha sonra burada yer alacak olanlar İMF ile birlikte hareket edeceklerdir." 

Christopher İMF'nin belli ülkelerin sorunlarını araştırdığını, onlara yardımcı olmak için öneri ya da tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdü, 

Öte yandan Christopher'in bu önerisinin hükümet çevrderince olumsuz karşılandığı öne sürüldü. 

İRAN VE KIBRIS 

Christopher bir başka soru üzerine de Türkeye' ye yapılacak yardımla İran'daki olaylar arasında bir ilişki olmadığını savundu. Christopher ABD'nin Türkiye ile arasındaki sorunlara çözüm bulma girişimlerine İran' daki olaylar başlamadan 1977'de giriştiğini söyleyerek, "Dünyadaki olaylar bize Türkiye'nin stratejik önemini hatırlattıy- sa da bu sorun hiç bir za man aklımızdan çıkma- 


mıştı, Başkan Carter'in iki yıll öneti mai: 
e i Kİ 


tır" şeklinde konuştu. 

Bakan Yardımcısı bir başka soruyu cevaplarken de Türkiye ile ABD' nin çıkarlarının Kıbrıs sorununun çözümünde yattığını o belirtti, "Hem ABD'nin hem Türkiye" nin çıkarı, Kıbrıs sorununun toplumlararası görüşmelerle, gerektiği biçimde çözüme kavuşturulmasındadır"' dedi, 

Christopher Ankara' daki görüşmelerde Kıbrıs sorununun , gündemin önemli bir maddesini oluşturmadığını, ancak tarafların karşılıklı olarak notlarını karşılaştırdıklarını ve son duruma uygun olarak gelişmeleri gözden geçirdiklerini ifade etti, 


SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 

Bu arada 16 Ocakta başlayacak olan ve Türkiye'deki ABD üslerinin statüsünü (düzenleyecek görüşmelerin * başlangıç tarihinin bir gün ertelendiği öğrenildi. 

17 Ocak günü görüşmelere katılacak Amerikan heyetinin bir gün önce beraberinde bazı somut önerilerle Ankara" ya gelmesi bekleniyor, Somut önerilerin esas olarak bir çerçeve anlaşması ve üç teknik anlaşmadan oluştuğu öğrenildi. üç teknik anlaşmadan biri Türkiye'deki üslerin statüsünü, ikincisi ortaklaşa yatırımlarla Türkiye'de savaş sanayisi- nin düzenlenmesini, üçüncüsü ise Türkiye'ye yapılacak askeri yardımı düzenliyor, 

Türkiye tarafı da bu anlaşma ile ilgili çalışmalarını. “Ankara'da sürdürüyor, 


Č 
MHP, Sıkıyönetim 


Mahkemelerini 


yetersiz buldu 


ANKARA (ÖZEL) 

MHP Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu Başbakan ve İçişleri Bakanlığı tarafından cevaplandırılmak üzere Millet Meclisi Başkanlığına verdiği bir soru önergesinde, sıkıyönetim mahkemelerinin sayısının ve bu mahkemelere atanan hakim ve savcı kadrolarının yetersiz olduğunu iddia etti. 

Somuncuoğlu ayrıca soru Önergesinde, sıkıyönetim ilanından önceki dönemlere ait sivil mahkemelerden serg mötim mahkemelerine kaç dava nakledildiğini sordu. 


(Aydınlık 


«bakın. i 


Rus ruleti 
Doğan Yurdakul 


göçe zorlanmış halk, 


"Kamboçya'da kırlara kentlere geri dönecek." 

Bu cümle, 10 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesinin yabancıların işgaline uğrayan Kamboçya ile ilgili haberinin başlığı. 

Aynı gazetenin dış yorum yazarı da şöyle diyor: 

"Pol Pot rejimi, koskoca Pnom Pen 'den iki milyon insanı zorla boşaltmış, Nazi kamplarını andırır kamplar kurmuş, tarlalara sürülen aileler dağıtılmış, ölüm, yönetimin silahları altında her an Kamboçyalıların başında nöbet tutar olmuştu." (Ali Sirmen, Cumhuriyet 10 
Ocak 1979) 

İlk cümle de, altındaki alıntı da, eğer bir komünizm düşmanının kaleminden çıkarsa, söyleyeceğimiz birşey olmaz. Çünkü yalan antikomünizmin hammaddesidir. 

Ama yalan "sosyalizm" adına, "solculuk" adına söylenirse, bunu ifadeye "ayıp" kelimesi bile yetmez. 

Önce, Kamboçya Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ve Başbakanı Pol Pot'un şehirlerin boşaltılması konusunda söyledikleri- , ni dinleyin. Sonra da bunu, Cumhuriyet'in haber başlığı ve Ali Sirmen'in yazdıklarıyla karşılaştırın. Bizzat Pol Pot, bu yalanlara şöyle cevap veriyor: 

“Bizi, şehirleri boşaltmaya zorlayan iki neden vardı. 

“1. Ekonomik neden, kurtuluştan hemen sonra şehirlerdeki birkaç milyon insanı beslemek zorunda oluşumuzdu. Köylük bölgelerde tüm halka yetecek Kadar yiyecek vardı, ama hiç bir ulaştırma aracı yoktu, yollar ve demiryolları yokedilmişti. Ayrıca, bu milyonlarca insan şehirlerde oturmaya devam etseydi, tarım üretimi için gerekli insan gücünden yoksun kalacak ve dolayısıyla da yiyecek sorununu bağımsızlık ve egemenlik içinde çözemeyecektik, En önemli sorun, halkın yiyecek sorununu çözmekti, Bu sorunu çözemeseydik, halkın devrime olan inancı sarsılacaktı. 

"2. neden, devrimin kazançlarını savunma ve güvenlik sorunuydu. Düşmanın, yani ABD emperyalistleri ve hainlerin iktidarı altı ay içinde geri alma gibi bir planları vardı. Devrimci iktidarın yiyecek sorununu çözemeyeceğini ve halkın mutlaka açlıktan kırılacağını hesaplıyorlardı. Böylece halk öfkeye kapılacak ve devrimci iktidara karşı ayaklanacaktı. Düşman daha önceden birçok silah gizlemiş ve adamlarını ikfidara geri almak için bu fırsattan yararlanmaya hazırlamıştı. 

"İşte, şehirleri boşaltmayı kararlaştırmamızın nedenleri bunlardı. O sıradaki somut durum bizi bu önlemleri almak zorunda bıraktı." (Bora Dergisi, sayı 1, Kasım 1978) 

Emperyalizmin, bir halka çektirdiği çileye 


Amerikan emperyalistlerini koyuyor. Gericilerin iktidarı geri alma oyunlarını bozmak için, açlıktan kurtulma, bağımsızlık ve egemenlik içinde ekonomisini kurma mücadelesine gitiy or. 
Amerika'yı düşünürken, sosyal-emperyalistlerin işgaline uğruyor. 

Bu işgali, "kurtulma" olarak gösterenler de, Brejnev'in söylediği "Pol Pot halka zulmetti" türküsünü tekrarlıyorlar. 

Bütün bunları "Sosyalizm" adına yazıp çizenler, sanki “savaş komünizmi" “deyiminin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Sanki Ekim devriminden sonra Sosyalist Sovyetler Birliği" nin “bir süre "savaş komünizmi” uygulayarak emperyalizme karşı ayakta durduğunu bilmiyorlar. 

O zamanlar Lenin başarı sağlayamasa ve emperyalistlerin kışkırtıp desteklediği Amiral Kolçak, Kornilov, Denikin ülkeyi ele geçirseler, bugün Ali Sirmen aynı şeyler yazacak mıydı? 
“Lenin haka zulmetti, Amiral Kolçak da dış yardımlardan yararlanarak ülkeyi kurtardı” diyecek miydi? 

Hindiçini bir ateştir. Şimdiye kadar bütin dokunanların elini yaktı. Önce Fransızların, sonra da Amerikalıların, Şimdi de Rusya'nın elini: yakacaktır. Bundar kimsenin kuşkusu olmasın. 

Rusya Kamboçya'da hayatının en tehlikeli kumarına girişmiştir. Bu kumarın, Rus ruleti gibi kazanma ihtimali de yok. Sonucu şimdiden belli Çünkü karşı taraf, işi hiç bir zaman şansa bırakmamış olan kahraman bir halktır. 

Bu kumarda parasını Türkiye'den Brejnev hesabına yatırıp, ona oynayanların durumu ise, o büyük kumarbazdan daha da acıdır. 


Barolar Birliği Kongresinde özgürlüklerin kısıtlanmaması istendi 


AYŞE DÖNMEZ ESKİŞEHİR'DEN BİLDİRİYOR 


Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. 
Genel Kurulun ikinci gününde eleştirilere devam edildi. Konuşmacılar özgürlüklerin kısıtlanmama: sını istediler. 

İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın Genel Kurul'da yaptığı konuşmada yönetim Kurulunu eleştirerek Genel Kurul kararlarına yeterince önem verilmediğini söyledi. 141 ve 142. 
maddelerin kaldırılması konusunda cezaevlerinde- ki tutuklu ve mahkumların durumları konusunda yeterince araştırma ve çalışma yapılmadığını belirten , Apaydın, birliğin görevlerini niçin yapmadığı konusunun tartışılmasını istedi. 

Maraş olaylarına da 


değinen Orhan Apaydın . 


bu konuda da Barolar Birliği'nin üzerine düşen görevi yeterince yerine getirmediğini söyledi. 


Maraş olaylarının şimdi gelişen bir olay olmadığını, öncesinin olduğunu sözlerine ekleyen Apaydın, Maraş olaylarının meydana gelmesinde MC iktidarının politikasının rolü olduğunu söyledi. 
MC'nin milleti cephelere böldüğünü, belirten Apaydın, mezheb ayrımının kışkırtıldığını belirtti. Orhan Apaydın bu meselenin Barolar Birliği tarafından ele alınıp incelenerek görevini yerine getirmesini istedi. 

Sıkıyönetim konusuna da değinen Orhan Apaydın, şimdiki sıkıyönetimin 12 Mart uygulamasıyla aynı şey olmadığını söyledi. 

İstanbul Barosu Avükatlarından Orhan Barlas, da sıkıyönetim konusuna değindi ve Eşgüdüm uygulamasının yararlı olduğunu söyledi. 

Özgürlüklerin kısıtlanmaması gerektiğine de değinen Barlas özgürlükleri kısıtlamak değil genişletmek gerektiğini belirtti. 


13 Ocak 1979 


Şehir Tiyatrolarında süren tartışmalar üzerine GENEL SANAT YÖNETMENİ 


Hayati Asılyazıcı ile görüşme | 


Cenap Nuhrat 


TARI 


( Bugün yapılacak olan ) Voleybolde geçen hafta 


İSRAİL 
ULUSLARARASI 1. JUDO BARIŞ TURNUVASINDAN 


ÇIKARILDI 


© Cezayir'in, İsrail Turnuvaya katılırsa Turnuvadan çekileceğini açıklaması üzerine İsrail çıkarıldı 


Çekişmesiz geçen maçlar izlendi 

Türkiye Deplasmanlı V oley bol Liginde Eczacıbaşı'nın tiderliği sürüyor. İkinci yarının 2. 
haftasında yapılan maçlardan sonra lider 3 puan farkla birinciliğini korudu. Haftanın önemli karşılaşmasında, lig üçüncüsü Vinyleks karşısında Eczacıbaşı 3-0 gibi net bir sonuçla maçı kazandı. Eczacıbaşı ikinci maçında da Galatasaray'ı yine aynı sonuçla 3-0 yendi. 

Ligin ikinci sırasında yer alan Muhafggücü, kendi seyircisi önünde rahat bir oyun çıkara- 


1975 yılında Muhsin Ertuğrul'un ayrılmasıyla boşalan İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine 30 Kasım 1978'de Hayali Asılyazıcı atandı. Bu alamaya çeşitli tepkiler geldi. Şehir Tiyatrosu Yönetim Kurulu üyeleri olan Çetin İpekkaya, Erol Keskin ve Beklan Algan ile Tİ - SAN 'dan gelen bu tepkilere karşı Asılyazıcının ne düşündüğünü öğrenmek istedik. ç 

Önümüzdeki günlerde Şehir Tiyatrolarının atamaya karşı çıkan üç yönetmeniyle birlikte diğer iki yönetmenin, Oben Gü- 


ney ve Haluk Şevket'in de bu konudaki görüşlerini almaya ayrı- İSTANBUL (ÖZEL) Irak ve İtalya gibi ülke- rış tumuvasına alınma- rak DSİ Sporu 3-0 yendi. Ankara'daki piak 

ca Tİ - SAN ile görüşmeye çalışacağız. Birinci . Uluslararası ler birer takımla, Türki- dı. j ğer karşılaşmada Bursa dan Oyak Renault Şehir Tiyatrolarındaki çatışmanın temel nedenlerini okuyu- Barış Turnuvası bugün ye de üç takım ile ka- Daha önce davet e- k: ısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. , 

cumuza iletmek için giriştiğimiz bu çabada ilk olarak sayın Asıl- İstanbul'da başlıyor. tılıyor. dilen ülkelerden Cezayir" ki İzmir takımının maçında ligde hiç ga- 


HAYATİ ASILYAZICI İki gün sürecek olan Daha örce davet e- in "İsral katılacaksa libiyeti bulunmayan ve set alamayan Denizgü- 


yazıcı'ya sorduğumuz üç soruyâ aldığımız yanılları sunuyoruz, 


İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolar Genel Sanat Yönetmenliğine atanmanızla ilgili olarak Şehir Tiyatroları içinden, ve ,dışından bazı tepkiler geldi. Bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

"Önce içten gelen tepkiyi açıklayayım : İstanbul Belediye Başkanı Sayın Aytekin Kotil, Kültür Bakanlığında memur yasasıyla bağlı olarak çalıştığım bir sırada İstanbul Belediyesinde Kültür ve Sanat Danışmanı olarak görevlendir- di. Benim için çok önemli ve vazgeçilmez bir yükümlülük taşımaktaydı bu görev. Bu konudaki düşüncelerimi ayrıntılı olarak açıklamak isterim. Ne ki, sorularınızı yantlamam gerekli, Çünkü, Operatör Cemil Topuzlu tarafından kurulan Darülbedğyi ve İstanbul Belediye Konservatuarı bugüne dek İstanbul Belediyesince değerlendirilmemişti, Oysa Sayın Belediye Başkanı Aytekin Kotil, çağsdaş bir yaklaşımla kültür ve sanat işlerini bu alanda uzmanlaşmış bir kişiye bırakmak eğilimini gösteren ve bunu ilk kez uygulamaya koyan Türki - ye'nin gelmiş geçmiş tek Belediye Başkanıdır, 


Biliyorsunuz 11 Aralık 
1977 günü Yerel Seçimler yapıldı. İstanbul Belediye Başkanlığı için CHP*nin iki adayı vardı; biri daha önceki dönemin Başkanı Sayın İsvan, diğeri de CHP'.nin örgütten gelme yıllardır İstanbul İl Başkanlığını sürdürmekte olan Sayın Aytekin Kotil'di. 
Sönücu hep birlikte izledik, örgütten gelen Sayın Kötil İstanbul Belediye Başkanı seçildi. 


Bu arada, yani seçim öncesi kimi çevreler ve özellikle bugün Ti - San'da bize karşı çıkmaya çalışan Bay Hamit Akınlı -Bay Başar Sabuncu ikilisi ve bir kaç yandaşı, son iki dönem Şehir Tiyatrolarında Ekip Sanat Yönetmeni olarak görev yapmışlardır. Bu arada 11 Aralık Yerel Seçimlerinden önce aynı partinin iki adayından Sayın İsvan'ın yanında yer alarak siyasal nitelikli bildiri yayınlayan Şehir Tiyatrolarının altı kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden dördü; Hamit Akınlı, Başar Sabuncu, Burçin Oraloğlu ve 


Ergin Orbey'dir, Ancak, Sa- ' 


yın Kotil'in “#leyhine bildiri yayınlayan Yönetim Kurulu" nun bu sayın üyeleri arasında Beklan oAlgan'ın imzasının olmadığını biliyoruz. Ama dört üye, kesin olarak bir taraf olmuşlardır, hem de karşı tarafı suçlayarak taraf olmuşlardır! Bu nedenle 1977/78 tiyatro yılı için oluşturduğumuz Yönetim Kurulunda sadece Beklan Algan'a görev verdik. Başladığı bir Tepebaşı Deneme Sahnesi işini bitirir umuduyla!,, Ti - San'da toplanan sanatçıların çoğunluğu Şehir Tiyatrolarında anlaşmalı memur olarak görevli oyunculardır. Örneğin; Başar Sabuncu, Candan Sabuncu, Ali- ye Uzunatağan, Cüneyt Türel, Güzin Özyağcılar, Haldun Ergüvenç, Hale Akınlı, Uluer Süer, Gökhan Mete, Burçin Oraloğlu, Filiz Usluer, Ayşe Kemikoğlu, Emel Kuray, Metin oODeniz; Şener Şen, Zihni Göktay, Mahmuti Gökgöz (konuk), Sema Gökgöz (stajyer), Ergun Işıldar (stajyer). Bunların dışında Ti-San Başkanı Bay Genco Erkal ve Yönetim Kurulu üyesi Bay Engin Cezzar var. Bu iki sanatçı da çeşitli nedenlerle Şehir Tiyatrolarına girememişlerdir. Ti - San'daki toplantıya katılan Şehir Tiyatroları oyuncuları son iki yılda Bay Hamit Akınlı ve Bay Başar Sabuncu ekibinde çalışanlardır. Üstelik bu çağrı Ti -San tarafından yapıldığı için, üye sanatçılardan daha geniş katılma da olabilirdi, Bunlarla birlikte olan ve o gün toplantıya kdfilmağiik; “Bay Ali- Taygun, birliğin Genel Sekreteridir. Bay Akıhlı, “Bay Sabuncu ve Bay Taygun, Şe- 
+hir Tiyatrolarında Ekip Sanat Yönetmeni olamadıkları için Jbize karşı tavır almışlardır. 
Dıştan Ti -San'ın bildirisini Bay Genco Erkal ve Bay Engin Cezzar imzalamışlardır. 
Yürütme Kurulunda Bayan Candan Sabuncu da vardır. 
İkinci MC tarzı karalama bildirisi Bay Erkal ve Bay Taygun imzasıyla Ti -San adına dağıtılmıştır. Bu bildirilerle gösterilen tepki Ti - San adlı dermekçe yürütülmektedir. Sanatçılar, memur oldukları için işledikleri suçu Ti - San'a yıkmak istemektedirler. Sizin sorunuzdaki dıştan tepkiden Ti - San ı anlıyo: rum. İçten tepkiye gelince: 


Abidin Dino üç kentte birden resim sergisi açıyor 


Yaşantısını Paris'te sürdürmekte olan ünlü Türk ressamı Abidin Dino üç büyük kentimizde birden resim sergisi açıyor. İstanbul Bedri Rahmi Galerisi ile Ankara'da bir büyük mağazanın sanat 


galerisinde Yaşar Kemal'in DENİZ KÜSTÜ romanı için hazırladığı resimleri sergile- 


yen Abidin Dino İzmir Sanat galerisinde de ünlü çiçek resimlerini sergiliyor. 

Sergilerinin açılışına Paris teki yoğun çalışmalarindan ötürü katılamayan Dino bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Nazım Hikmet'in "'Jakond ile Siyau" şiirlerini Fransızcaya çevirmiş, resimlemiş ve yayınlamıştı. 


Türkiye İş Bankası tarafından açılan, "Okullararası Kısa Öykü Yarışması'nda derece alan öğrencilere 9 Ocak günü düzenlenen bir törenle ödülleri verildi. 


Bankanın Ankara'daki Genel Müdürlük binasında yapılan ödül dağıtım törenine Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı da katıldı. 
Kışlalı törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan öğrencilerin değerli yapıtlar ortaya koyduklarını söyleyip, başarılarının devamını diledi. 

"Okullararası Kısa Öykü Ya- 


'önder Gök'ün objektifinden Abidin Dino 


Dino'nun bu sergileri 1978 
Nisan'ında Atina'daki sergisinden sonra açılan ilk sergisi oluyor. 


FN 


Okullararası Kısa Öykü Yarışması ödülleri belirlendi 


rışmaxı"'na katılan eserler, Oktay Akbal, Talip Apaydın, İbrahim Güceoğlu, Gülten Dayıoğlu ve Vecihi “Timuroğlu' ndan oluşan bir Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. 


İlk ve Ortaokullar ile liseler arasında yapılan yarışmada, birin- 


cilikleri, ilkokullardan "Oh Be" adlı öyküsüyle Elif Ozlan, ortaokullardan, "Ben Büyüyünce” adl öyküsüyle Hayrullah Kalkan. 
liselerde ise “Abdurrahman Ağa- nın Ortanca Karısı" adlı öyküsü ile Bora Sencer kazandılar. 


Erol Keskin, Beklan Algan ve Çetin İpekkaya'dan gelmiştir. 
Yani Yönetim Kurulu üyelerinden. Ekip Sanat Yönetmenidirler. Ne yazık ki, wrol Keskin ve Beklan Algan üç ayı doldurmamıza karşın oyun üretmemişler, birer oyun - la yetinmişlerdir. Onların bu davranışlarına karşı çıktığım için önce anlaşmazlık çıkmıştır aramızda, Oben Güney'in yönetimindeki Üsküdar Şehir Tiyatrosu üç oyun sergiledi. 
Haluk Şevket'in yönetimindeki Kadıköy Şehir Tiyatrosu da üçüncü oyunu 20 Ocakta sergileyecek. Bunlara Çetin İpekkaya katılmıştır. İpekkaya, Akınlı- Sabuncu döneminde rejisörlüğü üstünden alınmış bir arkadışımızdır. 
Üstelik, karşı tavrın içine girenlerin çoğunluğu Fatih Şehir Tiyatrosunda görevli olan ama oyun üretmiyen yönetmenlerdir . 


Tepkilerin temel nedenlerini açıkldmamı istiyorsunuz, Yukarda, olayın içyüzünü sergiledim. Şimdi de tepkilerin nedenlerini değerlendireyim kısaca; Bw arada Fatih ve Tepebaşı Deneme Sahnesinin arabuluculuğunu tarafsız olması gereken bir tiyatro eleştirmeni Sayın Zeynep Oral üstlenmiştir! Genco Erkal'ın, Başar Sabuncu'nun ve Beklan Algan'ın yakın arkadaşı olarak bu görevi üstlenmiştir! 
Giderek olayla ilgili, Ti - San toplantı yaptığı bir sırıda, Ti-San'ın bildirisiyle ilgili ve ilin - tili olarak Sayın Oral bana kimi 
Onun kasıtlı bulduğum sorularını yanıtlamadım. 


, Ti -San, politik bir tavrın içine girmiş ve İstanbul Belediye Başkanının tasarruflarını eleştirmeye kalkmıştır. Ti - San'ı kullanan bir grup Şehir Tiyatrosu Sanatçılarıdır. Kuşkusuz, Akınlı - Sabuncu Taygun ve onların çevresini oluşturan oyuncular memur, üstelik sözleşmeli memurdurlar, Ve Ti -San, Şehir Tiyatrolarının bugünkü yönetimine karşı çıkarkeri bu gerçeği bu kamburu devekuşu örneği nasıl saklar? Buna olanak yoktur. 
Eylem Komitesi ve Ti - San'ın üyeleri Şehir Tiyatroları sanatçılarından oluşuyor. Çarpık ve faşist bir yaklaşım içinde MC ile özdeşleşmektedirler, Küçük burjuva demagogluğu ve revizyonist tavrın ihanetfdir bu. Ti -San , düzeysiz , yani eskilerin deyimiyle "'seviyesiz"' ve "talihsiz" bir ikinci bildiri daha yayınlamıştır. Siyasal dalgalanmalarını nereden kaynaklandırdıklarını çok iyi biliyoruz. Her iki hildiri de Demirelvariydi; MC düzenini anımsatıyordu. Mantıkları da öyledir. Bu pürtelaş bildirilerinden ötürü onlara başsağlığı dilemekten başka bir şey gelmez elimden!" 


-Genel Sanat Yönetmeni olarak Şehir Tiyatrolarının gelecekteki faaliyetleri ile ilgili düşünceleriniz? z 

—Bu dönemin oyunları aşağı yukarı saptanmıştır. 
Şimdiden önümüzdeki tiyatro yılının repertuarını oluşturmaya çalışıyoruz. örneği, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Belediye Konservatuarımız için köklü ve geleceğe dönük “alışmalara yöneldik. Türkiye'nin en eski kültür kurumlarını içinde barındıran İstanbul Belediyesine yaraşir bir planlamayla Konservatuarın tiyatro bölümünü geliştireceğiz. Kültür ve sanat kurumlarımız Belediyemizin onurudur. Ne ki, seyirci ile daha bir bütünleşmenin yolu bugune dek sağlanamadığın- dan, örgüt -halk iletişimini geliştirip yaygınlaştıracağız. Bunun için ulusal ve uluslararası festivallere katılmak gibi girişimlerimiz var Yabancı ülkelerde düzenlenen festivallerin yöneticileri arasında değerli sanatçı dostlarım var, Onlarla geniş bir işbirliğine gidip, Türk Tiyatrosunun özgün ve seçkin örneklerini uluslararası festivallerde sergilemeye çalışacağız, Türk yazarlarını tiyatro dalıyla yurt içinde ve dışında tanıtmak için geniş bir repertuar hazırlıyoruz. 
Ulusal Türk Tiyatrosunun varlığı Türk yazarlarıyla ortaya çıkar, Bütün yazarlarımıza tiyatromuz açıktır. Ancak, gö- 


sorular , yöneltmiştir... 


revi üstlendiğimizde perdelerin açılmasına iki aydan az zaman kalmıştı, Oyun seçme- nin güçlüğünü bildiğimizden gelecek dönemin repertuarını oluşturmak için yoğun bir çalışmanın içindeyiz. 

Şehir Tiyatroları geniş bir repertuar özgürlüğüne sahiptir, Klasik yapıtları bugüne 


dek bizde alışıldığı gibi değil, 


daha çağdaş biçimde oynamak istiyoruz, Örneğin İngiltere'den çağdaş Shakespeare-yorumcusu- bir yönetmen İstedik. Yaz oyunlarında bir 
shakespeare sergileyip, 1 
Ekimde tiyatrolarımızdan birine aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1970'ler dünyasında bir Shakespeare'i, bir Çehov'u, bir Gorki'yi, bir İbsen'i, bir Moliyere'i seyirciyi çekecek biçimde, çağ daş yöntemlerle sergileyeceğiz. 
Çağdaş yazarlara ayrı özen göstereceğiz. Nitekim bu yıl oyunlarımızın büyük çoğunluğu anti - faşist temayı vurgulamaktadır. Türkiye'nin güncel sorunu buydu ve onun için bu tür oyunları yeğledik. 
Ünlü yazarlarımızla birlikte, genç yazarlarımızı da tanıtmak istiyoruz, Çocuk oyunlarından başlayarak çok yönlü oyun türü üstünde duruyoruz." 


- Şehir Tiyatrolarında izleyeceğiniz sanat anlayışı ne olacaktır? Sanatın ve sanatçının özgür - lüğü konusundaki düşünceleriniz? 
Şehir Tiyatroları halka hizmet yolunda geliştireceği sanat uygulaması nasıl olacak? 


— İstanbul Belediyesi, halka çok yönlü hizmet gölüren Türkiye'nin en büyük yerel yönetim örgütüne sahiptir , Özgürlükçü demokrasi anlayışını yerli yerinde değerlendiren yönetim anlayışı ile halka hizmet götürmektedir. Sanat kurumlarımızın ve Şehir Tiyatrolarımızın sağlayacağı başarı bütün çalışanların ortak çabalarıyla oluşacak. Başarı ve başarısızlıklar Şehir Tiyatrolarında çalışanlarındır, Sanatın ve sanatçının özgürlüğünü bilinçli biçimde kullanacağımızdan kimsenin kuşkusu olmamalı. Yasaların verdiği bütün özgürlüğe sahibiz. Ancak bu denli bir özgürlük içinde çalışan kurumumuzun üretken ve çalışkan olması gerekir kuşkusuz. 
Geniş olan özgürlüğümüzü anarşiye çevirtemeyiz elbet, Kişisel (o çıkarlar, bireysel davranışlar, kollektif çalışma adına değerlendirildiği ölçüde başarıya ulaşacaktır. 
Dünya tiyatrolarını inceledik, gözlemlere dayanan geniş deneyimlerimiz var, Bu soy özgürlüğü halka hizmet götürmede etken kılacağız. Halkla bütünleşen oyunların seçimi- ne özen gösterirken, klikleşmeye, fraksiyonlara hoşgörü ile davranılmayacaktır. Sanatı ve sanatçının özgürlüğünü bu çeşit davranışlar sınırlar. Örneğin politik tiyatronun da estetik yönü ağırlık kazanıyor günümüzde, Her oyunun estetik kaygılarla sergilenişi öne o çıkacak. o Toplumsal gerçekçilik adına yapılan çalışmalara bakalım; işte Gorki, işte Brecht. ,. Estetik kaygı- nın özgünlüğüne erişemedik daha, ama erişmek için çaba harcayacağız. Oyun türlerinin sahneleniş biçimleri ve özlerini dengeleyeceğiz. Sosyal güvenceyi sağlamak için yeni 


girişimlerimiz olacak, Sanatçılarımızı asıl görev olan tiyatroya yöneltmek 


için gerekli önlemleri alıyoruz, Seçtiğimiz ve seçeceğimiz oyunlarla ortak ve genel bir tiyatro anlayışının tablosunu çizmeye çalıştım. 


Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının daha geniş halk kitlelerine gitmesi için yapmakta olduğumuz çeşitli çalışmaları o sonuçlandırmak üzereyiz. Örneğin, Marmara ve çevre belediyelerine gidilecek değişik oyunlarla İstanbul'da tiyatroya gidemeyen 


halkımıza tiyatroyu göstüre- , 


ceğiz. Çünkü tiyatro kollektif bir sanattır ve bireysel çıkışlarla değil, kollektif çalışmalarla oluşur, Toplumculuğun başka bir koşulu yoktur, Tiyatrolarımız, halka öncelikle tiyatroyu götürmelidir. Sözle eylemciliği değil sanatla eylemimizi doğrulayacağız." 


turnuvaya, Yunanistan, 


dilen İsrail ise Judo Ba- 


İstanbul Bölge Ajanı Muzaffer Ilıcak. 


Tekvandocular, bölge salonlarında birlikte çalışma kararı aldılar 


İSTANBUL (THA) 


Btanbul'da Tekvandocular toplanarak bölge salonlarında birlikte ğalışma kararı aldılar, Toplantı Bölge Ajan; Muzaffer Ilıcak başkanlığın: da yapıldı, Bölge antrenörü ve Federasyon üyesi Hüseyin Yenigünün de hazır bulunduğu toplantıdan sonra, katılan sporcular adına bir konuşma yapan Muzaffer Ilhcak, "'bilindiği gibi tekvando faaliyetleri burdan bir süre önce Bakanlık tarafından durduruldu. Bu süre içinde bazı antrenörler özel salon!" 
larda çalışmalarını sürdürdüler. Tabi bu resmi bir çalışma değildi. Fakat şimdi hep birlikte bölge salonlarında bölge antrenörleri nezaretin- 


Futbol Federasyonu Başkanı 


de çalışmak istiyoruz. Şu durumda İstanbul'da bu sporu yapan 5 bin civarında sporcu açıkta kalmıştır. Tüm hoca ve antrenörler olarak bunu istemiyoruz, Bu sporu geliştirmek için tüm çalışunalar bir arada bölgenin saptayacağı salonlarda, Federasyonumuzun belirlediği sistemde çalışmak istiyoruz. 
Tekvando sporunun gelişmesi ve faaliyetlerinin yeniden başlaması için Federasyon Başkanı ve Bölge Müdürü ile de görüşeceğiz. Ancak herşeyden önce çalışmalara b$iâmâk istiyoruz. Bizim bu tutumumuz bir protesto değildir. Bu sorunu bölge kanalıyla kontrollu bir şekilde halletmek isteğimizdir " dedi. 


biz katılmıyoruz" diye telgraf çekmesi üzerine İsrail Judo Federasyonu Başkanı ile bir telefon görüşmesi yapan Judo Federasyonu Başkanı Resul Yolcu, İsrail'in turnuvaya katılmayacağını söyledi. 

Turnuvaya davet edilen Bulgaristan da turnuvaya katılmayacağını bildirdi. j 

İki gün sürecek olan tumuva bugün saat 12.00 
de Spor ve Sergi Sarayın- da yapılacak bir açılış tö- 


'reniyle başlayacak. Bu- 


gün akşam saat 20.00'de final müsabakaları yapılacak olan turnuvanın ikinci gününde müsabakalar saat 12.00'de başlayacak, 17.30'da finallerle sona erecek. 

Turnuvada, yedişer kişilik üç ekiple yarışacak olan milli takımı şu sporcular temsil edecek ; 

60 kilo: Mehmet ön, 
Mustafa Seren, Mehmet özdemir, 

66 Kilo: Ömer Erol, 
Muzaffer Uzun, Fahrettin Çolpan. 


71 Kilo; Mehmet özçakmak, Mustafa Balcı, Selahattin Dorukoğlu. 


78 Kilo; Süheyl Yeşilnur, Salim Başbuğ, Ahmet Akcan. 


86 Kilo: Ahmet Kös - 
oğlu, Yılmaz Mestçi, Namık Eyüboğlu. 


95'Kilo; Kamil Korucu, Kemal Korucu, Vehbi Yılmaz. 

Ağır: Süreyya Girgin, Yavuz Güvenel, Gültekin Eralp. 


Güngör Sayarı: “Kulüplere saha kapatma cezası yerine, para cezası da 


verilebilecek” 


ANKARA (THA) 


Futbol Federasyonu Başkanı Güngör Sayarı kulüplere O saha kapat- 


ma cezası verine para cezası verilmesini öngören tüzük değişikliğinin hazırlanarak .Beden Ter: biyesi Genel Müdürlüğüne sunulduğunu açıkladı. 


Kezacıbaşı Erkek 


Güngör Sayarı "İlgili tüzük değişikliği onaylanırsa UEFA'da uygulanan sistem yurdumu- za gelecektir" dedi. Bu konuda, Sayarı şu açıklamayı yaptı: “Yeni tü-Zük kulüplere saha kapatma cezası yanında para cezası verilmesini de öngörüyor. Bu durum fut- 


Voley bol takımı. 


Eczacıbaşı Bayan ve Erkek Takımları Avrupa Kupalarında 


3. tur maçlarını oynuyor 


İSTANBUL 
Eczacıbaşı erkek ve bayan voleybol takımları Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasında 3. 
kademe maçlarını bugün ve yarın İstanbul'da oynayacak. 
Eczacıbaşı bayan voleybol takımı bugün 


Nim-Se 
Spor 


Macaristan'ın Altunuzade 


Salonunda 


takımıyla saat 16'da 


karşılaşacak. 


Rövanş ise 20 Ocak'ta Macaristan'da yapı- 


lacak. 


Öte yandan Eczacıbaşı erkek takımı da 


3. turda Polonya'nın 


Plomien Miloviçe ta- 


kımıyla Pazar günü 17'de Altunuzade Spor Salonunda karşı karşıya gelecek. Maçın rövanşı 20 Ocak'ta Polonya'da. Karşılaşmalar 


nedeniyle, Eczacıbaşı, maçları ertelendi. 


erkek takımının lig 


bolcular için de geçerlidir. Örneğin Galatasaray ve Adanaspor'a Avrupa kupalarında bu ceza uygulanmıştı. Kulüplerimiz artık önce den alabilecekleri cezaları saptayabileceklerdir. 
Yeni tüzük değişikliğinin sahalarımızda meydana gelen olayların önlenmesinde yardımcı dacağını sanıyorum. Bu konudaki görüşmelerimize Genel Müdür Fikret Ünlü ile devam edeceğiz." 


DEPLASMANLI 
VOLEYBOL LİGİNDE, 


BUGÜN 5 KARŞILAŞMA YAPILIYOR 


Deplasmanlı Türkiye Voleybol Ligine bugün beş karşılaşma ile devam edilecek. Maçlarm programi şöyle: 

İstanbul 
Spor Salonu; 

13.00: Altınyurt.SSK 

14.00: İETT-Vinyleks 

İzmir Atatürk Spor Salonu; 

13.00: Karşıyaka-Mu hafızgücü 

14.00: Denizgücü-DSİ, Spor. 

Bursa Atatürk Spor Salonu: 

13.00: Oyak Renault. 
Galatasaray 

Bu hafta oynanması gereken Eczacıbaşı-Taçspor ve EczacıbaşıİETT, maçları (o Eczacıbaşı'nın Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasındaki maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 


Bağlarbaşı 


BÜTÜN KİTAPÇILARDA 
185 Sayfa 15 Lira 


Gere Daam. TÜR GA 
Gael Hamas» ak. No.» LANGA 


cü, Karşıyaka karşısında da varlık gösteremeyerek 3-0 mağup oldu. Denizgücü ligin en alt sırasını İETT ile paylaşıyor. 

İstanbul daki karşılaşmalarda seyirciler heyecansız geçen maçlara tanık oldular. İlk maçında Eczacıbaşı'na yenilen Galatasaray, Maltepe karşısında da ancak bir set alabildi. Maçın sonucu 3-1 Maltepe'nin lehine. 

Tehlikdi bölgede bulunan İETT Taçspor'u 3-1 yenmesine rağmen 13. sıradan kurtulamadı. 

Altınyurt-Boronkay maçının favorisi olan ve ligde 3. sıraya yereşen Boronkay maçı net bir skorla 3-0 kazandı. 


Puan Cetveli 
TAKIMLAR O GM 


ECZACIBAŞI 
M.GüCü 
B.BORONKAY 
VİNYLEKS 
TAÇSPOR 
MALTEPE 
KARŞIYAKA 

SSK 14 
OYAK RENAULT 14 
GALATASARAY 15 
DSİ SPOR 
ALTINYURT 

İETT 

DENİZGüCü 


EOS ONN e 


GAawwwasaece 


3. Lige terfi maçlarının ad çekimi yapıldı Alibeyköyspor'la Çanakkalespor, Kütahyaspor ile de Amasyaspor eşleşti 


Üçüncü Türkiye Ligine yükselme maçlarının dördüncü tur ad çekimi, dün Futbol Federasyonunda yapıldı. 

Ad çekiminde, Alibey köyspor-Ç anakkalespor ile, Kütahyaspor da Amasyaspor ile eşleşti. Maçların tarihleri- nin de belirlendiği ad çekimine göre, Alibeyköy-Çanakkalespor maçı 20 Ocak Cumartesi 


günü, rövanşı ise 28 Ocak Pazar günü oynayacak. 

Kütahyaspor - Amasyaspor dördüncü tur karşılaşmalarında ilk maç, 
21 Ocak Pazar, rövanşı 
27 Ocak Cumartesi günü 
oynanacak. 

Ankara 19 Mayıs Stadındaki maçlar sonunda 

rakiplerini' eleyen iki takım, Üçüncü Türkiye Ligine yüksel ecek. 


Başbakanlık Kros Yarışmaları yarın yapılıyor 


© Yarışmalara Mehmet Terzi, 

Mehmet Yurdadön, Hanefi Atmaca, Sıddık Dursun gibi tanınmış atletler de katılıyor | e 

| 


ANKARA 


Başbakanlık Kupaa, Bölgelerarası Türkiye Kros Birinciliği, yarın saat 13.00'de hipodrom parkurunda yapılacak. 


Yıldız erkekler, genç bayanlar, ve orta genç erkekler, büyük bayanlar ve büyük erkekler kategorilerinde Yapılacak yarış- 


Mehmet Yurdadön 


malar tüm atletlere açık olacak. 


Ağrı, Ankara, Bursa, Aydın, Gaziantep, Sivas, Erzincan, Samsun bölgelerine mensup atletlerin yarışacağı ( birinciliklere Mehmet Terzi, Sıddık Dursun, Zeki Atlı, Mehmet Yurdadön, Mehmet Yıldırım, İbrahim Doğan, ve Hanefi Atmaca gibi ünlü atletler de katıla- 


Hanefi Atmaca caklar. 


ADAPAZARI BELEDİYE 'SİNDEN 


Keşif bedeli 809.314.92.TL.(olup  şehrimizin İstiklal mh. 16 nolu paftasında 293,583 nolu parseller üzerine açık pazar yeri İnşaatı 
31.1.1979 Çarşamba günü saat 19.30 da 2490 


sayılı yasa hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Geçici teminatı 36.125,00-TL, olup ihaleye iştirak edecekler tatil günleri hariç her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Fen İşlerinde bu 


işin dosyasını ve şartnamesini. tetkik edebileceklerdir. İhaleden 3 gür. önce müracaatla yeterlik belgesi alınması gerektiği ilan olunur. 
Ľasın : 30710 - 61) 


— 


13 Ocak 1979 s i 
Ra Ko m A 


MANAVGAT'TA KOMANDOLARIN OLAY ÇIKARTMASINDAN SONRA 


MHP Antalya'da da sıkıyönetim istedi 


© Adana'da bir öğretmen öldürüldü 


©Trobzon'da da bir öğretmen yaralandı 


HABER MERKEZİ Manavgat'ta meydana gelen ve 41 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan komando saldırısın- dan sonra Vali Güngör Aydın'la görüşen MHP yetkililerinin "Antalya' da da sıkıyönetim ilan edin, bu tip olaylar hemen duracaktır." dedikleri bildiriliyor. 

AP ve CHP yetkililerinin ise, Manavgat'ta önceki gün meydana gelen ve birçok işyerinin tahrip edilmesi ile sonuçlanan olayları onaylamadıklarını açıkladı ». 

Olaylar sonucu, içlerinde MHP milletvekili adayı, Baştabip Hasan Fehmi Boztepe'nin Sağhk Memuru Emin Öz Öğretmen Ahmet Kurnaz ve Mustafa Zambak'ın da bulunduğu 
4l kişinin gözaltında tutulduğu ve bazılar hakkında soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. 

ADANA'DA 

Adana İmam Hatip Lisesi öğretmeni Yavuz Özkaya, dün sabah İstiklal semtinde kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü. Olay sırasında öğretmenin kardeşi Oğuz Özkaya da ağır yaralandı. 


Dün sabah okula gitmek üzere evden çıktıktan sonra öldürülğn Yavuz Özkaya'nın sağ görüşlü olduğu belirtildi. 

Í Karşıyaka semtindeki “Karataş Kültür Demeğinde gizli toplantı yaptıkları iddia edilen 4'ü kız, 23 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 
TRABZON'DA 

Trabzonda açılan ateş sonucu bir öğretme nin ayağından yaralandığı bildirildi. 

THA muhabirinin verdiği bilgiye göre Trabzon Kız Meslek Lisesi Beden Eğitimi öğretmenlerinden Hasan Balçık, Hotel Özgür önünde saat 19:30 sıralarında otomobiline binerken tabanca 


17.00 HABERLER 
17.03 TATLI BELA 


18.00 ÇOCUK 


20.30 HABERLER 
2115 BEŞ DAKİKA 


23.55 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış program 

05.05 Günaydın 

07,30 NABERLER 

10.00 Kısa Haberler 

10.01 Arkası Yarın 

1021 Oyun Havaları 

10.30 Hafta Sonu 

12,55 Reklamlar 

13.00 H ABERLER 

13.15 Oyun Havaları 

15.00 Kısa Haberler 

15.01 Şarkılar 

15.20 Türküler 

15.45 Silahlı Kuvvetler Saati 

16.05 Ankara Radyosu Çotsesli Korosu 

16 20 Hülk Müzigi Sanat 
Çılarımız 


TRT 2 


09.00 Türkuler Geçidi 

09.20 *önül Telişmizi Titretenler 

09.40 Dünden Bugüne 


Radyoculuğumuz 
10.10 Türk Hafıf Müzigi 10.30 Şarkılar 


11.00 Bilim Kurgu Müzik 

11.20 Türküler 

11.45 Küçük Konser 

12.30 Kadınlar Topluluğu 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

13.30 Halk Ozanlar Bölge Sanatçıları 

14.00 öğretmenler Odası 

14.20 Şarkılar 

14.35 Türküler 

15.00 Diiden Dile 


TRT 3 


07.02 Güne Başlarken 

08,00 Sabah Konseri 

09.00 Merhaka 

10.00 Müzik Stüdyosu 

11.00 öğleye Dogru 

12.00Sızın İçin Seçtiklerimiz 

13.00 Müzik Köşesi 

13.45 Müzik Bahçesinden 

14.30 Klasik Türk Müzigi 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın Yayın A $ adına Sahibi 


FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


17.30 FLİPPER (Istakoz Avcıları) 


18.30 YAŞAYAN DENİZ 19.30 LOGAN'IN KAÇIŞI 


21.20 KİRALIK KONAK 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanından yapılan dizi film uyarlamasının 2. bölümü yayınlanacak. Roman Abdülhamit dönemindeki batı yaşamına özenme eğilimlerini eleştiriyor. 
22.05 ZAMAN ZAMAN İÇİNDE (« 

23.05 BİR GAZETECİNİN SERÜVENLERİ Dizi filmin "Doktorun Vakfı" adlı 3. bölümü yayınlanacak, Bu bölümde gazeteci Mike Andros, hastalarının ölmesine ya da çıldırmasına yol açan doktor Kipness'le mücadele eder, 


ile kurşunlanatak yaralandı. Yaralanan öğretmenin tedavi altına alındığı belirtildi. 


VEZİRKÖPRÜ'DE 

Samsun'un Vezirköprü İlçesinde meydana gelen olayda yaralanan AP İİçe Yönetim Kurulu üyesi Muammer Diri, tedavi edilmekte olduğu Ankara Numune Hastanesinde kurtarılamayarak dün öldü. 

TUNCELİ 
MAZGİRT'TE 

Mazgirt İlçesine bağ- li Akpınar bucağının CHP li Belediye Başkanı Fikri Üstündağ'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak üç kişi gözaltına alındı. 

İZMİR'DE 

Bir süre önce Avusturya'nın Salzburg şehrin- den İzmir'deki bir kahve- ye gönderilen ve kontrol sırasında 3 kişinin yaralanmasına neden olanpaket bombanın siyasi bir yönünün bulunmadığı ve bir aşk hikayesinin sonucu olduğu saptandı. 


İSTANBUL'DA 
İstanbul'da Gureba Hastanesinin inşaat kısmında bir erkek cesedi bulundu. Bazı emniyet yetkilileri, bulunan cesedin, cezaevinden kaçan 
13 kişiden biri olan Veli 
Can Oduncu'ya ait olabileceğini belirttiler. 


Zeytinburnu Ihsan Mermerci Lisesinde öğrenimi engeledikleri belirtilen 6 komando gözaltına alındı, Komandoların diğer öğrencileri der erc sokmak istemedikleri" belirtildi. 

Kartal Lisesinde okuyan beş devrimci öğrenciye, dün okul çıkışın- da Dev-Sol ve Partizan gruplarına mensup bir grup saldırdı. Saldırı sırasında bir öğrenci yaralandı, Okul dışından gelen saldırganların, saldırılarına gerekçe olarak öğrencilerin Aydınlık gazetesi okumasını gösterdikieri bikdihiliyor. 


19,3U Şarkilar 

19.45 Türküler 

20.00 Kısa Haber fer 

20.02 Türküler 

20.19 Konuşa konuşa 

20.35 Fasıl 

21.00 Kısa Haberler 

21.02 Türk Hüfıf Müziği 

21,17 Şarkılar 

21.30 Dinteyıcı İstekleri 

22.00 Kısa Haberler 

22.02 Hafıl Müzik 

22.30 Beraber ve Solo Şarkilar 

23.00 HABERLER 

23.10 Cuma tesi'den Pazar'a 

00.55 Kısa Haberler 

01.00 Program ve kapanış 


17.30 Yurttan Sesler 

18.00 Beş Çizaıden 

18.45 Türküler 

i9.00 HABERLER 

19.30 Hafıf Müzik 

19.45 Beraber Şarkılar 

20.15 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 

20.30 Haftanın Vikesi 

21.00 Müzik Söyleşileri 

21.30 Etkeklei f osli 

22.00 Beraber ve Solo Turkuler 

22.30 Hafıf Muzik 

23.00 Caz Sevenler İçin 

23.30 HABERLER 

23.35 Saz Eserleri ve Saz Sölolârı 

23.55 Program ve kapanış 


15.00 Günün Konser 16.00 Anıların Müziği 18.00 Gengler İçin 19.00 Plak Dolabından 20.00 Dünden Bugünden 21.00 Günümüzde Caz 22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Cuma tesi Konseri 24.00 Gece ve Musik 01.00 Progiam va kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHME | ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Mudur 

S AYDOĞAN BUYUKOZDEN Müessese Muduru: O GURHAN ERTUR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst GUNTUR Dağıtım GAMEDA 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üzerine Konseyde yapılan oylamada, Rusya' nın önerisi 2 oya karşı 
13 oyla reddedildi. Daha sonra görüşmelere geçildi. 

Güvenlik Konseyinde büyük bir ilgi ile izlenen Sihanuk, "ülkeme 'Hitler tipi bir yıldırım savaşı' düzenlendi, ülkem büyük çaplı bir saldırının hedefi oldu, Bir zamanlar dostumuz olarak geçinen Vietnam, Hitler-Rommel tipi bir hârekatla ülkemizi işgal etti" dedi. 

Barışçı bir düşünce ile Güvenlik Konseyine geldiğini söyleyen Sihanuk, Konseyin bu işgal hareketi için Vietnam'ı kınamasını, yeni Pnom Pen hükümetini tanımamasını Vietnam'ın ülkeyi topyekun olarak terketmesını talep etmesini, Vietnam" a yapılan her türlü uluslararası yardımın durdurulmasını ve Vietnam kararlara uymazsa, yeni önlemler almasını istedi, 


"ÖNDERLERİMİZ DİRENİYOR" 

Sihanuk Pol Pot yönetiminin ülkeyi terkettiği yolunda kasıtlı olarak çıkarılan haberleri de yalanlayarak, "Eski hükümet Tayland sınırına yakın bir bölgede direniyor. 

Önderlerimiz ve hühümetimiz Kamboçya' dadır. Halkımız direnmekte, -ölünceye kadar Vietnamlı işgalcilere karşı savaşmaya kararlıdır" dedi. 

Sihanuk , o Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, yeni Pnom Pen hükümetinin Vietnam'ın kuklası olduğunu belirtti ve Vietnam'ın öteden beri Kamboçya topraklarında gözü olduğunu vurguladı, Sihanuk, "Vietnam, ekonomik yıkımın. 
zirvesinde olduğu için Kamboçya'nın zengin tarımsal alanlarına uzanmaktadır" dedi. 

Öte yandan New 
York'ta bir'demeç veren Sihanuk, Pol Pot yönetimini desteklediğini yineledi ve "Çin'in bize sağlamayı vadettiği yardım ve destek, Kamboçya'da uzun süreli }gerilla savaşımızı Zafere ulaştırınca- ya kadar sürdürmemiz icin yeterlidir" dedi, KORE DEMOKRATİK 
HALK CUMHURİYETİ 

VİETNAM 
SALDIRISINI 


MAHKUM ETTİ 7 
Kore Lem okratik 


Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının yayınladığı bir bildiride Vietnam ìn Demokratik Kamboçya'yı işgal etmesi ke nandı ve saldırgan birlikleri n derhal geri çekilmesi istendi. Başkent Pyong Yang'da yayınlanan bildiride, Kamboçya'nın yabancı bir ülke tarafından işgal edilmesinin "'Güneydoğu Asya'da barış ve güvenliği büyük ölçüde tehdit ettiği" bdirtil- di. ÇİN,VİETNAM'IN KINANMASINI 
İSTEDİ > 
Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM'deki temsilci- 


özaydınlı' dan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) reve getirmey' idüşündüğü öğrenildi; 

Özaydınlı'nın istifasından sonra Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'a bu görevi teklif eden Başbakan'dan Uğur'un olağanüstü yetkiler istediği ve işine kimsenin karışmaması koşulunu ortaya koyduğu bildiriliyor. Bunun üzerine Ecevit başka adaylar üzerinde durma- ya başladı. Halen bu görevi yürütmekte olan Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun da son zamanlarda bu göreve asaleten atanması önerisini yaşı nedeniyle kabul etmediği bildiril di. 

Bu durumda Başbaka- nın bu göreve Hasan Fehmi Güneş'i getirmeyi dü şündüğü belirtiliyor. 

HASAN FEHMİ 

GÜNES KİMDİR? 

1934 yılında Sakarya'- 
da doğan Hasan Fehmi Güneş, 12 Ekim 1975“ yapılan seçimlerle Sakarya'dan senatör seçildi. 
Sakarya İlköğretmen Okulunu bitiren Güneş daha sonra Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir dönem Cumhuriyet savcılığı yaptı. Bu arada kamu yönetimi uzmanı derecesi aldı. Sakarya Mühendisik A kademisnde öğretim üyesi olarak da çalışan Hasan Fehmi Güneş evli ve iki çocuklu. 


MERKE/ KUR: 
ISTANBI 


Cağaloğlu 


Yazı İşleri tel: 26 5244 


İdare Tel 26 54 47 


Nuruosmunye ad. 3/3 


Güvenlik Konseyi... 


si de Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı giriştiği saldından ötürü bu ülkenin kınanmasını ve Kamboçya'daki bütün Vietnam birliklerinin derhal geri çekilmelerini istedi. 
Temsilci, Sovyetler Birligi'nin Vietnam'ı Kamboçya'ya saldırıya kışkırttığını da vurguladı. 
Çin BM'ye üye olmasından bu yana ilk kez Güvenlik Konseyin& bir karar tasarısı sunmaktadır. 
VİETNAM'IN 
İDDİALARI 


Güvenlik Konseyinde söz alan Vietnam temsilcisi ise Kamboçya halkının yöneticilere karşı topluca o başkaldırdığını ve sonunda "Kamboçya Ulusal Cephesi'nin rejime karşı toplu bir ayaklanmayı başardığını iddia etti. Vietnam temsilcisi, eski hükümetin devrilmesiyle, Hindiçini'de barış için hiç bir tehlikenin kalmadığını öne sürdü. 
Temsilci, Çin'in Pol Pot yönetimi aracılığı ile Vietnam'a savaş açmak niyetinde olduğunu iddialarına ekledi. 


YUGOSLAVYA 
DEMOKRATİK 
KAMBOÇYA'YI 
DESTEKLİYOR 


Yugoslavya hükümetinin resmi sözcüsü bir açıklama yaparak, Kamboçya'ya karşı girişilen Vietnam müdahalesini kınadı ve Yugoslavya'nın Pol Pot önderliğindeki Demokratik Kamboçya yönetiminin yanında olduğunu bildirdi 

Sözcü, Güvenlik Konseyinin, Birleşmiş Milletler Örgütü Yasası uyarınca, Kamboçya'nın hükümranlık, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ve bağlantısız durumunun sürdürülmesi için gerekli önlemleri alması gerektiğini söyledi. 
VANCE: "“KAMBOÇYA' 
NIN İŞGALİNE KARŞI 

ÇIKILMALIDIR." 

ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Asya'da ba- 


rış ve istikrar isteyen bütün ülkelerin, Kamboçya' nın işgaline açıkça karşı çıkmalarını istedi. 

Bu konudaki çağrıyı, önceki gün düzenlediği bir basın toplantısında yapan Vance, bütün bu ülkelerin, bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması ve işgal kuvvetlerinin geri çekilmesi için harekete geçmeleri gerektiğini söyledi 

Vance, Vietnam'ın Kamboçya'ya müdahalesinin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ve sınırlara saygı konusundaki uluslararası ilkeleri çiğnediği- ne işaret etti. 

FRANSA'DAKİ 
BAZI VİETNAMLILAR SALDIRIYA KARŞI 
ÇIKIYOR 

Fransa'da yaşayan bazı Vietnamlılar Vietnam' ın Kamboçya'ya karşı giriştiği saldırıya karşı çıktılar. 

Fransa'daki Vietnamlı Öğrenciler Birliği, Vietnam sempatizanlarına, bağımsızlık için mücadele edenelere ve Fransa- da'ki Vietnamlılar Birliğine yayınladığı çağrıda, Vietnam hükümetinin Kamboçya'ya müdahale siyasetini paylaşmadıklarını belirtti, 


Bildiride daha önce Fransa ve ABD'ye karşı mücadele ederek zaferler kazanan Vietnam halkının, Kamboçya halkının sırtındar bir üçüncü zafer daha kazanmaya ihtiyacı olmadığı vurgulandı. Do Ksiem, Nguyen ‘Soang Nghyen Patric imzalı bildiride daha sonra, bağımsızlık ve özgürlüğün Kamboçya halkı için de vazgeçilmez olduğu, kaydediliyor. Bildiri şöyle sona eriyor: "işte bu nedenle Vietnam'ın Demokratik Kamboçya'nın içişlerine karışmasına karşı çıkıyoruz" 


Fransa'da yaşayan anti-komünist Vietnamlılar, Vietnam'ın Kamboçya' 
ya saldırması konusunda henuz suskunluklarını koruyorlar, 


Tarımsal... 
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lanan yanlış ekonomi politikalar sonucunda ithalata dayalı sanayi şişerken, tarımsal üretim her yıl bir miktar gerilemeye devam ediyor. 
ÜRETİCİLERE 
GERÇEK FİYATLAR VERİLMİYOR 

Bu duruma üreticinin alınterinin boşa gitmesi ve tarımsal ürünlere gerçek fiyatların verilmemesinin yol açtığı belirtiliyor. Bu nedenle üreticiler genellikle tarımsal ürün ekimi yapmaktan kaçınmaya başladı. Ekili alanlar gün geçtikçe azalıyor ve tarımdaki işgücü seviyesi düşüyor. Tarım- dan boşalan işgücüne yeni iş olanakları açılamadığından işsizlik tarımsal üretimdeki gerileme oranında artıyor. 


BUĞDAY VERİMLİLİĞİ AZALIYOR 


Öte yandan, Türkiye de ekili alanların büyük çoğunluğu buğday üretimine ayrılmış durumda. 


Oysa, yağlı tohumlar, baklagiller, endüstriyel bitkiler, yumru bitkiler 


meyve ve sebzeler buğdaya oranla çok daha verimli ve daha fazla gelir getiriyor. Bu oyüzden tarımsal üretim istikrarsız bir şekilde seyrediyor. 
veüreticiler tahıl dışı ürün ekimine kayma eğilimi taşıyorlar. 


Bu istikrarsız gelişme Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. 
Bazı yıllar buğday üretimi yetersiz kaldığından buğday ihraç edilirken, bazı yıllar aşırı üretim yüzünden buğdaylar silolarda çürüyor. 


EKMEK PAHALI 


Ancak her iki halde de halk ekmeği pahalıya yiyor. Tarımın yaklaşık yüzde 70'i buğday üretimine ayrılmasına rağmen unun ve ekmeğin pahalı olması hükümetlerin uyguladığı halkın ihtiyaçlarına dayanmayan ekonomi politikalarına bağlanıyor. 


Türk parasının değerini koruma kanununa uyınaları için YENİ BORÇ ERTELEME GÖRÜŞMELERİ GELECEK HAFTA BAŞLIYOR 


ANKARA (ÖZEL) Türkiye'nin batılı bankalara olan 3 milyar 87 
milyon dolar tutarındaki kısa vadeli borçlarını ertelemek için yapılacak görüşmeler önümüzdeki hafta başlıyor. 
Ertelenecek borçlar Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) banka kredisi gibi kısa vadeli borçların önemli bölümünü kapsıyor. Bu borçların ödenmesine 1981 yılında başlanacak. 
Geçen ay Merkez Bankası Başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu ve Merkez 


Bankası Genel Müdürü Muzaffer o Hiçyılmaz'ın ABD'de yaptıkları gö- 


rüşmeler sonunda yabancı bankaların Türkiye'ye kredi açması konusu üzerine de ilke anlaşmasına varılmıştı. 

Yetkili çevreler batılı büyük bankaların Türkiye'ye Şubat ayına kadar 400 milyon dolar kredi açmayı kabul ettiğini belirtiyorlar. 

Batılı bankaların açacakları kredi döviz yokluğu nedeniyle iki yıldır ———— a a 


Tam Gün ... 
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Bir basın toplantısı düzenleyen emekçiler, Maliye Bakanlığının bir genelge yayınlayarak bundan böyle doktor ve hemşirelerin dışında kalan hastane personeline Tam Gün farklarının ödenmeyeceğinin açıkladığını belirttiler, 

Hastane personeli, tam gün farklarının yalnız doktor ve hemşirelere ödenmesinin haksız bir uygulama olduğunu belirterek, "hastane, doktoru, hastabakıcısı, aşçısı ile birlikte düşünülmeli , hayat rahalılığı- nın alabildiğine arttığı bu dönemde, bu haksız ve yanlış uygulamanın önüne mutlaka geçilmelidir. 
Biz hakmımızı almak için sonuna kadar, birlikte mücadelemizi sürdürecegiz" dediler. 

Basın | toplantısından sonra hastane personeli öğle yemeğini yemedi ve işlerinin başına döndü. 
Bu arada jandarma ve polis toplantının izinsiz olduğu gerekçesiyle personelden 2 kişiyi gözaltına alarak Selimiye'ye götürdü. 


ANKARA BUROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
: Kızılay, Tel: 25 3869 

İZMİR BUROSU: 857.Sok.Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

ADANA BUROSU: Atatürk Cad. 113. Sok Sefer İş Hanı, Kat: 3, No:16, Tel: 17 493. 


bekleyen ithalat transferlerinin bir kısmının yapılması için kullanılacak "Taze para“ tanımı içine giren bu kredi ile yapılacak ithalatta nasıl bir öncelik sırası izleneceği henüz bilinmiyor. . 
Türk yetkilileri borc erteleme anlaşmasının imzalanması için önce, vaadedilen 400 milyonluk kredinin açılması 


rektiğini bildiriyorlar, 

İmzalâhacâk olan borç erteleme anlaşması Türkiye'nin bugüne dek imzaladığı en büyük erteleme anlaşması olarak nitelendiriliyor.. 

Bilindiği gibi, Ecevit hükümeti bundan önce de 1.5 milyon doları bulan borç erteleme anlaşmaları imzalamıştı. 


Er adar iğ ee 
BM temsilcisi... 
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Türk lideri Rauf Denktaş ile görüştü. 

Denktaş görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Rum yönetimi sözcüsünün toplumlararası görişmelerin başlaması için hiç bir ön şart kabul etmeyeceklerini (o açıkladı ğını hatırlatarak şöyle 


konuştu: 
"Biz yapıcı bir tutum 


ve anlayış içinde barışı devamlı aramakta olan bir tarafın temsilcisi olarak görüşlerimizi (o Özel Temsilciye duyurmuş olduk. Ümit ederiz ki, bu görüşlerimizin ışığın- da teşebbüsler devam etsin ve iki toplum görüşmelerin başlaması için gereken gindem üzerinde anlaşma olanağına kavuşmuş olsun." 

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Spiros Kipriyanu Selanik'te yayınlanan, bir gazeteye verdiği demeçte, toplumlararası görüşmelerin kendi istekleri doğrultusunda gelişmemesi halinde görüşme masasını terkedeceklerini söyledi. 
Kipriyanu, somut içeriği olan görüşmelerden yana olduklarını da sözlerine ekledi. 

Pohl'ün bu anlaşmazlıkları Genel Sekreter Kurt Waldheim'in ziyaretinden önce sonuçlandırmaya çalıştığı bildirildi. 

TARAFLAR YENİ 

GÖRÜŞMECİ 
ATAYACAK 

Bu arada Kıbrıs Türk ve Rum yönetimlerinin toplumlararası görüşmelere katılacak temsilcilerini yakında atayacakları bildiriliyor. 

Türk tarafının görüşmeci olarak eski başbakan Osman Örek'i atayacağı belirtiliyor. örek önceki gin Toplumcu Kur- 


A'MANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 

6 Frankfurt M/1 
Tel 

0611/74 70 38 


tuluş Partısı Başkanı Alpay Durduran'la yaptığı görüşmede, görüşmecilik görevinin kendisine verilmesi halinde, bu kararın Meclisce onaylanması gerektiğini söyledi. 

Rum bölgesinde ise görüşmecilik görevine Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Aleccos Mihailides'in getirileceği söyleniyor. Kıbrıs Rum Göçmenler Cemiyeti dün bir bildiri yayınlayarak Mihailides'in bu göreve getirilmesini destekledi. 


Öte yandan Rum yönetiminin sözcüsü bir açıklama yaparak toplumlararası görüşmelerin başlaması için herhangi bir koşul kabul etmeyeceklerini söyledi. 

sözcü kendilerinin Waldheim'in önerilerin kabul ettiğini ve bunları esas anak sanoma masasına oturmaya hazır olduk bildirdi. Gri 

RUM MALİYE 
BAKANININ 
TÜRKLERE 
KARDEŞLİK 

ÇAĞRISI 


Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi'nin akaryakıt, sigara, alkollü içkiler ve araba fiyatarınazam yapılması kararının alınmasıyla ilgili oturumunda konuşan Rum Maliye Bakanı, Türklere kardeşlik çağrısında bulundu. Bakan Pasalides, Türk toplumu ile işbirliği- nin daha mutlu bir Kıbrıs" ın doğuşuna yardımcı olacağını bildirdi ve "Yeni Yıla yeni umutlarla giriyoruz. Kıbrıs sorununa çözümüne yol açacak görüşmelerin yapıcı ve anlamlı olacağını sanırız. Kıbrıs Türklerine kardeşlik ve işbirliği elimizi uzatıyoruz." dedi. 


YURT DIŞI BUROLARI 


BELÇİKA 

1188, rue 

Josaphat 

1030 Bruxelles 

Tel: 00322 
-215 4060 


FRANSA 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel:03 34 602 


Hergün... 


(Baştarafı 1. Sayfada) eminoğlu ımzasıyla yazılan yazıda Korgeneral Yardımoğlu'nun iktidara yaranabilmek için Eşgüdüm Başkanlığını kabul ettiği söyleniyor. Hacıeminoğlu, oYardımoğlu' nun böylece Orgeneralliğe terfi etmeyi tasarladığını ileri sürerek, kendisini DP döneminin İstanbul Merkez Komutanı Kemal Binatlı'ya benzeterek, "hayasız" diye hakaret ediyor, Yazıda şöy- 


le deniyor: 
"Bugün görüyoruz ki Korgeneral rütbesindeki 


bir zat, aralarında iki orgeneralin de bulunduğu 
6 bölge Sıkıyönetim Komutanının Amiri mevkiine getirilmiştir. Bu yetmiyormuş gibi, "Eşgüdüm Başkanı" Korgeneral, 4 Ocak günü, Istânbul ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlıkları bölgesinde vukua gelen hadiselerin hükümetçe uygun görülen bazıları hakkında bildiri yayınlamıştır. Yani meydana gelen 14 hadiseden faillerinin sağcı oldukları ileri sürülen iki tanesi seçilmiş ve bunlar “Eşgüdüm Başkanlığı" adına TRT ile ilan edilmiştir. Ya Mustafa Üstündağ, yahut da POL-DER'li Komiserin kaleminden çıktığı sanılan o bildiriye itiraz edilmediğine göre Korgeneral Yardımoğlu, Ocak ayı içinde Orgeneralliğe yükseltilir ve kendisi de 27 Mayıs öncesinin Kemal Binath'sı gibi yıldızı takarsa şaşmayalim." 

Yazıda 27 Mayıs 1960 
öncesindeİstanbul Merkez Komutanı Kemal Finatlı ile ilgili olarak da şöyle deniyor: 

" O kendi işi olmadığı halde iktidara yaranmak için büyük gayretler göstermişti. Bu sayede de Tuğgeneral rütbesinde olduğu halde, Mayıs ayında siyasi iktidar tarafından Tümgeneralliğe terfi ettiriliyor ve bundan haya duymuyordu." 


İzmir'de... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


lerin ihmali sonucu aynı hatta giren iki treni fark eden hat bekçisi Arif Karapınar yeni bir faciayı önledi, Arif Karapınar makinistlerin kazayı farkedebilmesi için son anda kendini iki trenin ortası- na atarak çarpışmanın önüne geçti. 


MALATYA 
DİYARBAKIR DEMİRYOLUNDAKİ ÇİVATALARI 
SÖKENİN BİR 
İLKOKUL ÖĞRENCİSİ OLDUĞU SAPTANDI 


Malatya - Diyarbakır Demiryolunun 5. kilometresindeki civataları sökenlerden birinin Mehmet Akkaya adlı 12 yaşında bir ilkokul öğrencisi olduğu belirlendi. 
Köylülerin cıvataların söküldüğünü görerek ihbar etmesi üzerine sökülen civataların yerine yenisi takıldı. 


İlgililer Mehmet Akkayanın gözaltına alındığını ancak bu işi 12 yaşın- daki bir çocuğun tek başına yapamayacağını, sorTuşturmanın sürdürüldü- günü bildirdiler, 


Öğrenci kredisi için başvuru süresi 


31 Ocaka 
kadar uzatıldı 


ANKARA (ANKA) 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü daha önce 15 Ocakta sona ereceğini bildirdiği kredi için müracaat süresini 31 Ocak akşamına kadar uzattı. Genel Müdürlük bu karârı Üniversite ve Yüksek okullarda kayıtların sürmesini gözönünde bulundurarak aldı. 

Açıklamada başvuruların taahhütlü olarak kuruma (o gönderilebileceği bildirildi. 


Haliç Tersanesi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


istediler. Protesto eylemi karşısında Aslan Sivri'nin silahına davran ması üzerine işçiler 


yuhaladılar. 


PROTESTO EYLEMİ 


NASIL GELİŞTİ 

Bilindiği gibi Denizcilik Bankasına bağlı tersanelerde çalışan işçilerin, birikmiş sözleşme farklarının aylardır ödenmemesi, uzun bir süredir bu işyerlerinde huzursuzluğa neden oluyordu. İşçiler özellikle Dok Gemi-İş Genel Başkanı Aslan Sivri'ye karşı tepki içindeydiler. 


Tersane işçilerinin huzursuzluğunu ve tepkisini saptırmak isteyen Aslan Sivri,birkaç gündür Haliç Tersanesinde adamlafı vasıtasıyla, propagandaya girişerek, arabalı vaburun denize indirilmesi töteni- ne, işçilerin katılmäsını önlemeye çalıştı. Ançak törenin yapılacağı saatlerde Haliç Tersanesi jąçileri, Aslan Sivri'den sâ2- leşme farkları konusunda hesap sormak amaciyla İnşaiye Atölyesi önünde toplandılar, 


Bu arada tören yerine ee olan Dok Gemiş Sendikası Genel Başkanı Aslan Sivri, İnşaiye önünde topla- 


Atölyesi nan işçilere hakaret etti. 
Aslan Sivri'nin işçileri "zibidi" diye taciz e iği duyuldu. Bu durum Ha- 


liç Tersanesi işçileri arg- 


sında yoğun bir tepki yârattı. İşçiler, toplu para- 


lar meselesinde sorular 


sormak ve taciz edici sözlerini düzeltilmesini istemek için Aslan Sivri* nin dönüşünü beklemeye başladılar. 


SİLAHINA 
DAVRANAN GENEL 
BAŞKAN VE Ee 
TOKATLAYAN MHP'Lİ FEDAİLERİ 


Haliç Tersanesi işçileri törenin bitmesi üzerine önce İnşaiye Atölyesinin önünden geçmekte olan Denizcilik Bankası Genel Müdürü Nezihi Neyzi ile sorunlarını konuşmak istediler. Genel Müdür işçilere kısa bir konuşma yaparak sorunlarını, tersanenin meslek okulunda tartışacağını bildirdi. 

Bu sırada aynı verde 


İSVEÇ HOLLANDA 
Luntma 
kargatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel 30 5639 


Bilds-53 
Utrecht 
Tel: 314761 


“Aslan Sivfi”ye “Gömi-İş Genel Başkâhuküi"" "Sözümü" göfi al” 


Dok 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes I 
1020 Renens 
(v.0) 

Lozan 


işçiler, bu kez de Dok Gemi-İş Genel Başkanı Aslan | Sivri'yle konuşmak istediler, İşçilerin 

“İbik 


gırdıkları işçilerin de özleşme farkları ne oldu, işçilere sözleşme hakkında Hâlâ bilgi (o vermeyecekmisin"' diye sorduklan duyuldu. 
Aslan Sivri'nin ise işçilere yumruğunu sallayarak “aşırı uçlann şartlandırdığı zibidiler" diye yeniden hakeret ettiği ve belindeki silahına davrandığı görüldü. 


Bunun üzerine işçiler Aslan Sivri'yi yuhalama- ya başladılar. Yuh sesleri yükselirken Aslan Sivri'nin yanındaki Kasımpaşa MHP İlçesinder oldukları saptanan iki fe dai bir işçiyi tokatladılar. 
Bu olay işçilerin nefretini daha da artırdı. İşçiler uzun süre yuh çekerek Aslan Sivri'nin arkasın- dan protestolarını devam ettirdiler., 


GENEL MÜDÜR'ÜN İŞÇİLERLE 
KONUŞMASI 


Protesto olayından sonra Haliç tersanesi işçileri Genel Müdür Nezihi Neyzi ile birikmiş farklar ve diğer sorunlar hakkında görüşmek üzere meslek okulunun bahçesine gittiler. İşçiler okul bah çesine gelen Denizcilik Bankası Genel Müdürü'r den toplu paraların ne za man ödeneceğini sordular. Nezihi Neyzi, işçilere Bakanlıkla görüşmeler yaptığını ve en geç Şubat ayı içinde sözleşme farklarının ödeneceğini söyledi. 


Daha sonra işçiler çeşitli sorunlarını Genel Müdür Nezihi Neyzi'ye aksettirdiler. Görüşmelerin sonunda işçiler, Genel Müdür Nezihi Neyzi'ye sorunlarıyla ilgilendiği için teşekkür ederek dağıldılar. 


—— 
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/Aydınlıkfa 
Kamboçya'da insan hakları 


(Bastarafı 1, Sayfada) emperyalizminin yakıp Yıktığı bir ülke, zaten çok zayıf olan sanayii tamamen yıkıma uğramış, tarım alaniarı bombardıman sonucu büyük ölçüde çölleşmiş. demiryolları ve karayolları bütünüyle harap. #slında 3-4 yüz bin kişilik bir şehir olan Pnom, Pen'de savaş dolayısıyla birkaç milyon insan toplanmıştı. 

İşte ABD emperyalizrai böyle bir Kamboçya bırakarak çekip gitti. Ve onun bütün umudu, Demokratik Kamboçya hükümetinin bu durumun altında ezileceğiydi. Ab) altı ay sonra Kamboçya'ya geri döneceğini söylemekten çekinmiyordu. 

ABD kurtuluştan sonra da bombardıman etmek ve Kamboçya'nın gemilerine saldırmak dahil, çeşitli kışkırtma eylemlerinde bulundu. 

şte bu şartlarda, Kamboçya'nın yeni deyrimci hükümetinin önünde, yiyecek meselesini çözmek ve ABD emperyalizminin ülkeyi yeniden ele geçirme planlarına karşı güvenliği sağlamak gibi iki dev mesele vardı. 

Kamboçya nüfusunun neredeyse yarısı Pnom Pen şehrinde toplanmıştı. ABD işgali altında, Pnom Pen'in pirinç ve buğday ihtiyacı ABD'nin kurduğu hava köprüsü ile karşılanıyordu. Büyük çoğunluğun açlık çektiği de bilinmekteydi. İşte Pnom Pen'in gerçekten bir "toplama kampı” olduğu durum buydu. 

Devrimci hükümet, ülkesinden kovduğu ABD emperyalizmi önünde diz çöküp ondan özür ve pirinç mi di'eyecekti? Hayır tek yol, tarım alanlarında büyük bir seferberliği gerçekleştirip, ülkenin yiyecek meselesini halkın gücüne dayanarak çözmekti. İşte o gün gelip dayatan mesele buydu. 

Kara ve demiryollarının tahrip edilmesi yüzünden şehirlere milyonları doyuracak ölçüde pirinç nakletmeye imkan yoktu, bir! İkincisi, şehirlerde milyonlarca insanın çalışacağı iş de hemen yaratılamazdı. Çünkü Kamboçya'da sanayi yok denecek kadar zayıftı. Olan da, ABD emperyalizminin saldırı savaşında yıkıma uğramişti. 

Bu nedenle, o şartlarda Kamboçya için tek bağımsızlıkçı ve haysiyetli çıkış yolu, köylük alanlarda büyük bir emek seferberliği idi. Pirinci şehirlere taşımaya imkan yoktu. Fakat insanlar köylük alanlarda çalışarak ülkenin yiyecek meselesini çözebilir, ayrıca kendi karınlarını da ddyurabilirerdi. ABD emperyalizminin yeni bir kışkırtma ve saldırısına karşı halkın güvenliğini sağlamanın yolu da buydu. 

İşte Kamboçya, bu biricik çıkış yolunu tuttu, bağımsızlık, kendi gücüne güvenme, devrim ve milli haysiyeti koruma yolundan ilerledi. 
ABD emperyalizmi önünde diz çökmedi. 

Kamboçya bu kararlı tutumu sayesinde Vietnam'ın aksine, ülkesinin yiyecek meselesini çözdü. 1976 yılında halkı besleyecek kadar pirinç üretildiği gibi, bir miktar pirinç de ihraç edilebildi. Geçen yil'Kamboçya'da insan başına 312 
kg.pirinç düşüyordu. 

Tabii bütün bunları başarmak, ABD emperyalizminin işbirlikçilerine, CIA ajanlarına, yozlaşmış hakim “sıpıfların tortusuna, haydutlara, gangsterlere, haziryiyicilere ve her türlü halk düşmanı unsura karşı mücadeleyi gerektiriyordu. Demokratik Kamboçya hükümeti bu unsurların önüne, bütün Kamboçya halkı gibi emekleriyle hayatlarını devam ettirme, yeni bir Kamboçya'nın inşasına katılma yolunu açtı. Onların önemli bir kısmını asalak olmaktan kurtararak, şerefli bir hayata kavuşmalarını sağladı. 

Bir kısmının ise, soygunculuktan ve gahgsterlikten vazgeçmeyeceği muhakkaktı. Eh, dünyamızda bu gibilerine sahip çıkanlar bulunmaktadır. ABD emperyalistler, hemen "insan hakları" yaygarasını yükseltti. "İnsan hakları", Kamboçya'da hazıryiyicilik hakkı, haydutluğa devam hakkı ve kanemicilik hakkıydı. 

Fakat eski toplumun kalıntılarına esas sahip çıkan, Sovyetler Birliği ve Vietnam olmuştur. 
Bu uluslararası haydutların, Kamboçya'Yı işgal planına yardım edecek yerli uşaklar, ancak eski toplumun asalakları ve tortusu içinden bulunabilirdi ve bulundu da, 

Pnom Pen'de kutulan Brejnev kuklası hükümetin ilk açıklaması, herkesin şehirlere derhal yerleşebileceği şeklinde, İnsana sormazlar mı, sen bunların karnını, nasil doyuracaksın? Milyonlarca emekçiyi kırbaç altında çalıştırıp ürünlerinin büyük kısmına el koyarak mı, yoksa nasıl? Pirinci Vietnam'dan mi getireceksin? Tam tersine haydutlar gibi Kamboçya halkının pirincini talan eden siz değil misiniz? 

Ve kukla hükümet, eski toplumun asalakları ve haydutları adına konuşmaya devam ediyor: Pol Pot yönetimi KamboçyaYı bir “toplama kampına" çevirmiş. Pol Pot yönetimi "baskı ve zorbalık" yapmış. Brejnev de televizyondan aynı şeyleri söylüyor. Türkiye'dekiler ise onlar- dan hızlı, 

Şimdi soruyoruz : Tarımda çalışmak, ekin ekip harman kaldırmak işkence midir, zorbalık mıdır? Tig 
Sizi gidi hazıryiyici asalaklar, uluslararası haydutlar ve uşakları sizi! 

” Sizin "işkence ve zorbalık" dediğiniz şey, beş kıtadaki milyonlarca emekçinin günlük hayatıdır. 

Bir ülke, bütün halkıyla elele, omuz omuza verip çalışarak kendi ayakları üzerinde durabilir. Bağımsızlığını ve haysiyetini ancak böyle koruyabilir. 

Ama sizin içinize Brejnev sosyal-emperyalizmine uşaklık öyle bir işlemiş ki, bir ülkenin işgalini bayram yaparak karşılâyabiliyorsunuz. 
Hiçbir olay, sizin “Ulusal Kurtuluştan" ne anladığınızı bu kadar açık ortaya seremezdi. 

Lânet olsun sizin Rus tanklarından ve Mig" lerinden beklediğiniz kurtuluşunuza! 

Dünyanın her yerinde emekçi halkların kurtuluşu, sizinle mücadele etmekten geçiyor. Bugin dünyada insan haklarını savunmak, milletlerin bağımsızlığını ve haysiyetini savunmak, en başta size karşı mücadeledir! 
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Çocuklar: Yarınların umudu... 
, Çocuklar: 
lerimiz... 
Çocuklar: Yuvasın yitirmiş serçe yavruları! 
Güneş, papatyalardan örme bir taç gibi duruyor 


Gözbebek- 


saçlarında tanbul'un. 
Deniz bütün ımaviliğini kuşanıp gelmiş... Ve bir 


şarkı, uşşak makamının en koyusundan bir şarkı ki, sahilleri üstüne söylenmiştir, İstanbul'un; szıp yerleşiyor yüreğimiz- e, gül yapraklarına düşen sabah çiğleri gibi... 
Yenikapı sahillerindeyiz. Elimde bir defter, bir kalem. Yanıbaşımda çocuklar: Dazlak, Şişko, Ali Yılmaz, İzmirli, Ahmet Mercan ve Ferzande Taşdemir... Yenikapı'da, âşıklar yolundayız. Önümüzde deniz. Elimde defter, çevre yanımda çocuklar. Yaşları on iki, on üç , on dört, on beş arası... Yenikapı'da, sahil yolunda... Avuçları Temmuz sıcağı gibi yanan, bakışında gözlerimiz, dinlendirdiğimiz, elleri güvercin kanadı ve sevdasını içimizde bir hançer yarası gibi taşıdığımız sevgililerle, rüzgârın savurduğu saçları yüzümüze değerekten geçip gidilen o sahil yollarında... 
Elimde, az önce bakkaldan alınmış bakir bir defter. Ve defterin arka kapağında Atatürk'ten bir söz: "'Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin 


ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu fikirler- de ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibari ile büs- bütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 
(1936) 

Çevremde serçe sürusu gibi çocuklar... 

Bütün dünyada "Ço cuk Yılı" diye ilan olunan 1979'un şu ilk ayında, İstanbul'da, Yenikapı sahil yolunda... Ve bü çocuklar sokağa, açlığa ve binbir çeşit hastalığa terk edilmiş iken... Yaşları on ikiyle on beş arası ... Bakışları, yeni doğan bir gün kadar saf ve temiz; bakışları, insan ayağı değmemiş tapraklar kadar bâkir. Ve ellerine ve yüzlerine aylarca su değmemiş olan çocuklar... Sokak çocukları Köprüaltı, temiryolu çocukları.. Doymak için çalan, dövülmemek için kaçan ve yanaklarına hiç bir zaman sevecen bir öpücük konmamış olan çocuklar... Ve sürüngen 


yaşamlarıyla, 1979 Ço cuk Yılı'na armağan olan çocuklar... 


Bakırköy -Yenikapı tren istasyonlarında topladım onları bir bir. Deliler gibi sevindiler, resimleri gazetede çıkacak diye, "Ah," dedi Şişko, "Maymun da olacaktı ki şimdi, onun da resmini çekecektiniz ki, bir suratı var, şebekler gibi..." Bugin yok o. Halkalı'ya gitmiş. Yakın olsa, gidip getirirdim..." 


Hep birlikte indik sahile. 

"Abi, resmim çekilirken ağlar gibi yapayım mı?" diyor Dazlak... Saçları var, ama ona bu adi yakıştırmış arkadaşları. "İsterseniz," diyor, yere yatayım, öyle ani resmi- 
Miksi 3 


DAZLAK: 
(SEZAİ KARATAŞ) 


Sekiz Yıldır İstanbul' da olduğunu söflüyot Dazlak. Anası öldüğü yıl, memleketinden kaçıp gami. Gelir gelmez de 

mirli'yle tanışmış. Nasıl geldi, nasıl tanıştı, belli değil. Arlatmıyor... 
Zaten ne önemi var ki bunların? Ve İstanbul'da ilk iş olarak, bir işkembecide bulaşıkçılık bulmuş. Lâle İşkembecisi, diyor. Hangisi, neredeki 


S s Çalışırken meğini de yiyormuş orada. Ama 


ara vermiyormuş patron stedikçe de, "'hele çalış," diyormuş... Bir gün kafası bozulmuş"' Dazlak'ın da , kapıyı vurup çıkmış oradan.. „Arkasına bakmadan çıkmış.. Sonra, Beyazıt'ta bir kundura atelyesinde çıraklık yapmış. N edendir bilinmez, oradan da "'voltayı" almiş. Yenikapı'da bir adama rastlamış çok geçmeden. Adı Yılmaz mı ne Bu adam, kendisini Şehzadebaşı Çocuk Bürosu' na götürmüş, Bir süre yatıp kalkmış orada, Bek- 


yorlarmış ama. Bütün çocukları dayaktan geçiriyorlarmış; Dazlak'ın demesi, ., Çocuklara çöp döktürüyorlarmış orada. 
Dayak ve çöp... Yalanı varsa, Dazlak'ın boynuna Bütün bunlara dayanamamiş elbet, Bir gün, yine çöpleri atmak için dışarı gönderildiği bir gün kaçmış Dazlak, Çocuk Bürosu'ndan, Ha, kaçmadan önce, Büro yetkilileri haber yollayıp babasını çağırmışlar. Ama babası, alıp götürmemiş. Benim böyle bir oğlum yok, diyesiymiş,,. Ne yaparsıaiz yapın, diyesiymiş. .. 
Niye böyle söylüyor babası, neden oğlundan vazgeçiyor böyle kolaycana? O da belli değil. 
Sorunca anlatmıyor Dazlak; sözü karıştırıyor, gözlerini kaçırıyor gözlerimden. Hiç üstelemiyo- rum. Ve o, yalnızca söylemek istediklerini söylüyor bana: 


Geceleri, Sirkeci Garında trenlerin içinde yatıyorum. Trenlerin içi sıcak, rahat. Almanya trenleri. 

Tren derken, memlekete kaçak gidişini anımsıyor. Yeniden konunun başına dönüyor: 

“Çocuk Bürosu'ndan kaçtıktan sonra, trene atlayıp memlekete gittim... Babamın evine degil tabi. O almaz ki eve. 
Ablam var bir tane. Şehrin içinde oturur. Kocasıyla birlikte fabrikada çalışıyor. Onlara gidip kaldım birkaç gün. Eniştem kovdu beni. Dedi, zaten tek yatağımız var, onda da biz yatıyoruz. 
Böyle dedi eniştem. Bana da üç yüz lira verdiler. 
Ben de bu üç yüz lirayla otobüse binip İstanbul'a geldim yeniden, 

"Geceleri trende yatarken, bir Kasım baba var, bekçilik ediyor, o Kasım baba bizi yakalayıp copla dövüyor. Öldürüyor bizi. Biz de onu kızdırıyoruz tabi. O zaman.daha çök öfkeleniyor. Falakaya yatırıyor hepimizi. 

"Sabahları kalkınca da çöpleri karıştırıp ekmek arıyoruz. Bir gece de, bu 
Şişko'nun cebinden 125 
lirasını çaldım, o uyurken. Bir de sarı filitreli sigarasını... 

“Hapse de düştüm tabi. Sağmalcılar'da yattım. Koğuşun kapı numarası, D-210'du. Hırsızlıktan yattım. 


"Sabahları çöpleri karıştırıyoruz ekmek için Bulamazsak, gidip lokantalardan dileniyoruz." 


ŞİŞKO: 
(ŞEREF ÇETİN) 


Kıvırcık saçlı, dudakları somurtkan ve etli; ama hiç de "şişko" bir tip değil. Yine de, arkadaşları ona bu adı layık görmüşler... 

Söylediğine göre, okula hiç gitmemiş. De- 


NECATİ GÜNGÖR 


diğine göre, Şişko'yu 

ailesi okutmamış. Eğer okutsalarmış, hem 

çalışırmış, hem de eve para götürürmüş... Evden kaçalı üç yıl kadar oluyormuş. Evleri 

Gültepe'deymiş. Kendisinden başka altı tane de kardeşi varmış... 

Annesi evde kardeşlerine bakmakta, babası 

da Eminönü'nde eski elbiseler alıp satmaktaymış... 

Şişko, en son eve, iki ay kadar önce uğramış; annesi demiş ki, "'Artık kış geldi, dışarda kalamazsın," demiş, "Bir gün donup öleceksin," demiş... Ama Şişko bu, erkekliğe toz kondurur mu , annesinin bu sözlerine inat, vurmuş yollara! 

Şişko da, öteki arkadaşları gibi, çoğunluk, lokantalardan ekmek dilenerek doyuruyor karnını. Ekmek dilenirken de, hep soruyorlar kendisine, "Niye çalışmıvorsun?" diye. Şişko diyor ki: "İş bulamıyorum. Üs- tüm başım kötü diye, kimse iş vermiyor bana. 
Babam öldü, annem de bizi bırakıp kaçtı..." 

Şişko Çocuk Bürosu" 
na bir kez düşmüş. Bir gece, Aksaray'da yakalayıp götürmüşler onu, Yanındakilerin hepsi "'tüymüş!'Yalnız o kaçmamış. 
Kaçmayınca da, yakalanmış. Devamlı 'dövüyorlarmış orada, "yemekten 


$ 
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Askerlik 
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA 


Çocuklar ki olümden habersiz, Çok yaşamanın meçhul arzuları. 
Sabahlardan uzak mesafelerde Vaktin gölge bilmeyen suları. 


Nasıl sarışın ve aşina Aydınlıklar gibi rüyadan. 
Saçların bilinmez pırıltısında Uçup gitmek üzre an. 


Hepsi daima gülümser 

Yüzleri dönmüş denizlere. 
Günlerce beraber yaşanılmış 

Nedir isimleri sorulmamış bir kere. 


Ve hiç bir yerde değil 

Kalpleri, uykuları, ayakları. 

Dün, daha evvelki gün , masallar Henüz büyümektedir tarlada başakları. 


Onlar ki değnek atlarıyle 

Hayata, sonsuzluğa, zafere hücum eder. 
Kaybolmuş askerlik oyunları Kahraman ve şehit askerler, 


çok dayak çocuklar. 


yiyormuş" dayak yok. Sinemalara kaçak giriyoruz. Ara sıra sigara satıp para kazanı- 


Zengin çocuklarını gö- rım. 'Tombalacılık ede- 


rünce, "İçinin bir tuhaf " 


A Tİ im. Yalan konuşmam. 

olduğunu söyleyen Şiş OTP è abin A x Bu dediklerimin hepsi 

ko; evden kaçışını da doğrudur. Yalan konuş- 


şöyle anlatıyor: 7 £ s mam amma, sigara içe- 


"Ben, Eminönü'nde ri “ bir iplikçide çalışıyor- Kada dum. Haftalığımı da her ALi YILMAZ 


zaman götürüp babama veriyordum. Bir gün haftalığımı alıp kaçtım. Canım harcamak istiyordu. 
O gece gitmedim eve. Er tesi gün eve gittiğimde, babam çok öfkeliydi. Beni dayaktan öldürdü... 
Gene kaçtım evden. Ankara'ya gittim trenle, kaçak olarak. İş aradım orada. Buradan bile kötüydü Ankara. İstanbul'a döndüm geri. Ozaman da Menekşe'deki Melahat halama uğradım; bir iki gün onlarda yattım. Dünya'nın en iyi kadınıdır. 
Melahat halam... Şimdi benim evde yattığımı sanıyor o; yoksa arardı beni... Dışarısı evden daha iyi abi, hiç olmazsa 


“Adım Ali Yılmaz. 
Takma adım yok. Evden kaçalı iki üç yıl kadar oluyor. Annemle babam ayrıldılar. Babam Yeşilçam'da film çevirir. Zeytinburnu'nda bir amcam var. Ara sıra onu görürüm. Ne annemi, ne de babamı hiç aramam. Onlar da beni arayıp sormaz... Trende yatıp kalkarım arkadaşlarımla Sirkeci'de. 

"Daha önce Ankara' 
da bir kaportacıda çalışıyordum. Haftalığım yetmiş beş liraydı. Ama yetmiyordu bana. Zam istedim patrondan. Dedim, biz burada kalfa işi yapıyoruz, aldığımız cirak 


İzmirli 


parası... Ustam bana tokat attı. Ben de bir daha gitmedim işe. Ankara" dan İstanbul'a geldim. 
Aksaray'da bu arkadaşlara raştladım Hepsi oradaydı. Onlara takıldım. 
Bana ekmek verdiler, sigara verdiler. Yine Aksaray'da bisiklet tamircisi bir adamın yanına girdim. Haftalığımı verme- di; ben de bir bisikletini 


çalıp kaçtım... 
"Aç kalınca ekmek, para dileniriz sokakta. 


Hırsızlık ederiz. Saat uçururuz. Her işi yaparız abi. Bazen de sinemaya gidiyoruz arkadaşlarla. 
En sevdiğim artist mi? 
Yılmaz Güney abi. Devrimci çünkü o. Böyle devrimci yani. Toptaşı Cezaevinde gördüm kendisini. 
Oraya getirmişlerdi. Bize yemek ısmarladı, çay ısmarladı Yılmaz Güney. 

"Cezaevinden tahliye olurken, koğuşları dolaşıp para topladım. Bana dediler ki, oğlum dışarı- da bir iştut adam ol, bir daha düşme buraya. Bir iş tutamadık abi. 'Adam olamayız ki, iş tutalım... 
Bu kadar yazın yeter, be- 


“nim hakkımda..." 


İZMİRLİ: 
(İZZET ŞAHİH) 


İzmirli, grubun en eski adamı. On yıldan beri sokaklarında (o dolaşıyor İstanbul'un. Köprü altlarında, istasyonlarda yatıp kalkıyor ötekilerle. Vè grubun da, gizli başkanı. 
Onu kimse dövemiyor. 
Bu "İzmirli" adını kendisine niye takmışlar, hiç belli değil. Kendisi de bilmiyor. İzmir'i görmüşlüğü yok. Trabzonlu asılları. 

İzmirli daha iki üç yaşlarındayken © annesi, bırakıp kaçmış onu babasının üstüne. Babası da ona üvey bir anne bulmuş. 
Ama üvey anne, hiç mi hiç sevmemiş İzmirliyi. 


Bir ablası varmış, o da, amcasıyla birlikte Almanya'ya gitmiş. Kendisi de evden kaçmış; belki on yıldan beri hiç uğramamış. Üvey annesinin sineması varmış. Babası o sinemada çalışmaktay-MIŞ. 

,Bir zamanlar, Beyoğlu.nda bir muhallebicide bulaşıkcılık yapmış. Askerden işçileri gelince de, atmışlar İzmirliyi işten. 
Bir ara da Beyazıt'ta bir restoranda bulaşık yıkamış. Orada da eksik haftalık vermiş patron. 
Kavga edip ayrılmış İzmirli, restorandan. 

Elindeki parayla bir boyacı sandığı satın almiş. Ama işler iyi gitmemiş nedense. Sandığı satıp  sigaracılığa başla-MIŞ... 

Tam on yıldan beri, sokakların çocuğu olma onurunu taşıyor şimdi. 


AHMET MERCAN 


Çocukların en sevimlisi ve en küçüğü Ahmet Mercan. Bakışlarının mavisine bir damla: bile çamur sıçramamış dolaştığı sokaklarda... İlkokulun üçüncü sınıfına kadar okumuş. Ben ya zarken, gözücuyla denetliyor yazdıklarımı. Yanlış bir şey yazılsın istemiyor. Dünyanın hiç bir yalanına bulaşmadığı her halinden belli... Ben her şeyi onun ağzından aktarıyorum: 

"Babam, içkili restoran çalıştırıyor... Görmüyorum orlu. Yok, aramıyorum da. Beni sevmez. Annemi de evden kovdu, beni de... Evimiz Aksaray'daydı. İki karısı vardı babamın. Ben küçüktüm daha. Annem örgücü atölyesinde çalışırdı. 
Çalıştığı yerden çile getirirdi çalıp. O çileleri de, bizim odada saklardı. Babam, üvey anamla ayrı odada kalırdı. Annem gündüzleri işe gidince, üvey annem gelip çileleri çalardı sandıktan. Ben de akşamleyin anneme söylerdim. O zaman işte, kavga ederlerdi. Hep kavga ediyorlardı zaten. Babam da, anneme söyledim diye beni dövüyordu. Bir gece, evden kovdu sonra. Sokakta kaldım. Annemi de aramadım. O babamın yanında kalıyor diy& «aramadım. 
Adapazarı'nda teyzem vardı; o geldi aklıma. Adapazarı'na giden bir otobüse bindim. Yaşlı bir adamın yanına oturdum. 
Beni onun çocuğu sanıp bir şey söylemediler. 

"Adapazarı'nda teyzemde kaldım birkaç hafta. Sonra geri geldim. İstanbul'a. Eve gittim. Annem yoktu. Onu da kovmuş babam. Giresun'a, Bulancak'a gitmiş annem... Üvey annem eve almadı beni... 

“Bu arkadaşlarla da Çocuk Bürosu'nda tanıştım... Bir arkadaşımın ayakkabısını almıştım. Babası şikayet etti beni. Büyüklanga Karakoluna düştüm. Dövdüler orada beni, Sonra Çocuk Bürosu- na gönderdiler, Pazartesine kadar kaldım. Çocuk Bürosunda. Pazartesi bıraktılar. 

“Aç kaldığım zaman-Ìar, apartmanlara girip kapıları çalıp biraz ekmeğiniz var mı? diye soruyorum. Var, derlerse eğer, arasına bir şey koyar mısınız? diyorum. 
Bazen de içeri alıp ısındırıyorlar beni..." 


FERZANDE 
TAŞDEMİR 


Sıra Ferzande'ye gelince, bir gürültü koptu. 

"Onu yazma abi, onu yazma, onun evi var. O bizimle trenlerde yatmıyor..." 

Ferzande, söylenenlere kulakasacak mıyım diye, bakıyor gözlerimin içine, Yanında da, kendisinden bir yaş küçük kar- 


deşi var. 
"Evimiz var ama, abim beni döyüyor, 


bak kolumu kırdı. Kolumun nasıl kırıldığını anlatayım, hiç olmazsa onu yaz," diyor Ferzande, yakaran bir dille, Ve anlatâyor: 

` "Biz Karslıyız abi. Altı yıl önce babam öldi Annem tüfekle öldürdü onu. Biz küçüktük' o zaman. (Şimdi büyükten sayıyor kendini Ferzande. 
Yaşı onikiden yukârı göstermiyor oysa.) Annem iki yıl hapis yattı. Abimle ablam baktı bize o zaman. Abim, dayımın bakkal dükkanında çalışıyordu. Bu arada, abim artist olmak için mektup yazdı İstanbul'a. Cevap da geldi mektubuna. Biz hep birlikte İstanbul'a geldik. 
Sonra abimin artistlik işi olmadı. Ablam, iplik fabrikasına girdi; orada eniştemle evlenip ayrıldı biz- den Abim boyacılık etmeye başladı. Zeytinburnu'nda, Karslıların oturduğu mahalleye yerleştik. Abim bize bakıyordu. Derken annem hapisten çıktı ve o da İstanbul'a gelip yerleşti... 

"Ben kardeşimle birlikte çalışıyordum daha önce. Çalışıp kendimize kazak, pantolon alıyorduk.. Şimdi çalışmıyo- rum. Çünkü kolum kırık. 
Kolumu gösterip dileniyorum bazen. 
Dilencilikten para kazanırsam, götürüp anneme veriyorum. Bir kardeşim daha var benim. Kız o. 
Hepimizin küçüğü... 
Adı Selda. Ona her şeyler almak istiyorum, ama param olmuyor o kadar. 

"Tamam, şimdi de kolumun kırılmasını anlatacağım... Bir evdeydim. 
Selda'yla oynuyordum. 
Bana hardak attı Selda. 
Koluma çarpıp düştü bardak, düşünce de kırildi. ..Akşam abim geldiğinde dövdü beni o zaman. Bu bardaklar parayla alınıyor dedi. Koluma demirle vurdu. Üstüme çıkıp ayakladı beni. 
O günden beri kolum kırık benim. . İyileşince çalışıp para kazanacağım yeniden. Bir de abi, ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Bunu da yazarsan iyi olur. Almanya'ya gidip orada çalışmak istivorum."' 

Bir akşam Sirkeci Garı'nda buluşmak üzere ayrıldım çocuklardan... 
Onlar için, öteki günler gibi bir gündü bu; ama gazetede âdları resimleri çıkacak diye, delice bir sevinç içindeydiler. 

Çocukları Yenikapı'da bırakıp bu yazıyı yazmak üzere tutarken yolu, aklıma nereden geldiyse İlkokul sıralarında bize ezberletilen "Andımız"'ın sözcükleri vardı dilimde: "Türküm, doğruyum, çalışkanım, Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Yurdumu, ulusumu özümden çok sevmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun..." 


